


     Chủ Biên: Vô Vi
     Thực Hiện:  Ban Biên Tập Đặc San Vô Vi
     Bài Vở Và Hình Ảnh: Bạn Đạo Vô Vi Khắp Năm Châu

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP
TIẾNG NÓI CỦA BẠN ĐẠO VÔ VI KHẮP NĂM CHÂU



     Cần cống hiến những bài vở như sau:

1. Xây dựng giải trí thanh nhẹ.

2. Trình bày trật tự sau khi dày công thực hiện pháp môn,
thành đạt đến đâu diễn tả đến đó.

3. Tin tức liên hệ đến cộng đồng Vô Vi.

4. Không nhận những bài báo thiên cơ có thể xáo trộn đến
điện năng tu học của bạn đạo.

5. Những bài vở hữu ích, như giúp đỡ gia tăng sự thanh tịnh
đối phó với hoàn cảnh hiện tại.

6. Đóng góp sự chung vui hòa bình, giải thông đời đạo,
hướng về thanh tịnh mà tiến.

7. Không được chỉ trích một ai, ngoài sự xây dựng tâm linh

          Kính Bái,
          Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên

Mục Tiêu Của Đặc San Vô Vi



Lương Sĩ Hằng ‐ Vĩ Kiên
 1923 - 2009
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Kính thưa toàn thể quý bạn đạo,

  Nhân dịp chào mừng Giáng Sinh Độ Đời Đức Thầy kính yêu cũng như chúc mừng
Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2022” thành công viên mãn. Ban Biên Tập (BBT)
Đặc San Vô Vi (ĐSVV) ­ tiếng nói của bạn đạo Vô Vi khắp Năm Châu xin thành
tâm tri ân Bề Trên, cũng như cúi đầu thành kính ghi nhớ công ơn dạy dỗ của Đức
Thầy.

Kính thưa quý bạn đạo. Vài năm vừa qua, nhân sinh đã trải qua nhiều thử thách
liên hệ đến số phận của nhân loại. Dịch bệnh, chiến tranh, tham dục đã không ngừng
thúc đẩy con người bước vào hố sâu của tội lỗi. Những thảm họa được cấu tạo từ
nhân sinh như là: Vi khuẩn Covid, vũ khí nguyên tử, khai thác núi rừng, xây đập
thủy điện, ngăn chặn nguồn nước đã phá hủy môi trường và sinh khí của quả địa
cầu mà chúng ta đang sống. Và đứng trên bờ vực thẳm đó, con người vẫn không
biết hối lỗi, vẫn tiếp tục tái diễn, không khác gì loài thiêu thân tự thiêu mình trong
đuốc sáng.

  Mặc dù đối đầu với thiên cơ, sống với những đau thương, thách thức như đã kể
trên. Vậy mà  Bề Trên và Đức Thầy vẫn hết lòng yêu thương và che chở những bạn
đạo tu Vô Vi. Vào thời điểm tuyệt vọng! Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2022” với
chủ đề “Kỷ Nguyên Di Lạc” được Bề Trên và Thầy Tổ cho phép tổ chức sau 2 năm
sống trong sự hoành hành của dịch bệnh. Với phép mầu và tình thương, Đại Hội
đã thành công viên mãn, ngoài sức tưởng tượng của Ban Tổ Chức cùng bạn đạo
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tham gia. Chỉ có 6 ngày, 5 đêm sống ở Đại Hội; bạn đạo như được hồi sinh trở lại.
Tất cả một lòng cùng nhau hướng về nguồn cội, hướng về một tương lai tươi sáng
của Kỷ Nguyên Di Lạc cho nhân loại trong tương lai.

  Cũng để tiếp tay xây dựng một Kỷ Nguyên Di Lạc ở tương lai. ĐSVV luôn luôn
sẽ là nhịp cầu, tiếp tay đưa những chương trình xây dựng một cộng đồng Vô Vi
lành mạnh trong thanh tịnh. Những bài viết xây dựng sẽ là động cơ kết nối bạn đạo
xa gần, tạo thêm giềng mối quan hệ xây dựng và phục vụ cùng chung mục đích mà
Thầy Tổ đã truyền đạt. BBT hy vọng với những hình ảnh và bài viết đóng góp trong
Đặc San năm nay sẽ không ít nhiều giúp bạn đạo có thêm tài liệu kiểm chứng lại
hành trình tu tập của bản thân, cũng như góp phần nâng cao tinh thần và niềm tin
trên con đường phát triển tâm linh.

  Trong tinh thần vay Pháp, trả Pháp ­ để cùng nhau vượt qua những thử thách trên
bước đường tu học. ĐSVV ước mong Tiếng Nói Của Bạn Đạo Vô Vi Khắp Năm
Châu sẽ luôn là tiếng chuông phát triển và xây dựng; tiếp tục đánh thức, kêu gọi
sự đoàn kết xây dựng, noi theo hạnh nguyện nhẫn nhịn, thương yêu và tha thứ của
Đức Thầy.

   Chúng con, xin cảm ơn Bề Trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy đã quang chiếu cho tất
cả mọi phát tâm duy trì, phát triển và quảng bá Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền
Bí Phật Pháp. BBT xin chân thành tri ân tất cà mọi phát tâm, đóng góp của bạn đạo
Vô Vi.

  Kính chúc bạn đạo một mùa Giáng Sinh Độ Đời và một Năm Mới gặt hái được
nhiều kết quả tu học.

Kính thư,
Ban Biên Tập Đặc San Vô Vi
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Đại La xoay chuyển khắp năm châu

Pháp Lý Vô Vi rất nhiệm mầu

Xây dựng vô cùng trong Đạo Pháp

Quý tưởng Trời cao tâm hành triển

Học hỏi vô cùng tâm tự tiến

Phục vụ thành tâm, tâm tự giác

Quyết định tự tu chẳng đổi dời

Quy y Phật Pháp thành tâm tiến

Hướng về Trời Phật óc sáng choang

Dẹp bỏ thị phi tâm tánh hiền

Thực hành Chánh Pháp tự đạt duyên.

San Diego, ngày 9 tháng 1 năm 2009

Lương Sĩ Hằng ‐ Vĩ Kiên
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Lương Sĩ Hằng ‐ Vĩ Kiên
 1923 - 2009
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Bài Thơ Du Hành Đạo Pháp
Bản Chép Tay Của Đức Thầy
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Đặc San
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Đức Thầy giảng về ý nghĩa của phù hiệu “Tứ Đại Giai Không” như sau:

“Phù hiệu nầy thích hợp cho người tu Vô Vi. Bên trên là vũ trụ quang chiếu cho
khối óc và cơ tạng con người. Người thực hành dụng ý niệm Nam Mô A Di Đà
Phật,  tự mình phát quang, hòa hợp với vũ trụ quang. Bên dưới là Tứ Đại Giai
Không. Hai bánh xe điển quang hai bên là Tả Bành Chất, Hữu Bành Cư; nhờ đó
con người mới có sự quân bình đi đứng. Chính giữa là Trung Bành Mạng. Hành
giả nhìn phù hiệu này sẽ được nhắc nhở đường lối tự mình tu tiến, toàn thân của
người thực hành Vô Vi là điển quang. Nhìn đó mà hành thì tương lai sẽ có kết quả
tốt. Nhìn để thực hành, để tự phát triển hơn là nhờ sự phù hộ".

Hỏi: Tấm logo VÔ VI để đeo có chữ Tàu “Nam Mô A Di Đà Phật"; nếu được Đức
Thầy cầm đến thì hiệu lực gia tăng? Vậy trường hợp không có dịp gặp Đức Thầy
thì phải làm sao ?
Đáp: Trong lúc tham thiền để nó trong lòng bàn tay là đủ rồi.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên
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Thiên  cơ biến  chuyển không ngừng nghỉ,  tạo

cảnh chết chóc vô cùng thê thảm, tâm người

tự động hướng về người đau khổ, cầu nguyện

và bố thí vật chất cho đến chơn ngôn, tận độ và cứu vớt, tùy

duyên độ hành. Di Thiện Tối Lạc, giúp người không kể công,

lượng từ bi phát triển, sống an lành trong tinh thần tận độ. Nhiên hậu mới hấp thụ được

sức mạnh của Ðấng Tạo Hóa đã và đang chuyển cho quần sanh.

Quý yêu Trời  Phật  và  chung  tiến  hòa  bình  trong  kỉ  nguyên  vô  cùng đổi mới.

Hướng thiện tự cứu thay vì mưu mô sát hại lẫn nhau, gần nhau, nghiên cứu và xây dựng

cho nhau trong tinh thần cứu độ theo hành trình của Thượng Ðế.

Trong óc của vạn linh tại  thế biết quý thương thân xác của mình với mọi giới,

trong định luật hóa hóa sanh sanh của Trời Ðất, cùng chung xây dựng trong tinh thần

đóng góp bất vụ lợi, phù hợp với tình Trời hợp nhất thăng hoa. Khám phá sự tinh vi của

Trời Ðất đã hình thành theo định luật nhân quả mà tiến thân. Sống trong cảnh nay còn

mai mất, tâm ý vô can, hiểu luật của Trời Ðất mà sanh tồn, không biến dạng trong chân

lý không dư, không thiếu.

Người tu thiền cảm thức điều lành của Thượng Ðế đã và đang hành đại sự chung,

thì tâm an mà tu tiến, sẽ không động loạn trong cuộc biến thiên của Trời Ðất. Tâm thành

và dứt khoát tiến thân thì phần hồn sẽ được cứu.

Kỉ Nguyên Di Lạc là một kỉ nguyên mới để dẫn tiến tâm linh trong thực hành và

khai triển thực chất của hành giả tại mặt đất.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên

Kỷ Nguyên Di Lạc
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Muốn  làm  đại  sự  chung

tiến thì phải dẹp bỏ tự ái

cá  nhân,  nhiên  hậu mới

bằng lòng ngồi chung với nhau. Muốn thực

hành cho đến đích, thì phải tự dấn thân như

mọi người và không nên tưởng lầm là mình khôn hơn người khác. Cần học, cần

hành thì mỗi mỗi sẽ được đồng nhất, không si mê cá tánh. Thực hành đứng đắn,

trước sau như một, không còn ý thức phân tán từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên

trên. Nuôi dưỡng tình thần chung hợp cùng tiến thì mới đúng luật của Trời Đất.

Quy một mới rõ sự nhiệm mầu là gì? Làm người thì đồng nhất từ thượng, trung,

hạ thì mới tiết ra điều lành. Tiên Phật thực hành trong thanh tịnh thì mới đến sự

thanh cao và đồng nhất. Vô sanh bất diệt thì chỉ có hành không có phá.

Thương nhau, giúp nhau cùng tu cùng tiến.

Triền miên học hỏi và triền miên tiến hóa, đạt đến tâm hòa ổn định, tạo thành

một thành trì tự giác và giác tha tại trần. Không khổ không lo là hòa bình thật sự.

Vui với tranh Trời vui đẹp và nhàn hạ thì chỉ có tu sửa chính mình là cần thiết nhứt.

Nhớ nhung trong thanh tịnh là thật sự yêu thương và xây dựng. Khí trời thay đổi

trong thiên cơ biến đổi, loài người cũng vậy. Phải nhìn đó mà đồng nhứt sửa tiến

gọi là thuận thiên giả tồn. Nếu áp dụng cá tánh thì nghịch thiên giả vong, thì mỗi

việc lớn hay nhỏ cũng sẽ bị sụp đổ vì thiếu đồng nhứt giữa Trời Đất. Người vắng

mất ánh sáng từ bi và xây dựng, tạo thêm khó khổ thay vì hưởng phước của Trời

Đất sắp đặt ngay trong khối óc của loài người trong lúc chào đời.Thiếu thật thà tức
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thiếu xây dựng. Thực hiện tình thương và đạo đức là khí giới tối tân nhất trong quả

địa cầu này.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên
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Trần thế trớ trêu mùi tục lụy
Văn hay bàn cãi chất đầy ghi

Thọ hình tội trạng nay tâm thức
Xét cảnh hiểu người, tự xét suy.

Xét suy đời đạo bao kỳ
Sanh sanh hóa hóa dự thi cõi trần

Thực hành chơn pháp cao tầng
Tự khai tự mở tự lần tiến lên

Càn khôn vũ trụ bề trên
Ân ban sáng suốt giải quên chuyện đời

Hồn thanh tiến hóa hợp thời
Trì tâm học hỏi đời đời yên vui

Tự mình thức giác rèn trui
Chẳng còn mê chấp an vui tâm hồn

Vạn linh tiến hóa sanh tồn
Thanh thanh trược trược giữ hồn lo tu

Chẳng còn khờ dại tạo ngu
Một lòng nhịn nhục trùng tu hoài hoài

Hướng thanh tự đạt thanh đài
Vô Vi đón nhận đạt ngày quang vinh

Trần Thế Trớ Trêu Mùi Tục Lụy
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Câm mồm tu học sửa mình
Dù cho kích động hành trình vẫn thông

Ý lời khai triển ý công
Một lòng tu học giải vòng ước mơ

Rồi đây cũng sẽ đến giờ
Quy y Phật Pháp chẳng khờ hơn xưa.

Lương Sĩ Hằng ‐ Vĩ Kiên
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Thơ Viết Tay Đức Thầy Ở Trại Tỵ Nạn
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Kính thưa Bề Trên,

Kính thưa Đức Tổ Sư,

Kính thưa Đức Thầy,

Kính thưa Bạn Đạo,

Thấm thoát mà đã 3 năm, 2 năm không Đại Hội, 3 năm với nhiều ngày tháng chung

sống cùng thiên tai, dịch bệnh, với cái mùi vị của địa ngục trần gian…. Nhớ lại năm 2019

- Kỷ Niệm 10 Năm Ra Đi Của Đức Thầy Kính Yêu cũng như Đại Hội “Du Hành Đạo

Pháp 2019” Đức Thầy đã ban cho Đại Hội chủ đề là “Thực Hành Tự Cứu”; đề tài

này quả nhiên là lời tiên tri, thầm nhắc nhở chúng con phải thành tâm Niệm Phật, thực

hành pháp lý thì mới có cơ hội vượt qua cơ sàng sảy của thế kỷ, 100 năm mới có 1 lần.

Bây giờ hồi tưởng lại những ngày tháng thiên tai dịch bệnh mà không khỏi rùng

mình. Tất cả ngoài sức tưởng tượng cũng như dự tính của thế giới khoa học văn minh

hiện tại. Đại dịch Covid đã đưa nhân loại rơi vào tình trạng hỗn loạn và bất động. Cả

bầu trời được bao phủ bởi oán khí và thán khí. Dịch bệnh lan tràn vô giới hạn, mang lại

bao cảnh tang thương chết chóc. Ngoài những tiếng khóc bi ai, xác người thì cứ chồng

chất, phân hủy, bốc mùi không kịp an táng. Sự chia ly thiếu vật chất là hiện tượng hãi

hùng, con người không khác gì đang sống trong địa ngục của trần gian.

Ngoài vô số người chết ra. Người sống cũng bị cách ly,  giam cầm, chặt chẽ tại tư

gia. Cuộc sống hoàn toàn bất lực đứng trước tử thần. Nói đến đây, chúng con phải thành

kính tri ân Bề Trên, Đức Tổ Sư, vàĐức Thầy đã quang chiếu và hộ độ cho anh em chúng

con cùng gia đình vượt qua kiếp nạn này.

Kính thưa Đức Thầy ! Nhẩm tính cho đến ngày hôm nay, chúng con đã 13 năm xa

cách Đức Thầy…..13 năm tuy là thời gian có dài, nhưng nhờ có Đại Hội Đức Thầy để

Diễn Văn Khai Mạc “Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2022”
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lại, đã không ít nhiều giúp chúng con vượt qua những khó khăn trong hành trình tu tập;

để rồi ước mơ hướng về Đại Hội mỗi năm một lần cùng với gia đình Vô Vi quây quần

dưới sự chủ tọa tâm linh của Đức Thầy.

Mặc dù Đức Thầy đã ra đi, nhưng pháp thiền và luồng chơn điển qua nguyên lý

Niệm Phật và lời giảng của Đức Thầy vẫn văng vẳng trong tâm thức anh em chúng con

mỗi đêm hành thiền. Và cũng nhờ vào những gia sản tâm linh quý báu này, đã giúp chúng

con có thêm nghị lực và ý chí trong cuộc hành trình tu tập trong giai đoạn thiếu vắng

Đức Thầy.

Nói đến gia sản tâm linh quý báu thì phải nhắc đến 40 bài giảng sâu sắc, thực tế và

sống động trong “Nguyên Lý Tận Độ”. Bắt đầu từ  “Một Kiếp Phù Sinh”, nói lên trang

sử động loạn mà con người cần phải học hỏi, từ sự biến chuyển khổ cực của thiên cơ,

và lúc đó con người mới chịu buông bỏ để đi tìm về nguồn cội theo nguyên lý vô sinh

của Trời Đất, thông qua tu Thiền. “Ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ về đấy”. Chơn Lý có

một không hai của Đức Thầy, như chiếc roi tâm linh, trực tiếp đánh thẳng vào phần hồn

của người tu Vô Vi, để người tu tỉnh thức, truy tìm về nguồn cội, sau những ngày vật

lộn với đời.

Ngoài ra “Nguyên Lý Tận Độ” còn là một bản đồ tâm linh do Đức Thầy vạch ra,

như kim chỉ nam hướng dẫn người tu vượt qua những chặng đường khó khăn trong quá

trình tu tập. Để có thể hiểu sâu và tiến xa hơn trong quá trình tu luyện. Đức Thầy đã chi

tiết hướng dẫn một cách tận tường về mối tương quan, qua liên hệ trực tiếp của vũ trụ

và cơ tạng của xác thân tứ đại qua bài giảng “Vũ Trụ Và Con Người”; nói lên cấu trúc

siêu nhiên của thân tứ đại; như bên ngoài càn khôn vũ trụ có gì thì bên trong chúng ta

có cái đó; một tiểu thiên địa hoàn mỹ cần được khai triển để hội nhập trở về với siêu

nhiên, đồng tiến hóa.

Kính thưa Bề Trên

Kính thưa Đức Tổ Sư,

Kính thưa Đức Thầy,
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       Kính thưa Bạn Đạo,

Nương theo Nguyên Lý Tận Độ, dưới sự hướng dẫn từng chương của Đức Thầy,

chúng ta cũng có thể thấy thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, tạo nên nhiều cảnh

chết chóc vô cùng thê thảm như đã và đang xảy ra. Để có thể tiến sâu vào kỷ nguyên

mới, kỷ nguyên của Di Thiện Tối Lạc; người tu cần phải thành thật, dũng mãnh thành

tâm, phải sáng suốt, có tình thương, có đạo đức. Phải dứt khoát chủ kiến, trung tín dốc

lòng tu sửa, để rồi anh và tôi cùng nhau khoác lên chiếc áo tình thương, hợp tác cùng

nhau chung tay làm đại sự chung; trở thành một sứ giả hòa bình, chỉ như vậy mới có thể

hội nhập vào thời kỳ khoa học văn minh mới, “Kỷ Nguyên Di Lạc”. Và đây cũng chính

là đề tài tu học mà Đức Thầy đã ban cho Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” năm nay.

Nói tới đây, chúng con nhớ thương Thầy. Nhớ đến hạnh hy sinh tử vì đạo cùng với

một gia sản tâm linh đồ sộ với vô số kinh, băng, sách và bài giảng được Đức Thầy lưu

lại trong suốt hơn 50 năm hoằng  pháp. Và trước khi ra đi, Đức Thầy đã thành lập Đại

Hội “Du Hành Đạo Pháp”, nay trở thành nơi nương tựa cho những đứa con Vô Vi hằng

năm quay về họp mặt, cùng nhau lắng nghe lại lời di chúc……Xác xa, nhưng tâm không

xa…. Chúng con như những đứa con lạc loài, nay tìm được lối về cùng nhau dũng hành

nương theo gót chân Thầy.

Hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2022, nhân dịp Kỷ Niệm 13 Năm Ra Đi Của Đức

Thầy Kính Yêu cũng như khai mạc chào mừng Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” với chủ

đề Thầy ban là “Kỷ Nguyên Di Lạc” ­ được tổ chức tại khách Sạn Thansur Sokha

Hotel – Cambodia. Chúng con xin thành tâm cúi đầu ghi nhớ công ơn dạy dỗ của Đức

Thầy.

Trong tinh thần cầu đạo, cùng tu cùng tiến, cùng xây dựng một cơ đồ tâm linh của

kỷ nguyên mới, “Kỷ Nguyên Di Lạc”, anh em chúng con thành tâm một lòng duy trì và

phát triển con đường Đức Thầy đã lập ra. Vì hạnh nguyện Tử Vì Đạo của Đức Thầy,

chúng con xin nguyện trung tín,Giữ Gìn Đạo. Tiếp tục chương trình tâm linh Đức Thầy

để lại, cùng nhau ấn hành và quảng bá một kho tàng văn hóa tâm linh - Pháp lý Vô Vi
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Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà Thầy Tổ đã để lại với lời dạy: “Một Chữ Cũng

Không Sửa”.

Kính chúc Đại Hội thành công viên mãn.

BTC – Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp”
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Trung tín  là căn bản tiến thân của
người tu Vô Vi. Xưng là tu Vô Vi
mà không thực hành đứng đắn từ

đời  lẫn  đạo  thì  không  bao  giờ  phần  hồn
được tiến, mưu mô lợi dụng là một sự sai
lầm  lớn  lao  trong  suốt  cuộc  đời  tu  học.
Không tiến tức là chưa minh tâm làm sao
kiến tánh? Có kiến tánh thì mới có cơ hội
ăn năn sám hối và tự sửa tiến thân.

Muốn có điển quang thì phải tự giải, giải
được thì sẽ có cơ hội quy không, vượt khỏi
ngũ hành sanh khắc  thì mới rõ đạo mầu.
Đầu đuôi là một chẳng sao đổi dời, càng
trung tín thì sẽ càng rõ đời cũng như đạo.
Bình tâm tiến hóa hành trình quang khai,
pháp lực càng ngày càng thanh tịnh, tức là
đạt được vốn tự giải nghiệp tâm. Lấy oán
làm  ân  cao  tầng  tự  tiến.  Người  đời  lầm
than, phân chia sanh khắc, nhắc nhở người
đời  mà  không  bao  giờ  sửa  được  chính
mình, làm thầy tử vi tướng số, đành quên
vị trí tâm linh của chính mình là một đại
tội, không tự cứu mà muốn cứu người khác.

Chỉ có tu trong thực hành thì mới tự giải
được nghiệp tâm sai lầm, dứt khoát, thành
tâm  bỏ  đời  qua  đạo.  Hồn  vía  tương  hội
trong thanh tịnh, hồi sinh vĩnh cửu ca tụng
Niết Bàn và giải tỏa trần tâm, hành trong

sáng  suốt  và  thanh  tịnh.  Từ  trường  điển
quang thanh nhẹ, hướng về ánh sáng diệu
thanh mà tiến hóa đến vô cùng tận. Pháp
lành hóa giải muôn dân đồng hành đồng
tiến. Tâm thức khai minh, hành trình xán
lạn, hơn địa vị và tiền tài danh vọng của
cõi  tạm trần gian. Nơi  trú ngụ cuối cùng
của phần hồn là thanh nhẹ vô sanh có một
không hai, không ngoài khối óc liên hệ với
cả càn khôn vũ trụ.

Chiều hướng đi lên là vô cùng tận, chiều
hướng đi xuống phân tán và tự đọa. Cho
nên, người thật tâm tu rất lợi lộc cho tâm
thân hướng thượng, tận hưởng nguồn sống
của thanh quang trong thực hành. Mắt tươi
mặt sáng chẳng biết lo âu là gì, thì mới giải
được nghiệp tâm. Chiều sâu của điển pháp
luôn  luôn ban chiếu cho hành giả Vô Vi
thực hành tinh tấn, chẳng còn gian lao và
khổ cực.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên

Trung Tín
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Năm nay Đại Hội Vô Vi Quốc

Tế Du Hành Đạo Pháp 2022

đã được tổ chức tại khách sạn

Thansur Sokha Hotel trên vùng núi Tà Lơn

(Kampot) ở Cambodia từ ngày 20 đến ngày

25 tháng 9 năm 2022. Cũng như hàng năm

Ban Tổ Chức (BTC) có chương trình “Bạn

đạo tâm sự với Đức Thầy” và thường chỉ

có 1 ngày nhưng đặc biệt năm nay vì số bạn

đạo tham dự vào phần chương trình này khá

đông cho nên BTC phải cho thêm 2 ngày

để cho tất cả bạn đạo ghi danh vào chương

trình có cơ hội tâm sự với Đức Thầy trong

Đại Hội.

Sau hai năm không có Đại Hội Vô Vi vì

cơn  đại  dịch  toàn  cầu  cho  nên năm  nay,

2022, khi có Đại Hội Vô Vi trở lại mà lại là

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế duy nhất được tổ

chức kể từ khi Đức Thầy rời thế gian cách

đây hơn 13 năm qua và việc này có lẽ đã

làm cho bạn đạo mong muốn được tâm sự

với Đức Thầy trong Đại Hội cho thỏa niềm

mong nhớ trong ba năm qua. Và đó cũng là

niềm mong ước của  tôi khi muốn  tâm sự

cùng với Đức Thầy, cho nên hôm nay tôi

cũng xin phép các bạn cho tôi được chia sẻ

phần tâm sự của mình trong Đại Hội Vô Vi

Du Hành Đạo Pháp 2022:

Kính thưa Đức Thầy,

Như mọi năm BTC có chương trình “Bạn

đạo tâm sự với Đức Thầy”, nhưng lần này

con xin phép lên đây để nhớ về một kỷ niệm

với Đức Thầy. Sau hai năm không có Đại

Hội, trong chương trình “Bạn đạo tâm sự

với Đức Thầy”  năm nay con nghĩ với kỷ

niệm này có lẽ đúng hơn là “Tâm Sự của

Đức Thầy” trong Đại Hội Vô Vi. Mặc dù

kỷ niệm này đã 34 năm qua nhưng đối với

con câu chuyện này đã vượt qua không gian

và thời gian và cho đến nay vẫn còn đúng

trong mỗi Đại Hội Vô Vi.

Kính thưa Đức Thầy,

Năm 1988 chúng con  tham dự Đại Hội

Hồi Sinh tại Thiền Viện (TV) Nhẫn Hòa ở

thành phố Olympia, tiểu bang Washington

State, Hoa Kỳ. Đại Hội Hồi Sinh là Đại Hội

đầu tiên được tổ chức dưới hình thức cắm

trại. TV Nhẫn Hòa là một ngôi nhà lớn có

phòng thiền khá rộng được xây trên một khu

đất  rộng khoảng 6 mẫu. Khu đất  của TV

Tâm Sự của Đức Thầy
Trong Đại Hội Vô Vi
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được mua trước đó khoảng 4 năm còn nhiều

cây thông rừng lớn cho nên khi tổ chức Đại

Hội thì các bạn đạo ở đó đã có cắt một số

cây lớn để lấy chỗ dựng sân khấu và dựng

lều cho bạn đạo tham dự. Ngôi nhà TV được

ưu tiên dành cho một số bạn đạo lớn tuổi,

những bạn đạo còn lại thì ở trong lều.

Vì phải ngủ lều mà lúc đó cháu nhỏ nhất

của chúng con mới có 6 tuổi cho nên chúng

con mới gởi các cháu ở nhà anh chị Nguyễn

Khắc  Trừ,  là  hội  trưởng  hội  Vô  Vi

Washington lúc bấy giờ để nhờ các con lớn

của anh chị trông coi giùm. Ngày đầu tiên

của Đại  Hội  chúng  con  tham  dự  chương

trình buổi sáng và buổi chiều, và đến giờ

cơm tối thì chúng con cùng với chị Phượng,

vợ của anh Trừ, về nhà của anh chị cách TV

khoảng 45’ lái xe để lo cho các cháu. Sáng

hôm sau khi trở lên lại thì Thầy có cho gọi

Trúc  và  chị  Phượng  vào  để  hỏi  chuyện.

Thầy hỏi “... Tối hôm qua các con đi đâu

mà Thầy cho Thổ Thần, Thổ Địa đi tìm...”

Sau khi Trúc trình bày xong câu chuyện thì

Thầy có nói “... Khi các con đến Đại Hội

thì phải ở trong vòng Hào Quang của Thầy.

Các con không được ra khỏi đó trong suốt

thời gian Đại Hội...” Kể từ đó, sau khi nghe

xong lời Thầy dạy, chúng con đã ở lại Đại

Hội những ngày còn lại và riêng con những

năm sau này cho đến ngày hôm nay, con rất

ít đi đâu trong suốt thời gian Đại Hội trừ khi

phải đi ra ngoài vì công việc của Đại Hội

hoặc qua những chương trình của BTC.

Kính thưa Đức Thầy,

Khi  về  nhà  anh  chị  Trừ  đêm  đầu  tiên

chúng con không nói cho ai biết nhưng rồi

Thầy cũng đã biết và qua câu chuyện đó,

sau này con mới hiểu được sự  lo  lắng và

quan tâm của Thầy đến từng mỗi bạn đạo

trong Đại Hội Vô Vi, không phải riêng cho

chúng  con  mà  con  nghĩ  Thầy  đã mượn

trường hợp của chúng con để nói lên một

phần nào tâm sự của Thầy. Nếu không có

câu chuyện  trên  thì con nghĩ cho đến giờ

này chắc cũng không có bao nhiêu bạn đạo

hiểu được tâm sự và tình thương của Thầy

dành cho mỗi bạn đạo khi tham dự Đại Hội

Vô Vi.

Kính thưa Đức Thầy,

Kể  từ khi Thầy rời  thế gian 13 năm về

trước, BTC chúng con vẫn tiếp tục tổ chức

những Đại Hội Du Hành Đạo Pháp theo lời

chỉ dạy của Thầy: “... Cứ theo đó mà làm,

cứ theo đó mà đi...”. Và mỗi khi con tham
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dự những Đại Hội sau này, mặc dù không

còn sự hiện diện xác thân của Thầy, nhưng

khi nhớ lại câu chuyện xưa con cứ nghĩ mỗi

lần đến Đại Hội là con có cảm tưởng hình

như Thầy vẫn còn ở đâu đó,  rất gần,  thật

gần  chúng  con như Thầy vẫn  thường nói

“... xác xa nhưng tâm không xa…”.

Hai năm qua không có Đại Hội Vô Vi,

hai năm tối tăm và động loạn vì cơn đại dịch

toàn cầu,  con như người  lạc  lõng, bơ vơ.

Năm nay Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2022

đã trở lại, con rất vui mừng và sung sướng

được ân phước tham dự Đại Hội. Lần này

con có cảm tưởng như con được trở về mái

nhà xưa, nơi đó có thanh quang điển lành

của Thầy đang chờ đón đàn con trở về để

bảo  bọc,  che  chở  chúng  con  trong  tình

thương yêu của Đức Thầy.

Con thành tâm kính cảm tạ Đức Thầy đã

cho phép  chúng  con  tổ  chức Đại Hội Du

Hành Đạo Pháp 2022 để bạn đạo chúng con

được sống lại trong Hào Quang Tận Độ của

Đức Thầy.

Con cảm ơn Thầy đã cho phép con nhớ

lại một kỷ niệm với Thầy mà con không bao

giờ quên.

Con kính thương và nhớ Thầy.

Con, Nguyễn Hữu Lâm

Đại Hội Vô Vi “Du Hành Đạo Pháp

2022” 20-25/9/2022

Khách sạn Thansur Sokha Hotel

Kampot, Cambodia
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Quy nguyên một mối chan hòa tình thương

Phân minh tự xét tự lường

Trí tâm thực hiện khai đường tự đi

Cảnh đời là bãi trường thi

Dạy cho tâm thức cũng vì tình thương

Tự mình thực hiện gieo gương

Đường đi sẵn có tự lường tự tu

Chẳng còn trách móc khờ ngu

Chỉ lo thăng tiến trùng tu hoài hoài

Hướng tâm lập cảnh thanh đài

Chẳng còn mê muội tiến hoài không ngưng

Quy nguyên cảm thức từ từng

Do đâu mà có tự trưng ý trời

Cảm thông thiên địa đời đời

Giữ tâm thanh tịnh giữ lời hứa tu

Chẳng còn nuôi dưỡng ý mù

Khai thông đời đạo trùng tu hoài hoài

Độ tha tại thế tiến hoài

Trong không mà có đạt ngày quang vinh.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên

Montreal, 04-10-1990

Vũ Trụ Càn Khôn Chuyển Tạo Hình
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Thành  thật  là  hiểu  gì  nói  nấy,
không  thêm  bớt  và  chẳng  chê
khen. Lúc nào tâm cũng yên, trí

vẫn mở, người người quý mến. Không khác
gì Trời Đất, mưa thật là mưa, nắng thật là
nắng. Mọi người bắt buộc chạy theo nguyên
lý đó mà hành triển. Không bằng lòng cũng
phải bằng lòng, hợp tác và xây dựng chung.
Người  tu  thật  thà  là có gì nói nấy, không
thêm bớt mới là chơn tu.

Có có không không cũng  là nguyên  lý
của Trời Đất để dạy dỗ phần hồn của vạn
linh tiến hóa, học hỏi và học hỏi, vun bồi
và vun bồi, vươn lên trong trật tự. Hoa quả
đều có cơ hội  tiến hóa theo tiết mùa;  thật
thà, trật tự và nhịp nhàng theo quy định của
Trời Đất. Sanh, trụ, hoại, diệt và hồi sinh rõ
rệt. Màu nào sắc nấy không sai chạy, họa
thành một bức tranh Trời tuyệt đẹp, thể hiện
tình Trời Đất của mỗi mùa, tiến triển theo
chiều hướng sẵn có, công minh, phân ra thứ
ngôi rõ rệt.

Người  đời  thiếu  thật  thà,  không  minh
chánh và kiến tánh tự sửa theo chiều hướng
của Trời Đất, thì thua lỗ và bại trận. Khi lìa
xác, tiến hóa trong cõi âm u mê loạn. Thế
gian gọi đó  là cõi âm phủ. Thiếu  thốn đủ
mọi mặt  thì mới chịu  thật  thà, học hỏi và
tiến hóa. Nếu người đang sống tại mặt đất

chịu thật thà học hỏi, thì sẽ tránh tất cả tai
nạn có thể xảy ra trong cuộc đời.

Hướng  thượng  tu  thiền,  hướng  về  cõi
thanh nhẹ mà hành sự, thì tương lai sẽ vượt
khỏi cõi âm u  trong  lúc  lìa xác để  tự xây
dựng cho phần hồn không còn bỡ ngỡ trong
lúc  lìa xác. Phần hồn hướng về cõi  thanh
nhẹ thì luồng thanh điển của từ bi chư Phật
sẽ ban chiếu theo chiều hướng quy hội với
tình Trời Đất mà  tiến  thẳng về nơi  thanh
tịnh mà tu tiến. Kiếp sống của phần hồn rất
có ý nghĩa, thăng hoa và không trì trệ. Hành
trong thanh tịnh, hành trong tiến hóa rõ rệt,
hành để giải mọi nghiệp lực lôi cuốn trong
cuộc sống. Tâm thức thanh bình tận độ quần
sanh, không tranh giành, không quyền lợi,
không  địa  vị  tại  thế,  thức  hòa  đồng  triền
miên trong xây dựng.

Quý yêu Trời Phật, quý yêu muôn loài
vạn vật, thật thà, yên vui và hòa bình.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên

Thành Thật
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Thầy viết bài thơ “Nhớ thương” trên xe lửa ngày 15 tháng 8 năm 1988

sau khi bị hụt máy bay vì bạn đạo tiễn Thầy đông quá ngoài phi trường

gây sự chú ý nên Thầy bị nhân viên mời vô phòng làm việc tìm hiểu

nguyên nhân.

Nhớ Thương

Thầy đi mưa gió ào ào
Âm thầm thương nhớ lệ trào trong tâm

Viết bài con hát con ngâm
Thầy đi xe lửa Thầy thầm nhớ con

Tiễn đưa kỷ niệm vẫn còn
Khó khăn thủ tục trễ con chuyến tàu

Vượt sông vượt núi làu làu
Tàu ra thông báo khó mau trễ tàu

Năm mươi phút đến sau

Đọc Thơ Thầy Viết Trên Xe Lửa
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Trời trao ý chuyển đổi trao giấc giờ
Nằm trong nguyên ý thiên cơ
Mấy giờ sẽ đến là giờ được an
Vắng con tâm thức bạc bàn

Thương con nhớ bạn hai hàng lệ rơi
An nhiên vững trí do Trời

Giữ tâm thanh tịnh thở hơi điều hòa
Càn khôn vũ trụ chung nhà
Dù đi hay ở cũng là vui thôi!

Còn bài thơ dưới đây tôi viết cách nay 34 năm lúc 3 giờ chiều ngày 11 tháng 9

năm 1988 sau khi đọc bài thơ của Thầy được niêm yết ở thiền đường Saint­Jacques và

được anh chủ thiền đường là anh Cổ văn Thuần giải thích việc Thầy bị hụt máy bay nên

phải đi xe lửa. Hôm đó,  tôi ở lại  thiền đường ngồi  thiền tiễn Thầy chứ không ra phi

trường như các bạn đạo khác nên cứ tưởng Thầy đi máy bay. Năm 1988 tôi mới tu Vô

Vi được khoảng 4 năm, có hiện tượng cha Nhẫn Hòa, thời đó tôi chưa biết Thầy là ai,

nên mới dại dột ngốc nghếch mà dám viết “Còn phần hồn có khác gì nhau”. Về sau càng

tu càng biết rõ điển hồn của Thầy đã về nguồn cội hội nhập cùng Thượng Đế, nên chỉ

còn cách âm thầm xin lỗi Thầy về tội phạm thượng, lời lẽ bất kính, và không bao giờ

quên  lời Thầy dặn  trong khóa  sống chung đầu  tiên “Tịnh Tâm”  năm 1987  tại Villa

St­Martin ở Montreal, được anh Cổ văn Thuần tổ chức cho mỗi bạn đạo gặp riêng Thầy

5-10 phút: “Con là người ẹ nhất trần gian. Nhớ kỹ câu này”.

Đọc Thơ Thầy

Đọc thơ Thầy viết trên xe lửa
Lòng bùi ngùi tự hỏi lạ khi
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Thương con nhớ bạn Thầy ghi
Sao Thầy không ở nhớ chi trên tàu?

Con ngồi thiền nhẹ như không khí
Tưởng cùng Thầy chấp ý bay cao

Dè đâu Thầy lại đi tàu
Trời mưa trời gió nhìn sao Thầy buồn

Chắc Trời cao muốn ra bài mới
Con học bài Thầy cũng học bài
Con thì thanh tịnh học hoài

Thầy đi công tác miệt mài độ tha

Đi hay ở chỉ là phần xác
Còn phần hồn có khác gì nhau
Nhớ Thầy con lại chiêm bao

Ôn lời Thầy bảo ôn lời Cha khuyên

Tu từng bước học chuyên tự sửa
Ngày qua ngày tu nữa chẳng màng

Tu cho tới lúc đạt an
Giúp Thầy giúp bạn giúp Cha giúp đời.

Kỷ niệm bài thơ “Đầu Tay”
Mỹ Kim

29 tháng 11, năm 2022
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Mỗi linh căn giáng lâm tại thế đều
là sứ giả hòa bình. Nhưng than
ôi! Nhãn,  nhĩ,  tỉ,  thiệt,  thân,  ý

đều hướng ngoại tạo động, tranh đua cho kì được
những gì mình muốn. Cho nên vắng đi sự thanh
tịnh cơ bản nguyên năng sẵn có từ lúc sơ sanh.
Thích động loạn mất hẳn tâm linh và hòa bình
trong nội tâm. Thậm chí người thân yêu chung
chăn chung gối cũng phản nghịch với nhau, làm

sao có hòa bình? Mưu sinh, mưu sinh, vụ lợi, vụ lợi, mất đi cán cân quân bình của nội
tâm, tạo tâm bất ổn trí bất an. Khổ, khổ, nhiên hậu mới ước ao có được sự hòa bình và
nhàn hạ.

Gốc chính của mỗi linh căn đều từ cõi hòa bình mà giáng lâm xuống cõi ô trược tham
dâm này, cuống cuồng theo cuộc sống phức tạp và ô uế tâm thân, tham dục không giờ
dứt. Sự phiền muộn luôn luôn xảy ra trong cuộc sống. Thân xác già nua, bắt đầu chán
ngán tình đời đen bạc, phân vân và không lối thoát. Lúc ấy, mới bắt đầu hướng tâm về
Trời Phật, tự tiềm tàng sự tinh vi đắc pháp của hành giả đã thành công, mà bỏ công tu
luyện, tự giải nghiệp tâm, hướng về xán lạn của Đại Bi mà tu tiến; thì mới thấy rõ nhịp
độ hòa bình của Trời Đất có sẵn. Nhưng nhơn sinh quên hẳn lãnh vực tâm linh, hướng
về đấu tranh tạo cảnh bơ vơ, đòi hỏi dân chủ và nhân quyền. Tranh đấu vì dân chủ và
nhân quyền mà cũng vẫn chưa hòa bình, vẫn tranh chấp lẫn nhau vì mọi sơ hở chưa hoàn
tất. Lúc nào cũng muốn có sự hòa bình mà không biết phải làm sao?

Cơ Trời biến chuyển, mọi người đã tìm hiểu và nhận thức được luật nhân quả của
Trời Đất có. Vậy muốn trở về với nhân lành của Trời Đất thì phải làm sao? Phải tự giải
nghiệp tâm qua phương pháp mà người đi trước đã hành đạt. Giải bỏ nghiệp tâm nhiên
hậu mới cảm thức được sự hòa bình là cần thiết cho cuộc sống. Từ người đời cho đến
người đạo, quý bộ đầu và tận dụng phát triển bộ óc sẵn có của chính mình thì mới thấy

SỨ GIẢ HÒA BÌNH
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rõ chính ta là một sứ giả hòa bình. Tiếp tục thực hành chánh pháp khai thông trí tuệ,
cống hiến chơn ngôn tạo hòa bình cho các giới gần xa trên mặt đất này.
Kết luận là trọn tín trọn hành, nhiên hậu mới đạt đến kết quả của sự hòa bình, hòa hợp
cùng Trời Đất mà tiến thân, mỗi mỗi đều phải tự dựng xây và tự đạt.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên
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Tu hành vui thú triền miên,

Đệ nay xin thuật lại miền thiêng liêng.

Xuất hồn đảnh lễ Sư Ông,

Vượt qua Bỉ Ngạn lòng không thấy lòng.

Nhẹ như thể tuyết lông hồng,

Giao du thắng cảnh vui Bồng Lai Tiên.

Đánh tan tất cả ưu phiền,

Tu hành cởi mở điển liền xuất theo.

Từ nay hết sợ cảnh nghèo,

Đường ta ta tiến chẳng theo thuyết tà.

Chúc cho các bạn phân qua,

Tìm đường tự tiến mới là quang vinh.

Đệ nay tận lý thuyết trình,

Tự tu tự tiến mở tình Thiên Cơ.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên

Sài Gòn - 18 - 05 - 1968

Sài Gòn, 18 - 05 - 1968
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Qua mấy năm đại dịch Covid 19,
tất  cả  nhân  loại  trên  thế  giới
đều  gánh  chịu  nhồi  quả,  trả

nghiệp quả, kẻ sống người còn. Cơ may có
vaccines  chủng  ngừa  làm  hồi  sinh  tất  cả
hoạt động xã hội trở lại. Năm 2022, tôi có
hỏi anh Lâm là Ban Tổ Chức có tổ chức Đại
Hội Du Hành Đạo Pháp không? Thật vui
mừng với “câu trả lời có” vào ngày 20-9-
2022 tại Bokor, Cambodia.
Thật vui mừng do Bề Trên sắp xếp nên

tôi được về Việt Nam trong tháng 9 và được
tham dự Đại Hội.
Khi tham dự Đại Hội Du Hành Đạo Pháp

tôi thấy tất cả các bạn đạo vui mừng gặp lại
nhau  sau mấy  năm  xa  vắng,  tay  bắt  mặt
mừng qua cuộc hồi sinh sống động. Thật là
đông, vui. Các bạn đạo nhận được sự giúp
đỡ kiểm soát, sửa lại Soi Hồn, Pháp Luân,
Thiền Định cho đúng, không thêm, không
bớt của Đức Thầy chỉ dạy.
Ngày  khai mạc Đại Hội Du Hành Đạo

Pháp  năm  2022  thật  trang  nghiêm,  thanh
tịnh kinh điển. Tất cả bạn đạo sung sướng
sống lại bên Đức Thầy khi nhìn thấy hình
ảnh Đức Thầy Khai Mạc Đại Hội, thân yêu
sống mãi và hiện hữu trong lòng mọi người.

Qua năm ngày  tham dự Đại Hội,  tất cả
bạn đạo đều được tâm sự kể chuyện với Đức
Thầy, được trao đổi và học hỏi với các bạn
đạo và cùng chung thiền. Tất cả bạn đạo đều
cảm nhận được Ân Điển của Bề Trên, Tổ
Thầy, càng tha thứ và thương yêu hơn. Thực
hành PLVVKHHBPP  tinh  tấn  tu học, đạt
kết quả tốt đẹp.
Tôi cảm ơn tất cả bạn đạo cùng Ban Tổ

Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2022 đã
cho tất cả chúng tôi tham dự, được tâm sự
với Đức Thầy, được học các đề tại tu học
và trả bài cho Đức Thầy nghe. Và vui nhất
là văn nghệ, từ thanh niên, thanh nữ trẻ khỏe
cho  tới người già  cao niên đều có cơ hội
tham dự. Đó là nét đẹp vui vẻ, hồn nhiên
của Đại Hội.
Về  tới  nhà,  cảm  giác  thanh  điển  nhẹ

nhàng trong lúc công phu hành thiền, tôi mơ
ước được dự Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
2023 để gặp lại tất cả bạn đạo sau một năm
tu học, hành thiền tinh tấn.
Viết  lại  những  lời  thô  thiển  không  văn

hoa, để hầu kể chuyện với  tất  cả các bạn
đạo.
Trân trọng cảm ơn và kính chào quý bạn

đạo.

Bùi Ngọc Thình
Ngày 25 tháng 10, 2022
Portland, Oregon, USA.

Nhớ Về Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2022
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Suối tình tuôn chảy lệ thanh cao

Nhớ bạn quí thương lúc thuở nào

Tái ngộ Amphion càng thưởng thức

Đạo tâm bừng sáng nhuộm tô màu.

Tô màu chơn lý cao siêu

Rừng xanh hít thở độ nhiều sanh linh

Suối kia biểu lộ chơn tình

Bao nhiêu nước mắt bao hình giả chơn

Bình tâm học hỏi không sờn

Siêu nhiên cấu trúc qui hườn nội tâm

Tràn đầy qui thức lai lâm

Anh em bạn đạo giữ tâm dâng Trời

Nguyện hành tận lực đến nơi

Lễ Trời lễ Phật thở hơi điều hòa

Ban ơn thực hiện bởi Cha

Hòa tan các giới Ngài xoa diệu hồn

Nằm trong nguyên lý sanh tồn

Qui y chánh pháp giữ hồn lo tu

Biết đời tạm bợ tạo mù

Suối Tình
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Suối tình độ thức an du tâm hồn

Tiếng reo suối chảy ôn tồn

Hồn xinh hồn đẹp hồn tôn luật Trời

Tu hành diễn tiến hợp thời

Tranh Trời vui đẹp tạo nơi an toàn

Đệ huynh sắp đặt nhiều hàng

Chụp hình lưu niệm cảnh thanh suối hòa

Chia tay tạm biệt về nhà

Quí thương không bỏ thật thà nhớ thương.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên

Amphion, 24-09-1986
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Gia đình chúng con thành kính tri
ânĐức Thầy ân độ và dìu dắt cho
chúng  con  vượt  qua  từng giai

khó khăn thử thách trên bước đường tu học.
Nhân ngày Giáng Sinh Độ Đời con xin ghi
lại “Tình Thầy Tận Độ” tại thiền viện Nhẫn
Hòa, một cách cụ thể mà ai cũng nhìn thấy
được:
Cuối năm 1987, được Đức Thầy cho phép
tổ chức Đại hội Vô Vi Tết Hồi Sinh 1988
tại Thiền viện Nhẫn Hòa. Ban tổ chức vô
cùng phấn khởi triển khai công tác ngay, và
thông báo tin vui cùng bạn đạo các nơi quy
tựu về đây hợp tác cùng bạn đạo địa phương
tổ chức đại hội. Việc đầu tiên là khai phá
khuôn viên  thiền viện Nhẫn Hòa  rộng  ra,
mới đủ chỗ tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Tết Hồi Sinh, trong dịp lễ Độc lập Hoa kỳ
nhầm ngày 4 tháng 7 năm 1988.
Sau nhiều tháng làm việc BTC tạo dựng tiện
nghi tối thiểu để đón tiếp bạn đạo về tham
dự  đại  hội,  như:  sân  khấu  và  hội  trường
trong căn lều lớn, còn bên ngoài thì có nhà
vệ sinh, nhà ăn, hệ thống điện nước và lều
trại...BTC còn dẫn hệ thống ánh sáng và âm

thanh đi khắp nơi trong khuôn viên đại hội,
để bạn đạo về đây có một không gian sáng
sủa và lúc nào cũng nghe được lời giảng dạy
của Đức Thầy.
TV Nhẫn Hòa vào mùa Hè đẹp lắm, nhứt là
vào tháng 7 DL nắng ấm phong quang tươi
tốt, rất thích hợp cho việc tổ chức đại hội
Vô Vi ngoài trời. Nhưng có chút trở ngại là
thiền viện nằm giữa rừng thông, nên chiều
chiều muỗi rừng bay ra rất nhiều… Đặc biệt
là vào năm đó gần tới ngày đại hội, bất ngờ
có một đàn sâu róm lông xuất hiện, chúng
bò từ trên cành cây xuống dưới đất, bò vô
lều,  bò  nhúc  nhích  khắp  nơi  trên  cỏ… ai
nhìn thấy cũng nổi da gà.
Người địa phương cho biết loại sâu nầy lâu
lâu mới xuất hiện một  lần nhiều như  thế,
chúng có thể sống lâu hơn thời gian tổ chức
đại hội… Nghe nói làm cho BTC càng thêm
bối  rối chưa biết  phải  làm  sao? Thì  ngay
buổi chiều ngày hôm đó Đức Thầy quang
lâm và tham quan một vòng khuôn viên đại
hội, qua sáng hôm sau cả đàn sâu bò đi đâu
mất.
Có một điều làm cho mọi người ngạc nhiên
là ngay cả những con sâu chết nằm rải rác
trong khuôn viên đại hội cũng biến mất một
cách lạ kỳ? Có bạn đạo tò mò vào tận trong
rừng sâu tìm hiểu xem đàn sâu đó bò đi đâu,

Nhớ Về Đại Hội Tết Hồi Sinh 1988
Sự Nhiệm Mầu
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nhưng không ai tìm thấy dấu vết gì cả? Và
trong suốt thời gian đại hội tất cả ruồi muỗi
côn trùng cũng nằm yên đâu đó, để nhường
chỗ cho Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, tổ chức
tại Thiền viện Nhẫn Hòa có một không gian
trong sạch an lành thanh nhẹ.
Nhờ sự quang chiếu Bề Trên và Tổ Thầy đã
giúp cho bạn đạo có cơ hội tận hưởng thanh
quang điển lành trong suốt thời gian đại hội.
Tôi còn nhớ đại hội năm đó, vừa bước vào
khuôn viên đại hội, nghe băng đạo tâm của
Đức Thầy văng vẳng bên tai cảm thấy lâng
lâng như thoát tục...Có thể nói Đại hội Vô
Vi Tết Hồi Sinh  năm 1988  tại  thiền  viện
Nhẫn Hòa thành công trong thanh tịnh, bạn
đạo  có  thể  sinh  hoạt  đạo  pháp  suốt ngày
đêm một cách vui vẻ trong tình thương yêu
của Bề Trên và Đức Thầy. Đúng với tên Đại
Hội Vô Vi Tết Hồi Sinh mà Đức Thầy đã
ban cho.

Kính thưa bạn đạo,
Năm nay, tôi lại có dịp trở về tham dự khóa
sống chung trại Hè được tổ chức hằng năm
tại Thiện viện Nhẫn Hòa nhân ngày lễ độc
lập Hoa Kỳ  ngày 4 tháng 7 năm 2022, gọi
là lễ July 4. Phải công nhận trong khóa học
có nhiều huynh đệ tỷ muội âm thầm công
phu hành pháp rất tinh tấn, tôi chỉ có tham

dự một ngày nhưng được học hỏi rất nhiều
kinh nghiệm thực hành của bạn đạo, nhứt
là tập niệm Phật như thế nào để bước vào
vô  biệt  niệm… Đã  giúp  tôi  cảm  thức  lại
những  gì đã  học  hỏi  được  tại  Thiền  viện
Nhẫn Hòa trong quá khứ, hôm nay xin viết
lại một lần nữa để bạn đạo cùng nhau xem.
Pháp lý Vô Vi Đức Thầy Vĩ Kiên dạy "đạo
là con đường, vì vô minh khiến cho đạo lu
mờ,  nên đường  thiên  xích  không  còn đủ
sáng suốt cảm thông cùng Trời Đất. Cũng
vì  vô minh nên  tôi  nhìn  thấy  cuộc đời  là
những chuỗi ngày đầy lo âu phiền muộn và
lắm nhiều đau khổ.
Đức Thầy dạy: "Pháp lý Vô Vi có đường lối
rõ ràng, có Soi Hồn, có Pháp luân Thường
chuyển: Pháp Soi Hồn của Vô Vi tập trung
khối thần kinh chính giữa chân mày là để
dẫn tiến phần Hồn hòa hợp với tinh ba của
vũ trụ mà tiến hóa; Còn Pháp luân Thường
chuyển  tiếp  thu  nguyên  khí  của  Trời Đất
giải phần ô trược trong nội tạng, nhiên hậu
Âm Dương mới tương hội, nếu hợp nhứt mới
phát sáng, âm thinh thay đổi, tánh tình thay
đổi, vạn sự thay đổi trong ta, lúc đó tự động
không dám làm gì sái quấy, giữ tâm thanh
tịnh để tu tiến”.
Đức Thầy còn dạy thêm rằng "người tu nói
là  chấm sáng phát ngay trung tâm chân
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mày, đó gọi là Mâu Ni Châu phát triển lên
hòa hợp tinh ba vũ trụ, tinh khí đầy đủ biến
thể thành cơ thể nhỏ hơn, gọn gàng hơn gọi
là Hồn”.  Phần Hồn là thể thanh thoát khi
xuất  ra khỏi bản  thể như một  thoáng qua
trong tâm thức… Những huynh đệ tỷ muội
có khả năng đặc biệt có thể nhìn thấy xuất
Hồn đảnh lễ Phật học đạo, còn những bạn
đạo không thấy phần Hồn khi xuất ra ngoài,
cũng có  thể cảm nhận được điển  rút  lâng
lâng thanh nhẹ trên trung tâm đỉnh đầu, đó
là đường thiên xích nối liền giữa bản thể với
phần Hồn ở bên trên.
Khi xuất Hồn ra khỏi bản thể hành giả cảm

thấy như mình vừa chợt tỉnh cơn mê… Sau

đó  người  tu  thấy  cải  thiện  sức  khỏe, mắt

sáng tâm minh, mặt mày hồng nhuận, tánh

tình trở nên vui vẻ lạc quan… Trong bộ sách

du ký của Thánh  thiền đường Đài Trung,

Đức  Phật  Tế  Công  có  dạy  bốn  câu  thơ,

dường như để diễn tả lại trạng thái xuất Hồn

ra khỏi bản thể như sau:

Đạo lớn truyền thiên hạ

Muôn sầu tan biến ngay

Nghìn vui không giới hạn

Khắp chốn thấy Như Lai.

Chắc vì thế mà người xưa thường dạy
rằng: “làm vua “biết đạo” thì quốc gia

phú cường, làm quan “biết đạo” thì thần
dân an cư lạc nghiệp, làm dân “biết đạo”
thì xã hội lành mạnh trật tự quy củ, trong
gia đình mọi người đều “biết đạo” thì vợ
chồng con cháu thuơng yêu đùm bọc lẫn
nhau...".

Kính thưa bạn đạo,
Lúc mới thực hành Pháp lý Vô Vi tôi thấy
mình tu hành rất tinh tấn, và thầm nghĩ rằng
ngày đạt đạo không còn xa nữa… Nhưng
sau này mới biết người  tu nào có  thể Vía
nhẹ thì thường hay thấy cảnh như thế? Còn
những huynh đệ tỷ muội có Hồn nhẹ thì lại
hướng về vô  thinh vô  sắc… Cho đến khi
nào Âm Dương quân bình, Vía Hồn tương
hội  bổ khuyết  cho nhau hướng vào  trung
dung  thanh  tịnh mới  là cứu cánh dẫn đến
giải thoát.
Hơn nữa,  thực hành Pháp Lý Vô Vi điển
quang  phát  triển  tuần  tự  theo  nguyên  lý
Nam Mô A DiĐà Phật. Trong giai đoạn đầu
hành pháp người tu khai mở mách điển Hỏa
Luân Xa giữa  trung  tim hai chân mày  tại
chữ Nam trước, khi mách điển Hỏa Luân
Xa khai mở người tu thường hay thấy cảnh…
Từ mách  điển Hỏa Luân Xa  dẫn  tiến  lên
khai sáng chữ Mô tại Hà Đào Thành. “Mô
vốn chữ vô mỗi vật không”, khi hành giả
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hướng về chơn không thanh tịnh thì không
còn thấy cảnh nhiều như trước. Và đường
vào nội tâm thâm sâu huyền diệu, không thể
diễn tả bằng ngôn ngữ hay văn tự… Hành
giả  Vô  Vi  tu  hành  một  thời  gian  đương
nhiên đạt nhiều  tiến bộ, nhưng ngự  trong
tháp ngà thanh tịnh mãi rồi thấy cũng bình
thường. Nếu tôi lầm tưởng là mình tu hành
không có kết quả, có  thể  làm cho việc  tu
hành bị xao lãng?
Tôi  có quen một  bạn đạo  thực hành  theo
Pháp lý Vô Vi nhiều năm, lại sang nghiên
cứu theo pháp thiền của Thiền sư HT thuộc
hệ phái thiền của thầy Hòa Thượng Tuyên
Hóa, nghe nói bên đó quý  trọng anh như
hàng giáo thọ? Nhưng  sau một  thời gian
nghe đâu anh lại qua tập Pháp Luân Công?
Thật sự hành giả thực hành Pháp Lý Vô Vi
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tinh tấn, thì
pháp lý thấm nhuần khắp châu thân, sau đó
dầu cho chúng ta có đi đến nơi nào hay làm
bất cứ việc gì thì vẫn là Vô Vi… Gần một
thập niên anh bạn của tôi bôn ba đi đây đi
đó  nghiên  cứu  học  hỏi,  hình  như  anh  đã
nhận thức ra rằng pháp lý Vô Vi vẫn hằng
hữu trong anh nên đã trở về với Vô Vi?
Vì thương người tu chúng ta, nênĐức Thầy
thường nhắc nhở rằng “một đời một đạo”,
“đời người đâu có mấy lần sáu chục năm”,

“tuổi đời không cho phép hành giả bê trễ
hay hướng ra bên ngoài…”. Và “người tu
cần phải có đức tin, dũng chí, và sự trung
tín”.
Với “Tình Thầy Tận Độ”, hằng năm Đức
Thầy cho tổ chức khóa sống chung và Đại
Hội Vô Vi Quốc Tế vv… Bạn đạo hội tụ về
đây ngồi chung lại nhắc nhở cho nhau, tạo
thành  một  cộng  đồng  Vô  Vi  điển  quang
thanh nhẹ. “Đồng thanh tương ứng” thừa
tiếp thanh quang điển lành của Bề Trên hầu
giúp cho đại hội thành công thì mỗi hành
giả cũng được cộng hưởng.
Hơn thế nữa,  trong thời gian  tham dự đại
hội được sống trong thanh quang điển lành
của Đức Thầy, thân tâm thanh tịnh hành giả
có thể cảm nhận phần Hồn đã xuất ra khỏi
bản thể từ lúc nào? Có thể nói Đại hội Vô
Vi là môi  trường thuận  lợi cho phần Hồn
xuất lên “bơi lội trong biển yêu của Thượng
Đế” (lời dạy của Đức Thầy). Nên khi bước
vào đại hội Vô Vi hành giả cảm thấy bao
nhiêu  lo  âu  phiền  muộn  chất  chứa  trong
lòng đều tan biến, lúc bấy giờ thức hòa đồng
khai  mở  mọi  người  cảm  thấy  vui  vẻ  lạc
quan,  đến  với  nhau  tương  thân  tương  ái
trong tình thâm bạn đạo.
Với  tâm từ bi Đức Thầy còn cho  tổ chức
khóa thanh lọc súc ruột hầu giúp cho người
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tu thân tâm lành mạnh tu hành. Trong khóa
sống  chung  thanh  lọc  thì  gồm  có  nhiều
chương  trình khác nhau. Nhưng  chung
chung chương trình thanh lọc nào cũng có
công  dụng  là  tẩy  sạch  độc  tố  bên  trong,
những gì trong nội tạng từ tốt cho đến xấu
đều được đào thải ra ngoài. Cho nên sau khi
thanh lọc xong, ban tổ chức cho khóa sinh
uống chất men sống  tái  tạo  lại vi sinh  tốt
trong bộ tiêu hóa. Và ban thanh lọc còn nhắc
nhở khi về nhà khóa sinh phải nhớ tiếp tục
uống  thuốc cấy vi  sinh  tốt này  trong  thời
gian ít nhứt là hai tuần.
Sau khi thanh lọc xong chương trình tập ăn
uống  trở  lại cũng  rất quan  trọng. Tôi còn
nhớ ngày đầu tiên ban thanh lọc cho uống
hai viên probiotic (acidophilus) để cấy lại
vi khuẩn tốt, rồi sau đó mới bắt đầu cho tôi
uống nước canh (soup) hoặc nước trái cây,
qua ngày kế tiếp ăn cháo loãng rồi từ từ mới
ăn cháo đặc.. Ban thanh lọc còn kèm theo
cho tôi một chương trình dược thảo để bồi
bổ lại cơ tạng trong một thời gian dài quy
định, hầu giúp cho cơ thể hoạt động trở lại
bình thường để không di hại đến sức khỏe
sau này.
Thời gian gần một thập niên Đức Thầy cho
tổ chức nhiều khóa thanh lọc khắp nơi trên
thế  giới,  Ngài  đã đứng  ra  làm  gương  thí

nghiệm cho hành giả thanh lọc cho cơ thể
được lành mạnh tu hành. Khi thân tâm thanh
sạch giúp cho hành giả cảm nhận rõ phần
Hồn xuất ra khỏi bản thể như thế nào? Đặc
biệt  là  trong suốt  thời gian  tham dự khóa
thanh  lọc  thân  tâm  thanh  nhẹ, khóa sinh
được sống trong thanh quang điển lành, và
được nghe những lời giảng dạy minh triết
của Đức Thầy khai tâm mở trí… Khi đạo
tâm tỏ rạng hành giả có thể nhận diện ra bộ
mặt thật Chủ Nhơn Ông, chính là sự thanh
tịnh tự nhiên hồn nhiên của phần Hồn, có
thể hòa nhập vào đại  tự nhiên bao  la  lớn
rộng, gọi là đạo:

Đạo vốn tự nhiên vô tự kinh
Đạo là chơn lý ý nguyên linh
Đạo là nguyên khí nuôi muôn loại
Biết đạo thực hành đạo mới minh
Không thấp không cao không phải trái
Vô sanh bất diệt hiệp chơn tình
Quân bình sáng suốt trong tất cả
Hằng hữu trong ta thuở hóa sinh.

Kính thưa bạn đạo,
Nếu tôi không tu cho đến khi già yếu tứ đại
rã  rời,  đoạn  lìa  sinh  mạng  thì  phần  Hồn
không đủ  sáng  suốt  để  thăng hoa…   Với
lòng từ bi Tổ Thầy đã vận dụng mọi phương
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tiện, hầu giúp cho hành giả Vô Vi tu hành
mau kết quả… Đức Thầy thường dạy “Tu
nhứt kiếp ngộ nhứt thời”, hành giả Vô Vi
đêm đêm ngồi thiền vào thời Tý xuất Hồn
đảnh lễ Phật học đạo cũng chỉ “ngộ nhứt
thời”. Đức Thầy dạy: “Đó, nếu mà chúng
ta không xuất phát ra, làm sao mà chúng
ta lấy được cái sáng suốt, rồi mới  trở về
giáo dục cái tiểu thiên địa này, mở tâm mở
tánh? Kêu bằng phải xuất phát ra để thừa
tiếp cái sáng suốt ở Bề Trên, rồi mới phản
chiếu trở lộn lại, thì mới sửa tâm sửa tánh,
rồi càng tu nó tới minh tâm kiến tánh là
vậy”.
Nên  Đức  Thầy  đã  tạo  nhiều  cơ  hội cho
người tu tự cảm nhận là “Hồn xuất ra khỏi
bản thể bất cứ lúc nào học đạo vô cùng ở
bên trên”, thì hành giả mới yên tâm niệm
Phật  “đem nguyên khí  của Trời Đất  vào
thanh lọc cho bản thể…”. Và “Tu cho đoạt
được  luồng  điển  phản  chiếu  khắp  châu
thân thì sự mù quáng cũng chẳng còn lưu
trú được nơi nội tâm, sự nhẹ nhàng thanh
lịch  sẽ  đem  đến  cho  phần  hồn  mãn
nguyện". "Lúc đó mới thấy phần Hồn là
chịu trách nhiệm giữa Trời Đất”.
Sau đây, tôi xin trích nguyên văn một đoạn
trong sách “Phật  là  trái  tim  trống rỗng”,
thử xem thiền Zen nhận định về  thiền có

giống như Pháp Lý Vô Vi hay không nhe:
“ Đây là khoảnh khắc quý báu khi bạn chỉ
là một nhân chứng, và một sự yên lặng to
lớn bao quanh bạn. Đó là một buổi tối vĩ
đại,  phúc  lành.  Sự  nhận  biết  của  bạn  về
Phật tính, và sự nhận biết của bạn…là một
với toàn thể…Và bạn đã từng chạm tới gốc
rễ này, bạn đã từng biết phật tính của mình
chỉ trong năm phút, nó đủ có thể nhớ trong
hai tư giờ. Dần dần nó sẽ thay đổi toàn bộ
cuộc  sống  của  bạn  trở  thành  cái  đẹp,  sự
duyên dáng, sự phúc lạc”.

Kính thưa bạn đạo,
Qua buổi chiều hôm đó sư huynh Nguyễn
trí Vượng có chia sẻ cùng bạn đạo: vào thời
đại nhà Trần có vua Trần Nhân Tông đã từ
bỏ ngai vàng lên núi Yên Tử tu hành. Sau
khi đắc đạo Ngài để lại cho nền thiền học
một  kiệt  tác,  qua  bài “Cư Trần Lạc Đạo
Phú”, như sau:

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

Hình như Ngài muốn nhắc nhở ngoài việc
ngồi thiền ra, người tu chúng ta sống vô tư
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không  nghĩ  ngợi  gì  cả,  giữ  cho  thân  tâm
thanh tịnh niệm Phật đưa thiền giác vào sinh
hoạt hằng ngày thì làm việc gì cũng là Thiền?
Cuối  buổi  học  anh Nguyễn Hữu  Lâm  có
chia  sẻ  cùng  bạn  đạo  là  năm 2006, trên
đường  từ  thiền  viện  Nhẫn  Hòa đi  xuống
Cali. Đức Thầy có ghé nhà anh chị nghỉ mấy
hôm, Ngài có dạy anh dùng bàn tay mặt xoa
chung quanh đầu theo chiều kim đồng hồ
12  lần,  sau  đó  đổi qua dùng tay trái xoa
ngược  lại  cũng  12  lần,  cuối  cùng  đổi  lại
dùng mặt xoa trở lại theo chiều kim đồng
hồ thêm 12 lần nữa. Đức Thầy dạy sau khi
xả thiền xong, xoa chung quanh đầu như thế
tổng cộng là 36 lần giúp trí nhớ sau này…

Kính thưa bạn đạo,
Trong nhiều năm chương trình thanh lọc có
xảy ra một trường hợp ngoài ý muốn, là có
bác lớn tuổi sau khi thanh lọc cơ thể xuất ra
đi luôn… Đức Thầy phải dùng quyền năng
đem phần Hồn trở về cho bác sống lại. Hình
như đây là lý do mà sau này không còn có
sự hiện diện của Đức Thầy, hay là còn một
lý  do  nào  khác  khiến  cho  anh  chị  không
muốn tổ chức những khóa thanh lọc cho bạn
đạo nữa???
Thỉnh  thoảng có bạn đạo  tự  thanh  lọc  tại
nhà cho cơ thể thanh nhẹ để ngồi thiền…

Lúc còn trẻ thì thanh lọc phương pháp nào
cũng được, đến khi lớn tuổi mỗi lần thanh
lọc đầy đủ như trước kia thấy sức khỏe rất
khó phục hồi… Nên mỗi sáng tôi thức dậy
sớm, Kiểm Điểm Đời Đạo xong, uống ngay
hai tách nước ấm vào kích hoạt cơ tạng, đưa
độc tố ra ngoài theo hai đường đại tiện và
tiểu  tiện.  Sau  đó  tôi  mới  bước ra sân
Chưởng  Hưởng  Dưỡng  Khí,  tập  thể  dục
dưỡng sinh chừng 30 phút, và tập thêm Thể
Dục Trợ Luân 300 lần, rồi mới ăn sáng. Mỗi
buổi sáng tôi sinh hoạt như thế, và phối hợp
ăn  uống  theo  dưỡng  sinh,  cũng  giúp  cho
người già tiêu mở bụng và cơ thể nhẹ nhàng?
Con xin đội ơn Bề Trên, thành kính tri ơn
Tổ Thầy, cám ơn BTC và bạn đạo phương
xa đã về đây hỗ trợ cho tôi có một ngày sống
chung  học  hỏi  trong  thanh  nhẹ,  tại  thiền
viện Nhẫn Hòa trong trại Hè năm 2022 vừa
qua. Thành thật cảm ơn bạn đạo đã dành thì
giờ  xem  qua,  nếu  có  điều  chi  sai  sót  xin
huynh đệ tỷ muội lượng tình tha thứ cho.

Kính thư,
Khổng văn Cúc
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Kính  thưa: Bề Trên, Đức Tổ Sư,
Đức Thầy

Kính  thưa:  Ban  tổ  chức  ĐẠI  HỘI DU
HÀNH ĐẠO PHÁP 2022 và toàn thể quý
bạn đạo khắp năm châu.

Con tên là Nguyễn Thúy Phượng – sinh
năm  1979,  hiện  đang  sinh  sống  tại Nhân
Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Ngày hôm nay được ân đức của Đức Tổ
Sư, Đức Thầy để con được bộc bạch đôi lời
tâm sự nhỏ bé của mình về những cảm xúc,
những ân điển đã nhận được trong chuyến
Du Hành Đạo  Pháp  2022  ngày  20­
25/9/2022 tại núi Tà Lơn – Campuchia.

Trước  khi  đăng  ký  tham  gia  Đại  Hội
2022 này con đã vô cùng háo hức, vui mừng
bởi khi được nghe lời kể từ các bạn đạo đã
tham dự các kỳ đại hội trước ở Campuchia
về sự linh thiêng, về cảnh vật, về không gian
và những điều tuyệt vời khi có sự hiện diện
của gia đình Vô Vi tại đó. Và thầm mong
ước sẽ có lần được đặt chân lên đó, và được

cùng  hòa  với  cảnh  sắc thiên nhiên, con
người nơi đó và quan trọng nhất là được hội
tụ cùng các quý bạn đạo khắp năm châu,
sau bao nhiêu năm bị dịch COVID cản trở
đã không được gặp gỡ như các kỳ đại hội
hàng năm trước.

Và kỳ Đại Hội Du Hành Đạo Pháp năm
nay quả thực là một món quà quá lớn mà
Bề trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy, ban tổ chức,
các quý bạn đạo đã dành cho con khi con
được đồng hành cùng bố mẹ nội ngoại hai
bên cùng tham gia. Các cụ đều đã trên 75
tuổi và cao nhất là bố con 81 tuổi.

Trong các chuyến đại hội trước có 2 con
gái của con và hai mẹ đã cùng tham gia. Và
sau mỗi kỳ đại hội lại có những sự chuyển
biến tốt, có những điều tốt lành đến với gia
đình hai bên. Đặc  biệt  mẹ đẻ  con  đã có
những chuyển hóa về tâm thức, biết niệm
Phật và công phu thực hành pháp. Gia đình
không khí trần trược đã giảm đi rất nhiều,
có nhiều sự bình an và hạnh phúc đến trong
gia đình.

Trong chuyến đi đại hội lần này bố mẹ
hai bên của con đều cảm thấy khỏe mạnh,
vui vẻ; được học hỏi, được gặp gỡ và giao
lưu, được sự quan tâm chia sẻ ân cần, gần
gũi như gia đình của nhiều bạn đạo ở khắp
mọi nơi. Vì vậy, khi đi về các cụ vẫn mong

BÀI VIẾT CẢM NGHĨ VỀ
ĐẠI HỘI DU HÀNH ĐẠO PHÁP 2022
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muốn được đủ duyên để tiếp tục tham dự
các đại hội tiếp theo.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID nên
đại hội có số lượng bạn đạo tham gia là 88
và chủ đề là Kỷ Nguyên Di Lạc để quay trở
về nhìn nhận, điều chỉnh, tu sửa, thảo luận
về các chủ đề để tự huấn lại mình; mình cần
phải làm gì để tiến tới Kỷ Nguyên Di Lạc
giải sầu – Thương yêu, tha thứ tiến sâu chân
tình. Kỳ thi rốt ráo và nhiều thử thách, khó
khăn cho những người tu, còn thanh lọc và
thanh lọc mạnh mẽ. Bản thân con công phu
còn lười biếng và  thực hành còn chưa tới
nơi nên nhiều khi cũng tự hiểu tại sao lại
học nhiều bài  thế và như vậy để quay trở
về, để nhìn nhận mà quyết tâm tu cho đến
ngày thành quả.

Con xin tri ân và biết ơn công đức của
bề trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy, các anh chị
ban tổ chức đã cho chúng con được gặp gỡ
và được học những bài học vô cùng quý giá
trong kỳ đại hội này. Con lại tiếp tục để tự
tin bước tiếp để các kỳ đại hội tới vẫn được
gặp gỡ bạn đạo và hẹn tái ngộ trong kỳ đại
hội tiếp theo.

Vô cùng chân quý và biết ơn. Nam Mô
A Di Đà Phật, vạn vật thái bình!

Nguyễn Thúy Phượng

Tình thương huynh đệ, hò ơi!

Tình thương huynh đệ bước vào quí
thương.

Hò ơi! Tiền bối mở đường

Dạy cho hiểu đạo hướng gương Phật Trời

Cảm thông thức giác hợp thời

Cùng chung bàn bạc, hò ơi!

Cùng chung bàn bạc rõ ơn Cha Trời.

Hò ơi! Giải quyết chuyện đời

Tập trung nguyên ý hợp thời giải mê

Chẳng còn loạn động bối bê

Vô sanh chánh gốc, hò ơi!

Vô sanh chánh gốc trở về hưởng thôi.

Hò ơi! Cứ việc thả trôi

Tùy duyên tiến hóa Điển ngôi rõ ràng

Khai thông nguyên lý đạo màn

Tự do Thanh Tịnh, hò ơi!

Tự do Thanh Tịnh rộng đàng tiến thân.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên

Hành Trình
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Danh lợi dồi dào tốt đẹp mà !

Chẳng ngờ ngày tháng sắp mau ra.

Tóc xanh mới đó nay đầu bạc,

Tỉnh giấc đành cam chịu tuổi già.

Hối hận nên tìm đường đạo đức,

Hồi tâm tu tập dứt oan gia.

Duyên lành gặp đặng lời chơn giải,

Khẩu thọ tâm truyền quý báu mà!

Báu mà tu tập đạo càng ngoan,

Sớm tối tới lui một khúc đàng.

Thơ thẩn Huỳnh­Đình lòng không mỏi,

Xuống lên Hiệp­Tích dưỡng tâm nhàn.

Pháp Luân Thường Chuyển phân thanh trược,

Chơn­lý không lìa, chẳng phản quang.

Thâu phóng ra vào miền Cực lạc,

Cửu huyền đều đặng đến Tây Phang.

Tổ Sư ­ Đỗ Thuần Hậu.

Tự Thuật Thi
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Hằng năm cứ vào ngày 23,
tháng 9 là có Đại Hội, còn
gọi là Tết Vô Vi, được bạn

đạo  khắp  nơi  trên  thế  giới  cùng  nhau  về
tham  dự. Cứ  như  vậy,  hằng  năm  chương
trình Đại hội được Ban Tổ Chức “Du Hành
Đạo  Pháp”  tổ  chức  rất  là  quy  mô. Như
thường lệ, năm nay rất đặc biệt. Sau 2 năm
vắng thiếu Đại Hội vì dịch bệnh, bạn đạo
vui mừng  không  kể  xiết,  vì  có  cơ  duyên
đoàn tụ chào mừng Đại Hội.

Ngày  khai  mạc  Đại  Hội,  dưới  hội
trường, một khung cảnh hoành tráng. Bạn
đạo ăn mặt chỉnh  tề, vui mừng, chào đón
Tết Vô Vi thật là náo nhiệt. Sau buổi lễ khai
mạc,  ngày  thứ  hai  của  Đại  Hội,  bạn  đạo
cùng nhau dâng hoa tưởng nhớ đến công ơn
dạy dỗ của Đức Thầy. Buổi lễ dâng hoa tràn
đầy cảm xúc ân nghĩa sư đồ. Và cứ thế, bạn
đạo sống trọn trong tình thương yêu của Bề
Trên và Thầy Tổ trong những ngày tu học
ở Đại Hội.

 Ngoài những giờ tu học theo nhóm,
hằng  đêm Ban Tổ Chức  có  chương  trình
kiểm tra  Phương  Pháp  Công  Phu theo
video hướng dẫn của Đức Thầy. Bạn đạo

đăng ký trực tiếp qua Ngọc Phượng và được
anh Hà Tu Hiền kiểm tra lại một cách trật
tự, tuần tự qua Cách Ngồi, Niệm, Soi Hồn,
Pháp  Luân  Thường  Chuyển,  Pháp  Luân
Chiếu Minh và những phương pháp phụ do
Đức Thầy hướng dẫn.

Đến ngày bế mạc, bạn đạo lại có dịp
thưởng thức chương trình cây nhà lá vườn,
Văn Nghệ Vô Vi trước khi tạm biệt ra vể.
Tuy bạn đạo không phải là những nghệ sĩ
chuyên nghiệp, nhưng chương trình vẫn đầy
đủ  và  đặc  sắc  không  thua  kém  gì  những
chương trình văn nghệ trong nghể. Bạn đạo
vỗ tay, vui cười, cổ vũ, tạo nên một không
khí vui nhộn khó mà diễn đạt hết được.

Tóm lại ! Ngày Tết Vô Vi do chính
Đức Thầy đứng ra tổ chức đã cho anh em
chúng  con  tận  hưởng  những  niềm vui  và
hạnh phúc bên nhau như một mái ấm gia
đình. Chúng con đã quên đi hết phiền muộn
và được sống trở lại một cách hồn nhiên và
tự nhiên bên Đức Thầy và bạn đạo  trong
tình thương yêu hòa ái.

Con  xin  thành  kính  tri  ân Bề Trên,
Đức Tổ Sư, Đức Thầy.

Cảm ơn Ban Tổ Chức. Cảm ơn bạn
đạo.

Thìn Phan.

Kỷ Niệm Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2022”
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Khi hành Pháp Lý Vô Vi Khoa
Học Huyền Bí Phật Pháp một
thời gian từ sáu đến chín năm

liên tục thì sẽ cảm thấy trì nặng giữa trung
tâm hai chơn mày, ấy là hai luồng điển hội
tụ từ pháp Soi Hồn. Lúc ấy cái nhìn của hành
giả đứng đắn và trực giác bắt đầu liên hệ với
điển giới thinh không, nhắm mắt nhìn và hiểu
lớn rộng hơn xưa. Pháp Soi Hồn rất hữu ích
để tập trung tinh khí thần như tinh hóa khí,
khí hóa thần, thần hườn hư. Luồng điển dứt
khoát ấy sẽ  liên hệ với  tinh ba của vũ  trụ.
Hành giả sẽ bắt đầu cảm thức được hai đường
tiến hóa, thay vì chỉ thấy một chiều và hướng
ngoại lúc hành giả chưa hành pháp lý. Đời
đạo song tu. Đời thì thể xác được an khang,
đạo thì phần hồn càng ngày càng sáng suốt
và dễ dứt khoát bất cứ việc gì xảy đến.

Pháp Luân Thường Chuyển  sẽ hóa giải
tất cả sự trược ô của cơ tạng, giải ra từ đại
tiện và tiểu tiện. Khi nguyên khí dồi dào thì
thể xác sẽ được mạnh khỏe.

Thiền định là các giới bên trong, qua Soi
Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển, hợp nhất
nhập  định,  nhiên  hậu mới  xuất  hồn  được.
Trong lúc xuất hồn, hòa hợp với điển giới,

trực giác bén nhậy và phát triển, từ đó sẽ sửa
mình chín chắn và đàng hoàng hơn xưa, được
đi xe hai bánh thay vì một bánh gọi là đời
đạo song tu.

Sửa mình trong trực giác, khỏe mạnh vui
với đời,  tâm thức dũng mãnh tiến hóa trên
đường đạo, dấn  thân  thực hành  trong điển
giới  tâm  linh,  càng ngày  sẽ càng  rõ  rệt và
sáng suốt. Thấy rõ đời là giả tạm, chơi vui
một kiếp rồi thăng tiến, hòa hợp với tình Trời
mà  tiến,  vượt  xuyên  mọi  trở  ngại. Tình
thương và đạo đức  thật  sự phát  triển,  cảm
thức  sự  thanh nhẹ của Trời Phật  siêu diệu
trong  tâm thức, ăn năn sám hối sự  lỗi  lầm
của quá trình, thực hành quy một cùng Trời
Đất. Cảm thức được thế gian đô thị giả, quán
thông mọi chiều cũng sẽ quy không, trực giác
một  đường  tu  tiến,  giải  bỏ  tất  cả sự  buồn
phiền trong nội tâm, an vui và thanh tịnh.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên

TRỰC GIÁC ĐIỂN GIỚI
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(Bài thơ đầu tiên của Đức Thầy)
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Sau  02  năm  gián  đoạn,  thật

vui và trân quý biết bao khi

con có cơ  hội  được  đi đại

hội, được hội ngộ với bạn đạo mến thương

và được sống  trọn vẹn  trong  thanh quang

điển lành của Bề Trên quang chiếu.

Đại hội năm nay cũng là cột mốc đánh

dấu chặng đường 6 năm biết pháp, học tu

của con. Đó  thực  sự  là một chặng đường

hạnh phúc, nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời

con,  cho con biết  con đường con  thực  sự

cần đi ở kiếp này và cả những kiếp sống về

sau.

Năm ngày đại hội đã diễn ra thật ấm

cúng, êm đềm;  giống  như  chủ  đề  tu  học

được  lựa chọn: Kỷ nguyên Di Lạc  ­ Giai

đoạn mà con người ai nấy cũng hiền hòa,

thương yêu.

Đại hội không quá hoành tráng về mặt

số lượng như mọi năm, nhưng đó cũng là

cơ hội để bản thân con được quay vào bên

trong,  kết  nối  với  chính mình  nhiều  hơn;

được  nhìn  thấy mọi  người được  bình an,

khỏe mạnh đó đã  là một niềm hạnh phúc

lớn lao.

Những giây phút được lắng nghe trải

nghiệm, bài học từ mọi người trong khoảng

thời gian thử thách vừa rồi cũng đã giúp con

thêm  thức  tâm  với  con đường  đạo,  thêm

dũng mạnh đối diện với những nghịch cảnh

trên con đường đời phía trước.

Chủ đề “Kỷ Nguyên Di Lạc” năm nay

nhắc  nhở  con  rằng:  Muốn  bước  vào  Kỷ

Nguyên Di Lạc, đầu  tiên  ta phải  là người

hiền, phải tu sửa chính mình cho thêm hoàn

thiện. Phải chăm lo cho “đại sự chung” của

chính mình - là cái “tiểu thiên địa” mà ta

đang  tồn  tại,  khi  đó  ta  mới  có  thể  có

duyên may  xứng  đáng  hiện  diện  ở  kỷ

nguyên tươi đẹp đang tới này.

Đại hội kết thúc đã đọng lại trong tâm

trí con thật nhiều cảm xúc, nhưng trên hết

là sự biết ơn sâu sắc tới Cha Mẹ, Tổ Thầy

và mọi nhân duyên trong đời, cho con thêm

niềm tin sâu sắc để tiếp tục kiên trì bên bỉ

trên con đường đã chọn ­ Con đường Vô

Vi.

Diệu Linh

CẢM TƯỞNG THAM GIA
ĐẠI HỘI DU HÀNH ĐẠO PHÁP

CAMBODIA 2022
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Qua  nhiều  thời  đại  ca  tụng
nền tảng văn minh, nhưng
chưa  một  ai  đứng  vững

được trên mặt đất!  Mưu mô cho cách mấy
đi nữa cũng không lưu lại với số vốn khổng
lồ mà chính bản  thân đã  tạo được. Ngoài
luật Đời lại có luật Trời. Có phóng có thâu
thì mới có quân bình và sức khỏe. Khi có
cơ hội phục vụ quần  sanh  là Trời ban ân
phước  tạm  hành  tại  thế,  tức  là  thế  thiên
hành đạo. Tâm  thức quân bình nhiên hậu
mới phục vụ được. Quân bình  là vốn của
Trời Đất. Có đến thì phải có đi. Tựu tan vô
thường, nằm trong nguyên lý có có không
không,  sàng  sẩy  và  giáo  dục  quần  sanh
trong  quả địa  cầu.  Làm  người  hiểu  được
nguyên lý hóa hóa sanh sanh của Trời Đất
thì sẽ tự giảm bớt sự tham muốn không cần
thiết và thực hiện sự cần thiết cho bản thân
và trí tuệ, tức là phải sửa đổi chiều hướng
đi lên thay vì đi xuống. Đi lên là sẽ có cơ
hội tiến tới vô cùng, ngược lại đi xuống thì
chỉ có tranh đấu giựt giành. Mất đi sự lý thú
của  cuộc  sống  thì  làm  gì đạt  được  mức
chung sống hòa bình; luôn luôn nung nấu

và kêu gọi hòa bình nhưng không bao giờ
có hòa bình.

Bản  thân bất độ hà  thân độ! Không
biết  cách  cứu  mình  thì  cũng  chẳng  cứu
được ai. Phân  ranh biên giới nhưng quên
Trời Đất thì suốt kiếp tranh đấu và lo lắng
cũng chẳng đi đến đâu. Của  thiên  trả địa,
chẳng ai nắm bắt được một món nào quý
báu nhất trên đời này trước khi lìa xác. Xác
thân hoàn trả trọn vẹn trong lòng đất. Hồn
lìa  xác  thì  mới  thấy được  sức  mạnh  của
Trời Đất có luật lệ nhân quả rõ ràng, chẳng
ai hơn ai được một li. Luật lệ rất công bằng.
Xác  thân  khép  lại  kín  mít  thì  luôn  luôn
thích thú trong đường lối cạnh  tranh. Khi
bước vào lòng đất thì mới chịu chấp nhận
sự  tan  rã quy không,  thì mới  thấy  rõ đạo
vốn không, bằng lòng thực hành trong chu
trình  tiến hóa cho kì  tới. Đến  lúc đó mới
thấy rõ sự dấn thân cộng hưởng hòa bình
trong ánh sáng Đại Bi của Thượng Đế, khi
không còn vật gì lưu lại trong tâm thức thì
mới  thật  sự  hòa  bình  theo  nguyên  lý đời
đạo song tu.

Cơ Trời  sẽ  chuyển  và  đang  chuyển
cho nhơn loại hiểu rõ khổ cảnh và sự chơn
thức thần tiên của phần hồn, nhiên hậu mới
thật sự có được sự cộng hưởng hòa bình.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên

Phục Vụ Và Cộng Hưởng
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Mâu Ni ngũ sắc đồng luân chuyển

Khuyến rũ đường tu hợp pháp huyền

Tiên Phật hiện hình chung giác thế

Bến mê tự thoát nối duyên liền.

Phật, Người, hai giới chẳng riêng,

Tâm ta tức Phật, nối liền vui tươi.

Không không mà có nực cười,

Thế gian mắt thị người người đắm mê.

Chạy theo tiền của ê chề,

Quên mình, quên họ, quên về cõi Tiên.

Tóm thâu tạo cảnh ưu phiền,

Đắn đo đủ thứ lập riêng cực hình.

Làm sao bảo hộ được mình,

Bản thân khỏi chết nối tình thế sanh.

Xe tơ kết tóc dệt mành,

Đổi thay thay đổi tự đành tự cam.

Bàng hoàng đến nỗi tham lam,

Chẳng còn lý trí xét am nội tình.

Sài Gòn, ngày 6 tháng 9 năm 1969
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Động tâm, hồn vía bất minh,

Đâu dè trụ hóa thân hình chẳng hay.

Hồn ở nơi tim hằng ngày,

Vía thời cai quản ở ngay rún người.

Nam hồn dương điển đẹp tươi,

Vía là âm điển hợp nơi bên ngoài.

Nữ hồn âm điển phân oai,

Vía là dương điển bên ngoài phát huy.

Âm dương tương chiếu không ly,

Thế gian chuyển điển sân si hoài hoài.

Giận rồi hết giận, tại ai?

Ghét rồi hết ghét, vậy sai chỗ nào?

Bất phân luận xét thấp cao,

Tấn công mãnh liệt ào ào rồi thôi.

Khổ tâm đi đứng lại ngồi,

Xét mình xét họ, ai tồi hơn ai?

Chúc cho các bạn an bài,

Nội tâm xét thế phân hai đạo đời.

Lương Sĩ Hằng ­ Vĩ Kiên
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Nhớ ơn Thầy,

Hôm nay là ngày 20­9­2022. Là ngày đầu tiên trong đời tu học. Bao ước mơ đã trở
thành sự thật.

Đây cũng là lần đầu tiên đến đất bạn Campuchia, trong tâm rất vui, vì một niềm tin
mãnh liệt của đấng Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy tận độ, ân ban. Bạn đạo khắp nơi
trên mọi miền đất nước, và thế giới của 88 bạn đạo tại hội trường. May mắn trà đàm
cùng tổ 2. Gặp được anh Minh Châu, và nghe anh kể lại những câu chuyện anh cùng
Đức Thầy còn tại thế, nghe quá ấm áp.

Kỷ Nguyên Di Lạc

Bạn đạo hiện hữu hôm nay
Chung vui sống lại những ngày ấu thơ

Kỷ nguyên Di Lạc giải sầu
Phá mê phá chấp Thị mau trở về

Ba ngày tu học ngắn ghê
Chia tay cùng bạn lòng đầy nhớ thương

Mai này về lại quê hương
Trong tâm ghi khắc tình thương của Thầy.

Ninh Thuận, ngày 29­9­2022.
Nguyễn Thị Thắm

Cảm Tưởng Về Đại Hội Campuchia
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Khóa sống chung tu học đánh dấu 30 năm cơ sở tâm linh Jolicoeur kể từ ngày
Thầy khánh thành vào đầu tháng 11 năm 1992, lần đầu tiên được tổ chức tại
thiền viện “Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới” mà không có sự hiện diện hữu

vi của Thầy, đã thành công hơn sự chờ đợi của ban tổ chức và bạn đạo tham dự, luôn cả
thời tiết cũng bất ngờ ưu đãi. Ai cũng phấn khởi đề nghị tiếp tục có những khóa sống
chung hàng năm, mỗi năm 1 lần, hay mỗi 6 tháng 1 lần, có bạn lần đầu tiên tham dự các
buổi tu học hăng hái đề nghị tổ chức ngay trong dịp nghỉ lễ Giáng Sinh và Tất niên 2022,
hay Tân niên 2023 với cùng chủ đề Hồn Vía của khóa sống chung, là đề tài mới lạ đối
với nhiều người.

Vì là đề tài quan trọng cho những ai muốn tìm hiểu lãnh vực tâm linh nên có rất nhiều
tài liệu trên mạng, đầy đủ audio, video, bài viết, với Thư viện Vô Vi, Suối Đạo Vô Vi,
Vô Vi Online, MụcBé Tám Online, YouTube …Nhưng vì quanh năm luôn bận rộn chạy
theo thời gian thời hạn và cơm áo gạo tiền, rất nhiều bạn không có thời giờ để nghe, xem,
đọc những tài liệu này, hay tập trung bàn bạc nghiên cứu để hiểu cho rõ ràng. Hơn nữa,
có thể hỏi và nghe kinh nghiệm thực chất, người thật việc thật, được các bạn lâu năm
trong cộng đồng Vô Vi tại thế chia sẻ cũng là nhu cầu chính đáng của đa số bạn đạo,
thay vì chỉ thụ động thu thập lời Thầy giảng hoặc học Mục Bé Tám theo các câu Hỏi
Đáp về đề tài này rải rác trong những câu lần lượt được đăng trong 2 tờ Tuần Báo Vô
Vi và Tuần Báo Phát Triển Điển Năng. Cũng vì nhận thấy 6 giờ hàng tuần cho 2 buổi
sinh hoạt 14 câu Mục Bé Tám không đủ thỏa mãn thắc mắc của bạn đạo về đề tài Hồn
Vía, chủ đề này được mọi người nhất trí bầu chọn cho khóa sống chung năm nay.

Chuẩn bị
Tự biết ban tổ chức khóa sống chung này gồm những bạn đạo không chuyên nghiệp,

không có kinh nghiệm như những bạn đã nhiều lần tổ chức các đại hội, các khóa sống
chung, các khóa tu học,… nên ban chấp hành Jolicoeur giới hạn chỉ 3 ngày cuối tuần
cho cả khóa mà nếu tính theo giờ thì chỉ có 2 ngày bắt đầu từ 2g chiều thứ sáu 28/10 tới

30 năm Jolicoeur
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3g chiều chủ nhật 30/10.

Vì thế, các bạn này cẩn thận chuẩn bị, ngõ hầu tránh trường hợp khóa đầu tiên cũng
là khóa cuối cùng nếu bạn đạo tham dự không thấy hứng thú khi những thắc mắc của họ
không được giải đáp thỏa đáng, hoặc không mấy người hưởng ứng tham gia vì bối cảnh
đại dịch Covid ở Montreal vẫn còn hoành hành, lại thêm 2 biến chủng mới và vi khuẩn
RSV xuất hiện cùng lúc với dịch cúm hàng năm vào mùa lạnh của Canada, trong khi
mọi luật lệ liên quan tới các biện pháp y tế nhằm ngăn cản sự lây lan đều được tháo bỏ
tiếp theo những cuộc biểu tình rầm rộ do dân chúng quá mệt mỏi sau gần 3 năm mất tự
do. Chưa kể nhiều bạn đạo tự tin vào thanh điển Vô Vi, không tin việc chích ngừa, khi
nhiều tài liệu chống vaccin có nguồn gốc từ 1 số bác sĩ chuyên gia tên tuổi được phổ
biến rộng rãi trên các mạng xã hội, email, truyền miệng, …

Cho nên 1 chương trình chi tiết được duyệt đi duyệt lại liên tiếp mấy chủ nhật với
nhóm bạn đạo tha thiết với khóa sống chung, bảo đảm cân bằng các sinh hoạt thực hành
thân pháp, tâm pháp, pháp chánh, pháp phụ, các buổi thảo luận tu học, giờ nghỉ ngơi, ăn
uống, … Cũng không thiếu các mục giải trí thanh nhẹ như xem album 30 năm có thuyết
minh những kỷ niệm vui với Thầy, bà Tám, bạn đạo 5 châu, và cơ sở vật chất ngày càng
khang trang, tiện nghi, sáng sủa, thông thoáng. Mục cắt bánh sinh nhật “30 năm Jolicoeur
& bạn đạo”, thưởng thức bánh và chụp hình lưu niệm cũng được các bạn Vô Vi trẻ và
mầm non Vô Vi rất hoan nghênh.

Tất cả bạn đạo thường xuyên có mặt trong các sinh hoạt tại thiền viện đều được phân
công trách nhiệm dựa theo sở thích và sở trường của mỗi người, không phân biệt cũ mới.
Bạn đạo chăm học nhất, hành pháp tinh tấn chuyên cần nhất, nghiên cứu kinh sách Vô
Vi nhiều nhất, nghe băng Thầy giảng thường xuyên nhất, thì được bầu vào ban tài liệu
tu học. Bạn nào quen thuộc với nhà hàng nhà bếp thì vào ban ẩm thực, chọn lựa những
món chay giản dị nhưng ngon lành đầy đủ bổ dưỡng không tốn nhiều tiền của, công sức,
thời gian sửa soạn và có thể chuẩn bị trước. Chủ trương của thiền viện là trong giờ sinh
hoạt hay hành pháp thì không ai phải lo việc bếp núc. Dọn dẹp, vệ sinh chung cũng là
việc để mọi người cùng tham dự.

Với sự tham gia tích cực của bạn đạo, tài liệu tu học được soạn thảo tỉ mỉ và phổ biến
rộng rãi vài tuần trước ngày khai mạc để ai có thì giờ rảnh có thể tự học trước và chuẩn
bị sẵn những thắc mắc hoặc chi tiết nào cần bàn bạc thêm. Công nghệ tân tiến được sử
dụng gần như tối đa. Chẳng hạn như Mục Bé Tám Online với phần tìm kiếm “Hồn”,
“Vía” giúp lập ra danh sách 71 câu Hỏi Đáp về đề tài này. Mỗi bạn đạo tham dự được
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mời chọn 10 câu nào thích nhất để đúc kết thứ tự ưu tiên cho các buổi sinh hoạt. Câu
nào có nhiều phiếu nhất sẽ được dành nhiều thời gian và được học trước.

Theo lời yêu cầu của bạn đạo phương xa thường tham dự sinh hoạt hàng tuần với bạn
đạo Jolicoeur và các bạn ở Montreal muốn tham dự nhưng không thể có mặt tại thiền
viện, 1 room mới trên Skype “KSC 30 năm Jolicoeur” được nhanh chóng thành lập và
phổ biến để ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy và tự vào hoặc cho tên để được mời vô.

Ban tổ chức cũng không quên trân trọng xin phép Thầy, mời Thầy, bà Tám, và các
bạn đạo Vô Vi trong cõi vô hình cùng tham dự với bạn đạo Jolicoeur còn tại thế.

Thử thách

Mặc dù mọi chi tiết cho khóa sống chung được chuẩn bị chu đáo, những tình huống
rủi ro có thể xảy ra cũng được dự tính để có sẵn phương cách đối phó, nhưng ban tổ chức
vẫn phải đối đầu với 1 thử thách xảy đến ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Không
phải thời tiết xấu. Thiền viện không bị cúp điện hay mất Internet, cũng không bị khủng
bố tấn công hay dân kỳ thị quấy phá. Bạn đạo nòng cốt không ai bị dính Covid, bệnh
hoạn bất ngờ, bị tai nạn hay có thân nhân gặp chuyện không may. Desktop, laptop, máy
chiếu lên màn ảnh to, loa Bluetooth, âm thanh, ánh sáng, đường truyền, links kết nối với
tài liệu trên mạng … tất cả đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Nhưng chỉ vài giờ trước buổi sinh hoạt đầu tiên trên mạng, thình lình có 1 anh bạn
dược sĩ tuổi đã 80 không rành công nghệ vội vã đem cái laptop khá sang tới thiền viện
nhờ thêm đúng tên mới của anh vào room Skype cho khóa sống chung. Vì Skype hoàn
toàn miễn phí, ai muốn lấy bao nhiêu tên, chọn bao nhiêu ảnh đại diện cứ tha hồ nên anh
muốn bảo đảm chúng tôi chọn đúng tên để anh có thể sinh hoạt từ nhà. Anh cho biết vì
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mới mổ cườm 1 bên mắt và mổ tăng nhãn áp với mắt còn lại nên gia đình không muốn
anh lái xe lúc trời tối hay ở lại thiền viện ban đêm có thể làm phiền mọi người. Việc đổi
tên không có gì khó khăn rắc rối cả. Đáng lẽ chỉ vài phút là xong.

Vậy mà không hiểu sao khi vừa thêm tên mới thay tên cũ của anh vào thì cái room
“KSC 30 năm Jolicoeur” biến mất. Các room quen thuộc khác như Mục Bé 8 ­ Phát
Triển Điện Năng, Thiền viện Jolicoeur sáng chủ nhật … cũng đều mất hết. Minh, anh
quản lý thiền viện với 2 cái laptop cá nhân cũng bị cùng hiện tượng. Tắt máy, khởi động
lại mấy lần cũng chẳng ích chi. Còn cái laptop đắt tiền của anh bạn già thì bất ngờ không
còn hoạt động dù được chúng tôi giúp kiểm tra dây điện, chỗ cắm điện… Mọi người
nhắc nhau tập trung giữ tâm thanh tịnh và niệm Phật nhưng cũng chẳng giải quyết được
gì mặc dù ai cũng phải công nhận rõ ràng là thanh điển tại phòng thiền rất dồi dào.

Vì chỉ còn 1 ít thời gian trước giờ ăn chiều rồi sau đó sẽ là buổi học đầu tiên qua
Skype, cho nên mấy sinh hoạt hành pháp theo chương trình đều bị bỏ qua: niệm bát
chánh, chiếu minh, lạy kiếng … Mọi người xúm quanh mấy cái laptop, và đủ thứ phụ
kiện linh tinh. Với kinh nghiệm bao năm qua trong các đại hội, khóa sống chung, khóa
học, … và ngay tại cơ sở Jolicoeur, tôi và Minh quản lý thiền viện đều nghĩ tới 1 bàn
tay vô hình đang trêu chọc chúng tôi, nếu không dám nói là Thầy đang thử tâm, thử trí,
thử thanh tịnh sáng suốt của nhóm bạn đạo có mặt. Anh bạn dược sĩ không vui chút nào,
vừa ra về vừa cằn nhằn bực dọc: “Máy nào vô cái nhà này cũng bị hư hết!”

Lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng tìm cách giải quyết.
Không lẽ nhắn tin cho mọi người là sinh hoạt qua mạng phải hủy bỏ vì lý do kỹ thuật?
Không lẽ trở về nhà dùng cái desktop quen thuộc mà sinh hoạt như mọi tối thứ bảy, nghĩa
là kể như không còn sống chung tại thiền viện? Hay là mở 1 cái room mới cùng tên, cùng
ảnh đại diện với cái desktop vừa được tặng, là cái máy mạnh nhất thiền viện, như vậy
bạn đạo từ xa sẽ không biết có chuyện trục trặc xảy ra? Nhưng cái máy mới chưa có
nhiều dịp sử dụng, cần có thì giờ làm quen vì mỗi cái máy mỗi khác, lại không ở vị trí
có sẵn mọi linh kiện như cái laptop sinh hoạt hàng tuần đã sẵn sàng cho khóa sống chung.

Đang rầu rỉ thê thảm vì đã tới giờ ăn chiều mà tôi vẫn còn phải tìm tên bạn đạo để
thêm vào cái room mới, thì Minh vui mừng reo lên là đã tìm được cái room bị mất. Tôi
nghĩ là anh đang mừng hụt vì đó là cái room mới giống y hệt như cái room cũ, cho nên
tôi tới giải thích với anh về giải pháp tôi đang làm, cho biết chỉ còn thêm tên bạn đạo
vào cái room mới là xong. Nhưng lạ thay, đúng là anh tìm được cái room bị mất với đầy
đủ tên bạn đạo và các thông tin trao đổi trước đây. Mừng quá, tôi nhờ anh làm lại lần
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nữa y như vậy với cái laptop quen thuộc của thiền viện, vì tôi không quen cái máy của
anh, mà anh thì lại không quen với những tài liệu mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Không hiểu
sao anh không lập lại được kết quả đó với cái laptop dùng hàng tuần ở thiền viện. Dù
sao cũng có thể sinh hoạt với cái laptop của anh, vẫn tiện hơn cái desktop còn xa lạ. Mọi
người vui mừng vội vã ăn chiều cho kịp giờ học buổi đầu tiên của khóa. Nếu Minh là
bạn đạo nữ chắc tôi sẽ ôm thật chặt và hôn thật mạnh để cảm ơn. Thật tình tôi mừng ra
nước mắt!

Bỗng dưng tôi nhận được 1 câu ngắn gọn của Thầy, y như cách Thầy thường nói với
tôi khi xưa:

- Mày hay chê nó. Bây giờ mày lạy nó chưa?

- Dạ con biết lỗi rồi.

Công nhận việc gì Thầy cũng biết! Không riêng gì tôi, cũng có bạn đạo xem thường
Minh. Anh này thích làm việc theo cảm hứng, cảm tính, chứ không có chương trình, kế
hoạch hay theo thứ tự ưu tiên. Tôi thì ngược lại. Vẫn biết tìm được 1 người phát tâm làm
quản lý thiền viện là điều may mắn và quý báu, cho nên ít khi tôi nói ra, nhưng trong
lòng cũng có lúc bực mình và có chút … chê bai.

Dĩ nhiên là không có chuyện lạy lục. Tôi tin là Thầy nói nghĩa bóng, không phải nghĩa
đen. Nhưng mấy chữ của Thầy sao giống như cái đèn pha soi sáng nhiều ưu điểm của
anh, và vô số khuyết điểm của tôi, có lẽ cũng giống cái minh cảnh đài thường được nhắc
tới trong sách Địa Ngục Du Ký, không thể chối cãi. Chỉ mấy chữ mộc mạc của Thầy đủ
giúp tôi nhận ra sai lầm của mình, tự hứa từ nay sẽ trân quý anh quản lý thiền viện nhiều
hơn, và nhất định sẽ không bao giờ chê bai bất cứ ai nữa. Tôi có cảm tưởng là sau mỗi
lần bị Thầy rầy, thì tôi như được đổi xác, và bắt đầu bước qua 1 giai đoạn mới tốt đẹp
hơn.

Ngoài  tôi và anh bạn già dược sĩ được tặng bài nặng ký, vài bạn khác cũng được
những bài học bất ngờ:
- Anh viện trưởng lần đầu tiên đặc biệt đãi bạn đạo thưởng thức 1 món ăn mới, hấp

dẫn, chuẩn bị công phu, trong lòng chắc hẳn chờ đợi mọi người tấm tắc khen
ngon, thay cho món quen thuộc của mỗi trưa chủ nhật ở thiền viện. Nhưng anh
quên là bạn đạo có người kiêng cử thực phẩm này hay thức ăn khác … Rốt cuộc
anh phải cố gắng tự tận độ món độc đáo của mình.
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- Nhân được thời tiết đặc biệt ưu đãi với nắng ấm tràn ngập vào 1 ngày đầu thu, thay
cho nhiệt độ âm của vài ngày trước đó, nên sau buổi ăn trưa, chúng tôi vui vẻ đi niệm
hành ở cái công viên cách thiền viện chỉ vài phút đi bộ. Tôi hãnh diện giới thiệu lối
đi mà cách đây 30 năm Thầy đã thoăn thoắt dẫn đầu đám bạn đạo Montreal đi theo
con đường mòn lên tới đỉnh 1 ngọn đồi cao. Ngày nay, lối mòn đó đã được thành
phố tu bổ đẹp đẽ dễ đi hơn. Nhưng cô bạn yếu về đường tiêu hóa không hạp với món
ăn lúc trưa phải cố gắng lắm mới lên tới đỉnh ngọn đồi, rồi bị buồn nôn và đành giải
phóng hết thực phẩm nào còn trong bao tử trên đường đi xuống để mau mau trở
về thiền viện.

Tiền hung hậu kiết
May mà Minh, vốn có danh hiệu “đại phu của Thầy”, biết cách dùng cây cỏ thiên

nhiên giúp cho cô bạn này nhanh chóng khỏe lại sau khi nằm thở chiếu minh, lại còn
khỏe hơn thường ngày, như thể được thanh lọc thực phẩm vật chất cho cơ thể có chỗ
trống mà tiếp thu thanh điển.

Cái laptop của Minh bị tôi trưng dụng thì hoạt động rất tốt, đúng vào giờ cho buổi tu
học đầu tiên. Mọi người phấn khởi nhất trí tăng giờ học cho tới tận giờ Tý thông khai
mới tạm ngưng để chung thiền. Cái desktop cũng phục vụ tốt với những đường links kết
nối cho phần âm thanh điển trong các băng giảng của Thầy cho các buổi thiền chung.

Tối đêm đó ai thiền xong cũng ngủ luôn ở phòng thiền mặc dù thiền viện còn 2 tầng
rộng thênh thang: tầng 1 dành cho bạn đạo vãng lai hay tạm cư ngụ, và tầng 3 có phòng
Thầy và phòng cho quản lý. Riêng tôi, lần thứ 2 trong đời được thưởng thức ánh sáng
chói chang của Thầy luôn suốt thời gian nằm thở chiếu minh sau buổi thiền chung. Lần
thứ nhất cách đây đã rất lâu khi Thầy còn tại thế. Lần đó tôi bị Thầy không cho gặp vì
cái tội cả tuần Thầy dùng điển gọi tôi tới nhà Thầy mà tôi không tới. Dĩ nhiên là tôi có
lý do cũng rất chính đáng: Làm sao tôi biết chắc đó là điển của Thầy? Mà Thầy gọi tôi
tới để làm gì? Tôi đâu phải là bạn đạo đặc biệt hay quan trọng ở Montreal! Nếu có việc
gì cần gấp chị Bê có thể gọi điện hay gởi email … Đêm tối thứ bảy đó và đêm đầu tiên
của khóa sống chung này, cách Thầy chiếu điển sáng chói giống hệt nhau. Lần đầu Thầy
xác nhận và giải thích vào sáng chủ nhật kế tiếp, nên lần này tôi không dám nghi ngờ gì
nữa. Đêm thứ hai của khóa sống chung cũng vậy, nhưng thời gian Thầy chiếu điển ngắn
hơn. Còn cô bạn được thanh lọc để ăn điển nói trên cũng thấy được ánh sáng xoay 1
vòng trong phòng thiền rồi biến mất. Hiện tượng này lúc xưa tôi cũng có kể cho Thầy
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nghe để kiểm chứng.

Sau lần thử thách của ngày đầu tiên làm cả đám điêu đứng, cho dù chỉ bị thử trong
vòng vài tiếng đồng hồ, chúng tôi không khỏi ít nhiều hồi hộp vì e là 2 ngày còn lại sẽ
qua không nổi. Minh cẩn thận chuẩn bị cái laptop thứ 2 của anh cho mọi người yên bụng.
Nhưng rốt cuộc mọi việc tiến triển suôn sẻ. Cho nên ai cũng rất vui khi tới giờ cắt bánh
và chụp hình lưu niệm. Hồi tưởng lại lúc Thầy còn tại thế, mỗi đại hội, mỗi khóa sống
chung… đều có những bài học, những thử thách nhớ đời. Thầy luôn có những bài mới
lạ và bất ngờ nhưng cuối cùng mọi việc đều kết thúc tốt đẹp làm ai cũng phấn khởi quyết
định tham dự những lần kế tiếp.

Mãn khóa
Tới giờ kết thúc, tất cả bạn đạo có mặt tại thiền viện cùng đứng trước ghế Thầy và

kính Vô Vi xin Thầy bế mạc và cảm ơn Thầy, bà Tám, bạn đạo Vô Vi trong cõi vô hình
cùng tham dự với bạn đạo Jolicoeur trong mấy ngày qua, giúp cho khóa sống chung
thành công mỹ mãn. Cũng không quên cảm ơn tất cả bạn đạo đã tham dự hoặc hướng
tâm về thiền viện. Dĩ nhiên là không ai chờ đợi Thầy ban huấn từ bế mạc, nhưng bất ngờ
tôi nhận được 1 câu ngắn gọn dí dỏm của Thầy: “Có bài để viết rồi”. Tôi không thể
không giật mình mỉm cười và phục Thầy sát đất vì Thầy vẫn thường nhắc tôi viết bài
cho Đặc San Vô Vi mà viết mãi cũng cạn đề tài, nên tôi vừa mới than với mấy bạn đạo
quen thuộc là chỉ còn 1 tháng tới hạn cuối gởi bài cho năm nay mà tôi vẫn chưa biết sẽ
viết cái gì. Thật đúng như lời Thầy trong Di chúc 1982 “Dù xác thân tôi không có sự
hiện diện tại thế gian, nhưng phần thiêng liêng vẫn làm việc với các bạn. Tin nơi đó!”

Riêng tôi vốn tánh hay bán tín bán nghi, vẫn thắc mắc về việc cái room tự nhiên biến
mất rồi lại xuất hiện, và cái laptop quen thuộc tự nhiên lại không hoạt động đúng vào
thời điểm quan trọng. Bạn đạo đề nghị mua cái máy mới, hoặc đem ra tiệm nhờ nâng
cấp … cùng lắm thì sáng chủ nhật kế tiếp sẽ tiếp tục mượn cái máy dùng trong khóa
sống chung trong khi chờ đợi. Nhưng rốt cuộc cái laptop của thiền viện hoạt động lại
hoàn toàn bình thường như mọi sáng chủ nhật. Tôi mạnh dạn hỏi anh bạn dược sĩ về cái
laptop của anh, và không ngạc nhiên khi anh xác nhận là về tới nhà thì cái máy hoạt động
trở lại như cũ. Lời giải thích mà tôi có thể nghĩ tới là khi có pháp lực mạnh thì “Ý tưởng
sự thành”, có lẽ đó là lý do Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp còn có tên là
“Pháp như ý”.

Có 1 câu Mục Bé Tám rất thích hợp với khóa sống chung tu học rất vui và hòa bình
trong mấy ngày qua:
Hỏi: Ngày chung sống hòa bình mọi người hướng tâm về đạo có vui không?
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Đáp: Thưa thành thật hướng tâm về đạo pháp thì mọi người sẽ được chung vui hòa
bình.

Kệ:
Thực hành tự tiến tạo niềm tin
Khó khổ không còn tự cứu mình

Phát triển không ngừng trong thức giác
Bình tâm nhập định hiểu chương trình

Dưới đây là album lưu niệm của khóa sống chung “30 năm Jolicoeur” và 3 albums
kỷ niệm căn nhà Jolicoeur 30 tuổi: 10 năm mang tên “Thiền đường Qui Hội Tâm Linh
và Sức Khỏe”, 4 năm mang tên “Thiền đường Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới” và 16
năm cuối trở thành “Thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới” kể từ ngày 5 tháng 11
năm 2006, nhưng tên ngắn gọn “Jolicoeur” (Mỹ Tâm) vẫn được Thầy và mọi bạn đạo
sử dụng vì cơ sở này nằm trên con đường mang cái tên dễ thương “Jolicoeur”:

https://photos.app.goo.gl/PnJAXPoLFXxmwVia7 (36 photos)

1. https://photos.app.goo.gl/4jhZbAZoirFGAY4P6 (327 photos)

1­Cơ Sở Jolicoeur
2­Tài liệu kinh sách
3­Kỷ niệm với Thầy
4­Kỷ niệm với Bà 8

2. https://photos.app.goo.gl/my7ZVTaNyfrPhZdF9 (295 photos)

5­Bạn đạo bô lão
6­Mầm non Vô Vi
7­Bạn đạo ngoại quốc
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8­Bạn đạo vãng lai
9­Bạn đạo và thân hữu viếng thăm
10­Bạn đạo Jolicoeur, ban làm việc và các cố vấn

3. https://photos.app.goo.gl/eALKanMk9s2APu5V9 (293 photos)

11­Sinh hoạt hàng tuần
12­Sinh hoạt xã hội, thăm viếng
13­Sinh hoạt hàng năm
14­Sinh hoạt đặc biệt
15­Sinh hoạt từ thiện với quỹ Jolicoeur VN

Mỹ Kim
Tháng 11, năm 2022
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Chúng con xin thành kính tri ân Đức
Thầy ân độ và dìu dắt chúng con
vượt  qua  những  khó  khăn  thử

thách  trong cuộc đời  tu hành. Nhân ngày
“Giáng Sinh Độ Đời” năm nay, con xin ghi
lại sự ân độ của Thầy dành cho con năm vừa
qua, như sau:
        Vào mùa Đông năm 2021, trận bão
tuyết thổi qua thành phố Portland, làm ảnh
hưởng sức khỏe cho những người lớn tuổi…
Riêng tôi thì cảm thấy nặng ngực khó thở,
mỗi lần đi bộ hay lên xuống cầu thang cảm
thấy mệt. Trình trạng này kéo dài cả tháng,
nên bác sĩ gia đình giới thiệu tôi tới bác sĩ
chuyên khoa về tim. Qua hai lần xét nghiệm
chuẩn đoán, bác sĩ quyết định làm hẹn cho
tôi vào bịnh viện điều trị. Trên đường từ văn
phòng bác  sĩ  về  chưa  tới  nhà,  đã có điện
thoại gọi thân nhân ra ngay tiệm thuốc, lấy
Nitroglycerin Sublingual  loại viên nhỏ về
cho tôi đặt dưới lưỡi khi thấy khó thở trong
thời gian chờ làm hẹn.
        Tôi có hẹn nhập viện ngày 30 tháng 3
năm 2021, thì khuya ngày 28 tháng 3 năm
2021, sau khi thiền xong nằm xuống đi vào
giấc  ngủ mơ màng,  thấy Đức Thầy  đang
giảng pháp giữa không gian bao la. Trong
ý tôi nói “Thầy ơi cứu con”. Sau khi giảng

pháp xong Đức Thầy đưa tôi vào một căn
phòng với mùi thuốc Bắc thơm ngào ngạt.
Đức  Thầy  dùng  ý  bảo  tôi  nằm  xuống  há
miệng ra cho Thầy khám, và sau đó Ngài
cho tôi nằm úp mặt xuống để châm cứu hai
bên thắt lưng… Sáng thức dậy tôi cảm thấy
trong người khoẻ lại, với mùi thuốc Bắc còn
thoang thoảng trong lỗ mũi.
       Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2021 tôi vào
bịnh viện theo đúng lịch trình đã ấn định.
Bác  sĩ  cho  biết  là  sẽ  làm “Coronary
Angiogram” cho tôi trong thời gian chừng
một giờ đồng hồ hay có thể lâu hơn… Đầu
tiên, họ cho tôi nằm phòng ngoài để y tá vô
nước biển và theo dõi trình trạng sức khỏe
gần  hai  giờ  đồng  hồ,  sau  đó  đẩy  tôi  vào
phòng  trong  với  dây  ống  chằng  chịt trên
người, còn vợ tôi thì ngồi lại phòng niệm
Phật.
       Chừng ba mươi phút sau vợ tôi thấy họ
đẩy tôi ra, bác sĩ nói cho vợ tôi biết là đưa
thiết bị y khoa vào bên trong, nếu phát hiện
sơ vữa động mạch  lên  tới 75% thì họ đặt
“stent”  vào  cho máu  lưu  thông. Ông nói
chúc mừng tôi rồi chỉ vào màn hình nói sơ
vữa bên trong gần như 0% nên không cần
phải làm gì cả. Khi ra ngoài lập thủ tục xuất
viện, y tá nói trường hợp bịnh tim của tôi
có thể còn nhiều nguyên do khác? Nên họ
gởi tôi về cho bác sĩ tim tiếp tục theo dõi
cho tới hôm nay. Con thành kính tri ân Đức
Thầy đã cứu con.

Tình Thầy Tận Độ
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                   Trước đây, mỗi lần lên thiền viện
Nhẫn Hòa,  thấy  anh Long  là bạn đạo  lão
thành, mỗi buổi sáng trước khi ăn điểm tâm
anh Long thường uống trà và ăn trái cây để
lót dạ, năm nay anh đã ngoài 93  tuổi vẫn
còn khỏe mạnh và minh mẫn…Đến khi biết
trong người có bịnh, tôi áp dụng ngay cách
ăn uống của anh Long được hơn một năm
nay, thấy trong người nhẹ nhàng và máu mỡ
xuống bình thường... Em cảm ơn anh Long.
        Kính thưa bạn đạo,
        Tiếp theo đây, tôi xin viết lại nguyên
văn lời dạy của Đức Thầy về thực hànhMật
Niệm Bát Chánh để chúng ta có dịp ôn lại:
 Đức Thầy dạy những người có điển rồi mới
Mật Niệm Bát Chánh được.
Từ  trong  khoảng  từ  6  cho  tới  10  giờ  tối,
chúng ta ngồi xếp bằng hay ngồi trên ghế
hay bất cứ nơi đâu.
          Co lưỡi, răng kề răng, miệng ngậm,
nhắm mắt.
          Tay bắt ấn Tam Muội.
          Rồi dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà
Phật để điển chuyển chạy trong 8 điểm như
sau:
           BẮT ĐẦU TẬP:
Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ ngay
đầu môi trên, cuối cùng chữ Phật nó phải
nằm ở chót mũi. Đây là điểm thứ 1.
Tiếp tục từ chót mũi ý niệm Nam Mô A Di
Đà Phật đến điểm thứ 2, là trung tâm chân
mày (còn gọi là huyệt Ấn Đường).

Từ trung tâm chân mày ý niệm Nam Mô A
Di Đà Phật đến điểm thứ 3  là giữa trán.
Từ giữa trán ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật
đến điểm thứ 4 là mỏ ác (huyệt Nê Hườn
hay Thiên Môn), khỏi mí tóc, khoảng 3 ngón
tay từ chân tóc ở chân trán đi lên.
Từ huyệt Nê Hườn ý niệm Nam Mô A Di
Đà Phật đến điểm thứ 5 là đỉnh đầu (Hà
Đào Thành).
Từ đỉnh đầu ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật
đến điểm thứ 6 là huyệt Ngọc Chẩm sau
ót đối diện với Ấn Đường.
Từ huyệt Ngọc Chẩm ý niệm Nam Mô A
Di Đà Phật đến Huỳnh Đình (để tay qua
vai, ngón tay giữa chạm xương sống thì nó
ở đó, cuối gần chỗ Hiệp Tích, có thể coi là
Hiệp Tích cũng được, nhưng mà kêu bằng
Huỳnh Đình vì Hiệp Tích nó cũng tới chỗ
đó), là điểm thứ 7.
Rồi từ đó ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật tới
ngay trung tâm trái cật, (huyệt Mạng Môn
ngang với rún), là điểm thứ 8.
        Cứ ý niệm để điển chuyển chạy trong
tám điểm như vậy ba lần… Khi sáng rồi thì
con người thanh nhẹ không nói bậy bạ được.
Nói đâu cũng là triết lý để dẫn dắt đời tiến
hóa. Người tu chúng ta xuất hồn ra thế gian
chỉ đi ở Ấn Đường này thôi, rồi đi học đạo
là Trung Thiên Thế Giới giữa trán, rồi tới
Bồng Lai trên mí tóc, rồi tới Phật Giới đỉnh
đầu. Rồi chuyển ra đàng sau là chỗ Huỳnh
Đình trong cái Tiểu Thiên Địa, rồi tới thận
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thủy mới cảm minh cái khối kêu bằng thế
gian, đại tự nhiên ở thế gian…

   Kính thưa bạn đạo,
         Theo truyền thuyết, ngày xưa sau khi
Đức Phật tu thành chánh quả, Ngài thấy sự
chứng  đắc  của  Ngài  thậm  thâm  vi  diệu
không dễ gì nắm bắt được, nên Ngài giảng
Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo hướng dẫn
người tu trở về con đường trung dung đi đến
giải thoát rốt ráo?
         Ngày nay Pháp Lý Vô Vi Tổ Thầy dạy
cho hành giả ngồi thiền xuất Hồn đảnh lễ
Phật học đạo… Đồng  thời Đức Thầy còn
dạy rằng: sau này quý vị tu có điển rồi thì
mỗi đêm từ 6 giờ cho tới 10 giờ, chúng ta
nên niệm Bát Chánh để kiểm soát thử cái
Đốc Mạch của chúng ta đã  lên tới trên
chưa  và  cái Nhâm Mạch  của  chúng  ta
phát triển tới đâu. Cho đến khi nhị mạch
Nhâm  Đốc  tương  thông  toàn  thân phát
quang, đưa phần Hồn tiến dần vào điển giới
thanh tịnh Vô Vi:
1­ CHÁNH KIẾN: khi xuất ra khỏi bản thể
thì phần Hồn không còn bị ảnh hưởng bởi
phàm tâm hạ trí, trực giác khai mở mới nhận
ra thực tánh thanh tịnh của chính mình là tự
nhiên hồn nhiên, gọi là Chánh Kiến?
 2­ CHÁNH MẠNG: nhờ có Chánh Kiến
hành giả hiểu những lời giảng dạy minh triết
của Cha và Tổ Thầy, từ từ mở tâm mở trí
mới nhận thức ra những lời dạy trong kinh
sách, như: “toàn bộ sự sống con người là

Phật tánh, toàn bộ sự sống con người là Đại
đạo. Bản thể của đạo này vốn thanh tịnh,
vượt qua mọi hình tướng”, là Phật tánh là
Đại đạo, là Chơn Lý Vô Cùng, là Đại Hồn
Thượng Đế, là khối Đại Linh Quang thanh
tịnh  quang  minh  trường  tồn  bất  biến,  là
Chánh Mạng?
 3- CHÁNH TƯ DUY: nhờ có Chánh Kiến
thì hành giả mới có sự suy nghĩ đúng đắn
gọi  là Chánh Tư Duy. Nhờ có Chánh Tư
Duy hành giả mới nhận thức ra lời dạy của
Cha  và Tổ Thầy:  phần Hồn  là Tiểu Linh
Quang  được  chiết  ra  từ  khối  Đại Linh
Quang Đại Hồn Thượng Đế, ngự trong nhân
thân Tiểu Thiên Địa để học hỏi  tiến hóa.
Còn bản  thể  là do nhân duyên  tứ giả hợp
thành,  có  thể  nhìn  thấy  và  sờ  mó  được,
thuộc về vật chất nên bị ảnh hưởng bởi định
luật  sanh  trưởng  thu  tàn  của  tạo  hóa, vô
thường giả tạm biến đổi theo thời gian. Như
chiếc áo người nghệ sĩ mặc vào, bước lên
sân khấu để diễn một lớp tuồng đời Thượng
Đế ân ban, cho đến khi hết duyên thì tứ đại
rã rời trả về cho cát bụi. Nhờ Chánh Tư Duy
hành  giả  Vô Vi mới  nhận  thức  ra,  vì vô
minh làm điều sai trái bị luật nhân quả chi
phối, phải trải qua bao kiếp sống thăng trầm
trong sanh tử… Nhờ Chánh Tư Duy người
tu Vô Vi mới ý thức rằng cần phải ăn ở công
minh liêm chính, biết thương yêu quý trọng
lẫn nhau, và mình muốn mọi người tha thứ
thì mình phải tha thứ cho người khác… Nhờ
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Chánh Tư Duy người tu Vô Vi thường nhắc
nhở là việc gì mình không thích thì không
nên làm cho người khác đau khổ, cũng đừng
vì lợi mình hại người hại vật gieo nhân tạo
nghiệp  vv…  Nhờ  có  là  Chánh  Tư  Duy
người  tu  Vô  Vi  xác  định  cho  mình  một
phương hướng  rõ  ràng, và bằng  lòng vấn
thân tu hành trở về nguồn cội: đêm đêm lo
tham thiền xuất Hồn đảnh lễ Phật học đạo,
ngày  ngày  lo  niệm Phật  vận  dụng  nguồn
minh triết thanh cao, về ảnh hưởng vạn linh
xây dựng gia đình, thực hành công quả và
lập hạnh công trình, góp phần cùng xã hội
nhân  quần  tuyên  dương  Pháp Lý Vô Vi
vv…
4­ CHÁNH NGỮ: Đức Thầy  thường dạy
rằng người tu Vô Vi không nên nói những
lời  thị phi vọng ngữ  làm phương hại đến
người  khác. Và  hạnh  người  tu Vô Vi  thì
phải nói lên những lời xây dựng có thể giúp
cho người vượt qua những khó khăn…Đức
Thầy cũng thường dạy rằng “giúp người là
giúp mình”, hành giả tu hành tinh tấn: công
phu, công quả và công trình cho thân tâm
quân bình thanh nhẹ xuất Hồn đảnh lễ Phật
học đạo. Khi hành giả ngộ đạo tức là “biết”
đạo gọi là Chánh Kiến, mới có thể nói lên
những lời chơn thật gọi là Chánh Ngữ. Chỉ
có Chánh Ngữ phát xuất từ tâm từ bi như
Đức Thầy của chúng ta mới có thể giúp cho
mọi người xa rời vọng chấp mê lầm, cùng

sánh vai nhau đi trên con đường trung dung
đại đạo là Phật pháp.
5 -CHÁNH  NGHIỆP  là  vô  minh.  Vì  vô
minh nên tôi hướng ra ngoại cảnh, nhận giả
làm chơn, chấp trước vọng sau, phân chia
phải trái, hơn thua cao thấp tự tạo sai lầm
trong  tâm  thức,  khiến  cho  thân  tâm  mất
quân bình trôi lăng trong vòng sanh tử. Vì
lòng từ bi Đức Phật dạy chúng sanh không
nên sát sanh hại vật, vọng ngữ, tà dâm, trộm
cắp, bạc bài… Và Đức Thầy Vĩ Kiên cũng
thường dạy “hại người là hại mình”, vì vô
minh tôi có những ý nghĩ, lời nói, cho tới
hành động không hợp với đạo lý, làm ảnh
hưởng đến muôn loài vạn vật, vô tình tạo
thành nghiệp chướng hằng sâu trong Chánh
Nghiệp làm trở ngại cho việc tu hành.
6­ CHÁNH NIỆM: Lúc phần Hồn còn trong
bản thể thì dùng hạ trí nên tôi làm việc gì
cũng là tạp niệm phàm phu, khiến cho mắt
tai mũi miệng thân ý thường xuyên tiếp xúc
cuộc đời, thấy toàn là động loạn khổ đau…
Đức Thầy dạy: “Vì thế gian thấyQuán Thế
Âm là một vị, nhưng khi ta đạt sự sáng suốt
là chúng ta có sự sáng suốt rồi, đem sự tăm
tối chúng ta mà tự sửa". Dường như Ngài
muốn nhắc nhở người tu Vô Vi ngồi thiền
xuất Hồn đảnh  lễ Phật học đạo, hạ  trí  trở
thành thượng trí thanh tịnh, thì siêng năng
niệm Phật vận dụng luồng điển Quán Thế
Âm bản thể, về ảnh hưởng cho vạn linh làm
việc trong thanh tịnh? Nói chung, làm việc
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mà có ý thức thanh tịnh và sáng suốt trong
đó, thì nhứt cử nhứt động đều là đạo, gọi là
Chánh Niệm?
 7­ CHÁNH TINH TẤN: hành giả Vô Vi
đêm đêm công phu thời Tý, tham thiền nhập
định xuất Hồn đảnh lễ Phật, cũng chỉ ngộ
sự thanh tịnh trong nhứt thời, và ngày ngày
siêng năng niệm Phật là đem thanh tịnh lan
tỏa vào cuộc sống, như Đức Thầy thường
dạy là: “từ trong động tìm ra tịnh mới thật
sự thanh tịnh”, “đứng cũng tịnh, đi cũng
tịnh,  ngồi  cũng  tịnh,  nói  năng  tâm  vẫn
tịnh, triền miên sống trong thanh tịnh và
sáng suốt. Làm như không làm, nói như
không nói mới  xứng đáng  tình Trời mà
hành sự’, gọi là Chánh Tinh Tấn.
8- CHÁNH ĐỊNH: vì chưa vào được Chánh
Định, nên tôi xin viết lại một câu chuyện có
liên quan đến việc  làm của Đức Thầy Vĩ
Kiên trong Chánh Định, như sau: “có bạn
đạo hỏi Đức Thầy mỗi lần đệ tử lâm nạn thì
Thầy biết nơi đâu để cứu độ? Thì Đức Thầy
dạy rằng quả địa cầu này đối với người tu
ví như trái chanh…”. Để làm sáng tỏ thêm
hai chữ Chánh Định, tôi xin ghi lại lời dạy
của Đức Phật còn  lưu  lại trong kinh sách
nguyên văn như sau: “Phật đã từng nói khi
ta biến mất, ta nhìn thấy các vì sao trong
ta, bình minh, hoàng hôn, những đêm trăng
tròn ­ mọi thứ ở trong ta, không ở ngoài ta.
Chính  biên  giới  của  ta  đã  giữ  chúng  ở
ngoài. Bây  giờ  biên  giới  không  còn  nữa;

mọi thứ đã rơi xuống. Bây giờ ta là cái toàn
thể”. Tu hành rốt ráo như Đức Phật và Đức
Thầy của chúng ta, gọi là Chánh Định?
Nơi đây tôi xin mở một dấu ngoặc ghi lại
một  đoạn  trong  quyển  sách “Phật  Là  Sự
Trống Rỗng Của Trái Tim”, xem  Zen quan
niệm  về  thiền  như  thế  nào:  “Hãy đi  vào
trong. Đầu tiên hãy tìm kiếm và đạt tới ngọn
nguồn  sự  tồn  tại  của bạn,  cuộc  sống của
bạn. Một khi bạn đã nắm bắt được gốc rễ
của sự tồn tại của mình, vậy thì hãy đi ra
và mở mắt và bạn nhìn  thấy một  thế giới
giống như thế nhưng với một màu sắc mới,
với một cảm xúc mới, với một tình yêu mới,
với  một  vẻ  đẹp  mới.  Thế  giới  không  còn
giống như cũ nữa bởi bạn không còn giống
như  cũ  nữa.  Bởi  việc  biến  đổi  chính  bản
thân mình bạn đã biến đổi toàn bộ thế giới.”.
Những gì trình bày lên đây đều dựa theo lời
giảng dạy của Cha và Tổ Thầy, cộng với sự
học hỏi kinh nghiệm thực hành từ huynh đệ
tỷ  muội,  và  góp  nhặt  trong  kinh  sách…
Nhân ngày “Giáng Sinh Độ Đời” của Đức
Thầy,  tôi xin  trân  trọng  trình bày  theo sự
hiểu biết của mình để chúng ta cùng nhau
nghiên cứu… Thành thật cảm ơn huynh đệ
tỷ muội bỏ chút thì giờ xem qua, nếu có điều
chi sai sót xin huynh đệ tỷ muội lượng tình
tha thứ cho.
Kính thư,
Khổng văn Cúc
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Hình Ảnh Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2022”
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Kiểm Tra Phương Pháp Công Phu
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Viếng Thăm Mộ Tổ
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Bản Đồ Hướng Dẫn Vào Nơi An Nghỉ Của Bà Tám
Le Cimetière de Laval

5505 Rang du Bas-Saint-François, Laval,
QC H7E 4P2, Canada

(450) 661-7017
http://www.cimetierelaval.com/
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Hình Ảnh Kỷ Niệm Bà Tám
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Hình Ảnh Sinh Hoạt Bạn Đao Vô Vi Trên Thế Giới
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Vật liệu:

· 1 kg. nấm bào ngư

· 200 gr. nấm kim châm

· 128 gr. bột mì

· 128 gr. bột năng

· Gia vị :

­  4 gr. muối

- 4 gr. đường và ít tiêu

- 18 gr. dầu ăn.

Gia Chánh

Chả Nấm
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Cách làm:

A. Sơ Chế Nấm:

­  Nấm Bào Ngư mang đi ngâm với nước muối pha loãng trong 20 phút. Sau

đó đem rửa lại bằng nước lạnh cho sạch. Vắt ráo và xé nấm thành những

sợi nhỏ. Phải vắt thật kĩ thì phần chả sẽ chắc và không bị vữa khi hấp.

- Nấm Kim Châm : mang đi rửa sạch và gọt bỏ chân nấm. Để thật ráo và

lau khô.

B. Trộn Gia Vị và Xay Nấm:

Cho toàn bộ nấm vào một thau nhỏ; cho bột mì và bột năng vào, nêm thêm

gia vị và đảo đều hỗn hợp cho thấm gia vị. Sau đó cho hỗn hợp vào máy sinh

tố xay cho đến khi nhuyễn mịn thì đổ ra chén mang đi hấp. Nhớ không nên

cho thêm nước vào nấm khi xay vì sau này thành phần chả nấm sẽ mau hư.

C. Hấp chả:

Bắc xửng hấp lên bếp nấu cho đến khi nước sôi thì cho chả vào hấp từ 40 tới

45 phút. Mang chả ra ngoài để nguội. Sau đó cho vào tủ lạnh thì chả sẽ dẻo

dai và cứng lại.

D. Chiên chả:

Khi muốn ăn thì lấy chả ra đem chiên ăn rất ngon.

Diệu Anh sưu tầm
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Vật liệu:

· 200 gr. khoai tây

· 1 củ hành tây cắt múi cau

· 100 gr. nấm bào ngư (đã rửa sạch và ngâm trong nước muối loãng khoảng
1-2 phút)

· 1 củ tỏi tây (leek)

· Đường, hạt nêm

· Nước mắm, nước tương.

Cách làm:

· Khoai tây lột vỏ và đem ngâm vào một chậu nước muối pha loãng khoảng
15 phút.

Khoai Tây Xào Nấm
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· Chuẩn bị một thau nước muối pha loãng khác. Lấy những củ khoai tây ra và

đem cắt lát rồi cắt từng khúc đều nhau. Đem vô ngâm vào thau nước muối

trên trong 1 tiếng.

· Vớt khoai tây ra đề ráo nước không cấn phải xả lại nước lạnh.

· Chuẩn bị một chảo nóng rồi cho nhiều dầu vô. Dầu nóng, thả khoai vô chiên.

· Trong quá trình chiên khoai, để lửa trung bình, không dùng đũa đảo qua, cứ

để khoai tây chín đủ thì tự nó nổi lên và chờ cho đến khi vàng thì vớt hết ra.

· Sau đó đổ hết dầu ra và chỉ để lại 1 muỗng canh súp thôi. Cho nấm bào ngư

vào đảo nhanh trong 1 tới 2 phút. Để lửa lớn. Cho vào 1/2 muỗng cà phê nước

mắm chay, 1/2 muỗng cà phê nước tương, 1/2 muỗng cà phê bột nêm chay,

1/2 muỗng cà phê đường.

· Sau cùng cho khoai tây chiên vàng và hành tây vào xào chung. Cho vào 1

muỗng cà phê nước mắm chay, 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê

bột nêm chay, 1 muỗng cà phê đường. Xào trong 1 tới 2 phút rồi cho ra đĩa.

Diệu Anh sưu tầm
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TP HCM, ngày 18/4/80

Kính thưa ông Tám,

Đã từ lâu con định bụng viết thơ cho ông Tám, trước là để thăm ông Tám và gia đình
được an khang, sau con định hỏi xin ông Tám một bài thơ và một số giải đáp những thắc
mắc hiện nay của con.
Thưa ông Tám, con không cần phải nhắc lại chắc ông Tám cũng thừa biết là việc ông

Tám rời khỏi VN đã làm bạn đạo chưng hửng, vì việc làm của ông Tám đã ngược lại lời
nói vô cùng. Lại thêm hiện tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế Kim xuất hiện cùng với giáo
lý siêu thượng thừa, mà hình thức thì cũng giống như giáo lý nhà Phật lúc mới nhập
môn: lễ nghi, thờ phụng, ăn chay, làm phước và thế là trong đạo hữu lại xẩy ra sự chia
phe phái, bất đồng ý kiến, làm những người mới nhập môn rất hoang mang, không biết
đâu là đâu. Mà hỏi đến ông Tám thì ông Tám lại lúc nói thế này, khi nói thế khác, làm
thiên hạ không biết đâu mà lường. Rốt cuộc rồi giáo lý Vô Vi như một bong bóng được
thổi phồng lên như một liều thuốc an thần cho những người đau khổ trong cơn nhiễu
loạn của cuộc chiến VN, và đối với những người ở các xứ không có chiến tranh thì nó
như một trò giải trí lành mạnh, không hơn không kém. Cuối cùng thì vật chất vẫn là căn
bản của đời sống và người ta không thể nào quên được rằng mình còn có một thân xác.
Tóm lại thì kinh tế quyết định tất cả.
Nhiều người nói ông Tám bỏ xứ VN ra đi cũng vì giải quyết kinh tế chứ cũng chẳng

phải vì nhiệm vụ truyền giáo gì cả. Phải thế không ông Tám? Còn nữa, hôm đám cưới
T. và K. thì vấn đề tình dục đã được ông Tám giải quyết là một nhu cầu đương nhiên
cần thiết và cấp bách trong đời sống. Chính ông Tư đã lớn tuổi rồi vẫn còn đòi hỏi và
việc đó như là một việc giúp cho người đàn bà. Thế là nghĩa sao ông Tám? Vậy chứ sao
các tôn giáo đều cho đó là xấu và cần phải dẹp bỏ? Vậy chứ mấy người đàn ông liệt
dương, mấy người đàn bà lãnh cảm chắc tu đắc đạo lắm hả ông Tám? Như thế còn gì
là đời sống nữa. Nếu người ta làm việc đó với ý tưởng là chỉ để làm xong bổn phận, trả
nợ cho vợ hay chồng mà không có chút tình yêu thương trong đó thì đâu có hay ho gì
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ông Tám? Mà sao con thấy trong quyển Tôi Tầm Đạo của ông Em thì ông viết với ý
nghĩa như vậy. Trời đất, con cũng chẳng biết đường đâu mà mò. Nói như ông Tám thì
để bảo đảm đời sống sinh lý thì đàn ông và đàn bà không thể thiếu nhau được. Nếu cúp
nửa chừng thì hư hết trọi bộ máy của con người. Vậy là chuyện đó cũng bình thường
như chuyện người ta ăn uống ngủ thở vậy hả ông Tám? Nếu người nào ở giá hay sống
độc thân chắc họ khó chịu lắm vì vấn đề sinh lý không được giải quyết thỏa đáng hả ông
Tám?
    Có lần bà E. nói là ông Tám bị hư bộ phận sinh dục nên bà Tám bị cắt buồng trứng,
nên ông bà Tám không thể có con với cái, chuyện đó đâu phải là ông Tám không có,
phải vậy chăng ông Tám? Còn về vấn đề tử vi nữa. Nếu người ta tiếp tục sống có nghĩa
là người ta phải chịu sự chi phối của ngũ hành, phải ăn uống, ở theo tử vi, phải không
ông Tám? Kinh nghiệm của bà E. cho biết là dù muốn dù không thì cũng đúng số mệnh
đã an bài, mà đời sống của mình gặp phải những chuyện định mệnh sắp đặt, phải không
thưa ông Tám? Theo đó thì năm nay là hạn con phải lập gia đình đó ông Tám, làm sao
cãi số, thưa ông Tám? Còn về thiện ác thì cũng ở đám cưới của T. và K. khi con nói rằng
trạng thái tinh thần của con lúc bấy giờ là không tách rời thiện ác nữa, mà đó chỉ là
một, thì ông Tám lại khen con tiến bộ. Nếu vậy thì những tội ác xảy ra trong xã hội sẽ
tự biện hộ cho nó bằng Pháp Lý Vô Vi cả. Còn trường hợp giết một cứu muôn người thì
sao hả ông Tám? Ngay việc ăn thịt, lúc ông Tám nói: “Thế gian thì không có gì là thanh
cả, chỉ thanh lọc phần điển hồn thôi. Ăn thịt điển, con thú mạnh sẽ giúp cho người tu
mau tiến”, rồi ông Tám lại bảo: “Tu đến một lúc sẽ không thích ăn thịt nữa, ăn vô sẽ
thấy nặng trược”. Vậy người ta không ăn thịt được thì điển sẽ không mạnh bằng người
ăn thịt. Ông Tám nói nhiều điều mâu thuẫn quá, chả trách các bạn đạo bảo ông Tám là
vô trách nhiệm, ba phải và riêng con thì con thấy là câu này đúng với ông Tám nhứt:
“Đừng nghe những gì ông Tám nói, mà hãy nhìn kỹ những gì ông Tám làm”. Ông Tám
nói một đàng mà làm một nẻo. Hỏi ông Tám thì ông Tám nói quanh nói quẹo, nói sao
cho có lợi cho ông Tám thôi.
Tóm lại, thà ông Tám đừng nói, chứ ông Tám đã từng dạy chị N.N.M. rằng: “Nam

quan đất thiêng ta xa lánh”, mà giờ này ông Tám đang ở Canada. Rồi còn ông E. có kể
cho con nghe chuyện ông Tám định rủ một số bạn đạo đóng tàu ra một đảo nào đó sống
với nhau. Vậy mà ông Tám lại nhắc đi nhắc lại câu: “Ai bỏ xứ VN mà đi là dại, ngu”.
Hỏi ông E. thì ông nói: “ Cái vía ông Tám nói không đáng tin cậy”. Vậy là nói vậy mà
không phải vậy, phải không ông Tám?
Còn một câu hỏi chót, xin ông Tám trả lời giùm con, là trong bài thơ ông Tám cho con
lúc trước có một câu xin ông Tám giải thích rõ: “Tự do tình dục khó lầm khó sai”. Con
không lãnh hội được chỗ này, xin ông Tám giải rõ giùm con. Sau hết xin hỏi ông Tám
nếu có cơ hội ra nước ngoài, con có nên đi hay không? Ông Tám sẽ định cư bên ấy hay
là tính chuyện trở về nước sau này?
Con xin dừng bút nơi đây và chúc ông Tám tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên
Trời để dẫn con theo.
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Kính thơ,
N.T.

Montréal ngày 30/5/80

N.T. con,

Ông Tám vui nhận được thơ con đề ngày 18/4/80 đến ngày 28/5/80. Được biết con
vẫn khỏe mạnh cộng với số thắc mắc theo trình độ sẵn có của con.
Mỗi sự việc tựu tan tan tựu đều có lý do rõ rệt, như những người thắc mắc đều thiếu
trình độ phán xét vì người ở ngoại cuộc không rõ nguyên do. Ông Tám có ở hay đi đối
với những người thực tâm hành pháp không có quan hệ gì cả. Vì tu theo Pháp Lý là tự
tu tự tiến chớ không phải lệ thuộc vào người truyền pháp. Người truyền pháp cũng không
phải là một nhà tiên tri nhưng là người bạn đồng hành với mọi người. Cho nên hành giả
đổ lỗi cho người truyền pháp là hành giả sai. Ông Tám luôn phân tách rõ rệt và chỉ trích
những người mê tín và ỷ lại. Chỉ mượn pháp là phương tiện tự hành tiến, hòa với tất cả
và học nơi tất cả. Có một điểm sai lầm trầm trọng là hành giả đề cao ông Tám, rồi dựa
vào lời giảng hằng tuần của ông Tám, rồi dịch giải sai lầm. Còn về Kim Thân Thượng
Đế có dạy người làm điều sái quấy không? Dọn đường cho mọi trình độ, được tự dũng
tiến không có ràng buộc ai. Tại sao con người tự xưng danh là tu thiền lại không chịu
sử dụng một phần sáng suốt sẵn có của chính mình để phán xét mọi việc, ngược lại tự
đặt mình vào sự vô minh và mê tín. Ông Tám thường thường nói: “Ông tu ông đắc, bà
tu bà đắc” thì ai tin mà lại phê phán.
Người mới nhập môn hoang mang là tại nơi người truyền pháp giải thích không minh

chánh mà thôi. Ông Tám trước sau như một. Lúc nào ông Tám cũng khuyên mọi người
thực hành ba pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định, không nói
chính trị không mê hoặc lòng người, không dạy bùa phép. Vì lỗi do hành giả chưa học
đi, lại học chạy thì đương nhiên phải vấp ngã đó thôi.
Từ hồi nào đến bây giờ không có tổ chức, không có ban quản trị, làm gì thành hình

một giáo phái. Ông Tám đã từng nói rằng: “Mỗi người mang một thể xác là đã có tổ
chức chu đáo của Trời Đất đã cấu tạo.” Tu để trở về với chính mình thì sẽ rõ mọi sự
việc của cả càn khôn, vũ trụ, thực hiện Bi Trí Dũng để tự cứu khổ ban vui, nhưng người
đời đã vì lòng tham, chỉ chờ người khác tu mà chính mình không chịu tu, rồi thừa cơ
thổi phồng, tự cho đạo này là chánh, còn đạo kia là tà. Tất cả đều là tà, nếu không phải
là tà thì tu để làm gì? Tu để trở về với sáng suốt và chơn chánh hơn, có phải không?
Hay là tu để trở nên một tướng cướp hay là một con điếm không hơn không kém?
Pháp lý luôn luôn đòi hỏi thực hành chứ không chấp nhận sự ảo tưởng mơ hồ. Tại

sao Pháp Lý chủ trương đời đạo song tu? Phải làm thì mới có ăn chứ không được ngồi
không lảm nhảm, rồi lấy tiền của thiên hạ. Đời là gì? Là bản thân, thể xác. Đạo là gì?
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Đạo là sự sáng suốt, quân bình. Con người đi đứng ở trên mặt đất đều phải biết ăn mới
biết đi. Có đời mới có đạo. Nếu không có đời thì chả ai nói đến đạo làm gì. Trong đời
luôn luôn có đạo, còn việc ở hay đi thì do sự đối đãi xung quanh ông Tám và sự quyết
định, chấp nhận của ông Tám. Có làm được điều hữu ích cho nhân loại hay không thì
sau này sẽ xác nhận bởi những người đã hành như ông Tám, và sống đồng quan điểm
với ông Tám thì mới đủ khả năng xác nhận thực hư. Lúc đó mọi câu hỏi sẽ tự nó trả lời
đầy đủ.
Còn về tình dục là định luật sinh lý hóa hóa sanh sanh, sanh sanh hóa hóa. Nếu tình dục
là xấu thì làm sao tạo ra người thuyết đạo, mà chê nó là xấu. Còn về Pháp lý thì không
cấm chuyện vợ chồng, nhưng chịu thực hiện pháp môn thì sẽ được bảo vệ sức khỏe và
tự nó giới hạn dần dần trong thiền giác chứ không cấm ngang trong lúc chưa chuyển
được nó từ trược đến thanh. Còn về đàn ông liệt dương là một cái bệnh. Còn về sự tu
hành là ý chí nó phát triển hướng thượng hay không. Nếu tu mà tạo hình thức bề ngoài,
không chịu giải tỏa trược điển bên trong bằng Pháp Luân Thường Chuyển thì cũng như
không. Sự giao cấu là sự cọ sát giữa hai luồng điển âm dương đến trung hòa, là giải
quyết mọi sự việc dâm động mà thôi. Lúc đó sẽ không còn thích thú gì nữa. Còn cảnh
vợ chồng và tình yêu thì cũng như làm tuồng vậy thôi. Hát xong là hạ màn, mạnh ai nấy
đi. Tùy theo sự thiện ác của mọi người mà chuyển hóa. Phần hồn cũng như con người,
học hết lớp này rồi đổi sang lớp khác. Học mãi học hoài, học đến vô cùng tận vì phần
hồn là vô cùng tận và bất diệt thì phải học hỏi và tiến hóa đời đời. Còn về phần ông Tư
đã nói là đúng. Vì muốn cho mọi người hiểu sự thật nhiều hơn cho nên Ngài không ngại
gì xác nhận điều này, không nên lấy vải thưa che mắt thánh. Chuyện con thắc mắc là
chuyện thông thường không có gì quan trọng cả. Nếu người nào ở giá và họ có ý chí thì
họ cũng đạt được sở nguyện và họ cũng phải bị đổi tánh nếu họ không tu. Bà E. xác nhận
là đúng. Ông E. và mọi người tu nó có bị hư bộ phận sinh dục đâu. Nó còn khỏe mạnh
hơn nhưng nó hướng thượng tự giải thành ra không cần thiết. Vì lo thiền, không đủ thì
giao dịch với sự động loạn đó thôi. Nếu liệt dương thì ai dám tu pháp này, có hại cho
sức khỏe.
    Nếu thực tâm hành thiền thì sẽ được cải số. Tử vi thì dựa trong sự kích động và phản
động của ngũ hành. Nếu chúng ta hành Pháp Luân Thường Chuyển đều hòa thì sự kích
động sẽ hướng thượng, thì chiều hướng kích động sẽ được thay đổi. Tử vi là bên ngoài
xâm chiếm, bên trong chấp nhận thì mới tạo thành nghiệp. Còn bên trong không chấp
nhận thì sẽ không có nghiệp. Nghiệp là khổ đó con. Chân lý thì trong thiện có ác, trong
ác có thiện, không bao giờ tách rời được. Con nói đúng, ta tu trong sự khai triển trung
dung để minh thiện ác cùng một thì mới giải thoát được. Giết một người, cứu muôn người
thì kẻ giết người luôn luôn phải đền tội. Vì loài người là đấng quyền năng của Thượng
Đế, thế gian không thể chế tạo được nó. Còn về chay hay mặn thì tùy theo sở thích của
hành giả. Đến lúc chán mặn thì mới ăn chay được, chứ không bắt buộc, tùy theo nhu
cầu của cơ thể và hoàn cảnh mà thôi. Còn nói ông Tám vô trách nhiệm và ba phải là rất
đúng. Ông Tám là con người thích sự tự do, đối đãi bình đẳng, thì ông Tám chỉ có hành
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và trao đổi với những người nào muốn trao đổi với ông Tám. Trong đó ông Tám đồng
học với người ấy. Có trách nhiệm hay chăng là phần Hồn của người sử dụng bản thể
mà thôi. Còn ba phải là lên xuống, rẽ ngã ba đường, thì đường nào bạn cũng có quyền
đi. Dù cho ông Tám làm cảnh sát Vô Vi thì cũng không có quyền phạt họ vì họ đi đúng
theo ý muốn của họ. Nhưng đường nào rồi cũng đến nơi. Chậm hay là mau đó thôi. Vậy
các bạn nên làm ba phải hay một phải?
Người bỏ xứ VN là uổng và ngu, dù có đi đâu rồi cũng sẽ có cơ hội về VN. Vì VN thời

tiết được ưu đãi, không nóng quá, không lạnh quá. Được đi xứ ngoài thì sẽ quý và nhớ
VN. Còn về phần ông Tám bị sự đối đãi đưa đẩy, ông Tám từ thành phố xuống tới kinh
tế mới; từ kinh tế mới nước ngập giường ngủ cũng trôi, và chỉ còn một tấc là ướt lưng.
Xin về thành phố tiếp tục cứu người miễn phí, nhưng cũng không cho. Nhưng ông Tám
vẫn chấp nhận trong tinh thần lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, ngày nay lại được
sống trong frigo dưới 0 độ 25 độ, vẫn vui và chấp nhận đến giờ phút rời thể xác, vẫn
thương yêu và giúp đỡ mọi người tùy theo khả năng, chẳng oán trách ai cả, vì tu thì phải
học bài khó hơn người thường. Nhiều người đã thấy ông Tám khóc, thành ra ông Tám
khỏi khóc và chỉ cười qua ngày mà thôi. Còn ông E. nói ông Tám định mua tàu ra đảo
ở thì không có điều này. Chắc con nghe lầm, ông E. không bao giờ nói bậy. Ông Tám
không bao giờ quên VN và ước mong được cơ hội sống với các con. Ông Tám già, chẳng
có ai thèm mướn, ở Canada cũng vậy. Ăn một ngày một buổi rồi cũng qua. Nếu con
muốn ông Tám giải thích thơ thì con nên chép nguyên bài thì mới giải thích được. Một
câu thì không bao giờ đúng. Còn việc đi hay ở thì do quyền của cá nhân chứ ông Tám
không có quyền quyết định cho con. Nếu có ai mời con xuất ngoại du lịch hợp pháp thì
nên đi, còn nguy hiểm thì không nên.
Hôm nay ông Tám nói chuyện với con nhiều nhứt. Con rất trung trực và lẩm cẩm, làm

sao lập gia đình. Hôn con và chúc con vui tiến.

Ông Tám của con,
L.S.H.

SG, ngày 1/6/80

Kính gởi Cha Tám,

Hôm trước Tết con có gởi đến Cha Kim một lá thơ. Tự nhiên hôm đó nhớ Cha kinh
khủng, thương Cha kinh khủng, không kềm chế được, nên con viết gởi đến Cha một lá
thơ. Hôm mùng Hai gặp Cha, Cha có nói là Cha có đọc lá thơ và thích luôn những gì
con viết trong đó.
Cha Tám ơi, Cha cũng không hiểu con sao? Cha cũng như mọi người cho rằng con

nghi Cha Kim, không phải vậy đâu. Khi mọi người hỏi con về Cha Kim, con đều nói đó
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là luồng điển Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng trước hết chúng ta phải trở về với cái
Ngọc Hoàng Thượng Đế của chúng ta trước và điều quan trọng là làm cho Ngọc Hoàng
Thượng Đế trong chúng ta sáng lên kìa. Còn tối ngày cứ lo Cha Kim sáng quá, Cha Tám
hay quá, Cha Mùa dở quá và Cha gì gì đó tà quá làm chi? Để nghe nào thanh thì nhào
vô, Cha nào trược thì né ra. Ôi! Cha thanh hay trược gì cũng dạy cho chúng ta tiến hóa
hơn.
Người ta cho là con nghi Cha, không tin Cha, có lẽ vì con không ôm Cha, không thần
thánh hóa Cha, không tôn sùng Cha, nên người ta nghĩ là như vậy. Nhưng họ đâu biết
rằng con đang cố gắng trở về với Cha thật sự của chính mình. Cha Tám ơi, con không
quan niệm eo hẹp là Cha chỉ mới xuống qua Kim Thân Cha thôi, mà Cha đã xuống từ
lâu, ở khắp nơi, ở mọi trạng thái, ở mọi hiện tượng. Nhưng chúng ta may mắn hơn là
được một Kim Thân, có hạnh tốt, thông minh, sáng suốt, tiếp được luồng điển sáng dạy
thêm cho chúng ta những Chân Lý siêu diệu sáng suốt. Vậy chớ những Chân Lý của Cha
Tám giảng hồi đó tới giờ là đâu? Cũng của Cha vậy. Nhưng sao họ không thấy những
lời giảng đó của Cha mà chỉ nghe Kim Thân giảng mới đó là của Cha? Tại vì nghe ông
Tám nói đó là Cha thì những lời giảng đó là Cha giảng. Còn nếu ông Tám nói đó là con
ma đó, chắc là người ta sẽ cho đó là con ma giảng. Ôi! Người ta quan niệm Cha eo hẹp
quá, nhỏ nhoi quá. Người thường niệm Cha nhưng họ hiểu gì về Cha? Họ đang nghĩ
Cha là một ông to tát nào đó. Họ đâu biết rằng họ đang sống trong lòng Cha bao nhiêu
lâu rồi. Xung quanh họ, Cha dẫy đầy mà họ không nhìn ra. Cha đứng đó mà họ không
thấy. Để rồi họ réo gọi Cha luôn, để được phù hộ, hộ độ mà không biết Cha ở đâu. Nghe
Cha ẩn thì mong sao Cha mau xuất hiện để đảnh lễ, để hưởng điển.
Cha Tám ơi, con không nghĩ về Cha như vậy. Con thương mến Cha Kim Thân qua

những  hạnh tốt của một cô gái và học hỏi những Chân Lý siêu diệu của luồng điển sáng
suốt. Con không thấy Cha là một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế to tổ bố ngồi đó uy nghi,
khe khắt, hù họa, hứa hẹn, mà cha là những cái gì mật thiết, nhất xung quanh con. Con
nên tận dụng. Cho nên tại sao có khi con kêu ông Tám là Cha, có khi là Thầy, có khi là
anh em, có khi là bạn bè, như có cái thư con viết cho cha Tám đó? Mày mày, tao tao,
nhưng sao con khoan khoái lạ thường.
Con thấy Cha Tám gần gũi với con hơn, thương yêu con hơn. Nhưng một người khác

đọc là thư đó, họ nghĩ gì về con? Họ cho là ngã mạn nữa chăng? Không sao, nghĩ gì về
con cũng được. M/M vẫn là M/M. Con không tin Cha, con không theo Cha. Họ nghĩ như
vậy. Nhưng dù ở nơi nào, lúc nào, con cũng có Cha trong con. Cha là một cái gì nhỏi
nhoi nhất, mà cũng là to lớn nhất. Và cái Cha nhỏ nhoi đó hay to lớn đó cũng do con
sanh ra : Thiên thượng nhân gian, duy ngã độc tôn mà Cha Tám. Tất cả cái gì cũng do
mình sanh ra cả, của con cả. Tư tưởng con sanh ra một ông Ngọc Hoàng, mới có ông
Ngọc Hoàng. Tư tưởng con sanh ra ông Phật, mới có ông Phật. tư tưởng con sanh ra
con ma, mới có con ma. Thằng Mỹ, thằng Tây đâu có biết Ngọc Hoàng, nó đâu biết Phật.
Nó đâu chỉ biết Chúa hay Đức Mẹ vì tư tưởng nó sanh ra Chúa và Mẹ thôi. Cho nên tất
cả cảnh vật tư tưởng đều là con của con hết, vì nó sanh ra.
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Trời ơi, lại những tư tưởng, mà nói ra, người ta lại cho là cao ngạo, ngã mạn nữa.
Nhưng mà không sao, tất cả đều trong Sanh, Trụ, Hoại, Diệt. Hôm nay con ra một lý
này, nhưng ngày mai nó lại diệt và sanh ra lý khác nữa, mốt nó diệt. Sanh diệt, sanh diệt
mãi trong càn khôn vũ trụ. Và đôi khi con quá mệt mỏi với những tư tưởng của con,
nhưng rồi con cũng biết: mệt rồi khỏe. Sanh diệt mà. Như con viết những dòng chữ này
đây đến Cha, khi Cha đọc nó thì có lẽ con nghĩ khác rồi. Con biết Cha bận lắm, đừng
trả lời con cũng được. Con không muốn viết cho Cha, nhưng sao con cứ phải viết. Viết
cho Cha xong, con được nhẹ nhàng tư tưởng Cha à. Vì có Cha thông cảm với con thôi.
Mọi người, trời ơi, con khó nói mọi người nghe quá. Có lẽ tư tưởng con khùng, Cha nói
xa thằng T., khùng mò không ra. Ra chữ Cha. Nhưng mà rồi nó kẹt lại và lại thông và
lại kẹt.
Con mệt mỏi ghê, nhưng đó cũng là để cho con tiến hóa. Những cái thông hay cái kẹt

đều là giả tạm, là tà luôn, vì nó còn nằm trong sanh diệt. Bao giờ hết sanh diệt đây Cha?
Chắc lúc đó là lúc trở về hư không. Hư không xa xôi quá Cha ơi. Đôi khi mỏi gối chùn
chân, con lại chậm bước. Con không ham hố cái gì trên thế gian này đâu Cha ơi. Nhưng
bước lên, sao con lại bước không nổi nữa. Nghiệp con quá nặng, trì kéo con mãi trong
cái chốn trầm luân này. Con không tu chỉ để cho Cha chấm điểm, như không ăn chay
để được Long Hoa, không phải đi làm công quả này kia kia nọ để hưởng thời Thượng
Ngươn Thánh Đức. Con không cần hù, không cần dọa, không cần khen. Nhưng không
sao, có những người cần phải hù họ mới tu Cha Tám à. Cần phải dọa họ mới sợ. Trước
con còn phân biệt cái lý và tapis con vẫn làm chân người ta rướm máu. Nhưng bây giờ
con đang tập làm tapis êm dịu hơn nữa, êm ái hơn nữa, nâng niu những bàn chân dẫm
lên, cho họ thấy rằng những Chân lý đó đều đúng. Đúng tất cả, không có gì sai hết, phải
không Cha Tám? Tất cả Chân lý từ trược tới thanh đều đúng ở mọi tầng giới đó.
Cho nên từ trước tới giờ, Cha Tám cũng đã dậy con một Chân lý. Đó là: Tất cả đều

đúng. Những tư tưởng ô trược, xấu xa của con, đến hỏi Cha Tám, Cha đều nói đúng.
Phải rồi, tất cả đều đúng. Ông đó ông cứu người, đúng lắm. Nhưng ông kia ông giết
người, cũng đúng luôn, Chân Lý luôn. Cha Tám ơi, hôm nay thương nhớ Cha vô cùng,
thấy tình thương Cha qua những người xung quanh con, thấy Cha nhỏ nhoi như cọng
cỏ, hột cát, Cha nhẹ nhàng như những mây trời vương vương, Cha hùng vĩ như những
ngọn núi to lớn, mạnh bạo như luồng gió thổi qua vườn cây phải ngả nghiêng, Cha rực
rỡ như ánh nắng vàng chiếu rọi và đẹp xinh như cành hoa con đang nhìn. Cha ơi, thương
Cha quá. Cha ở khắp nơi, Cha ở mọi tầng giới, ở mọi trạng thái. Cha là những gì nhỏ
nhoi nhất mà cao siêu nhất, con nghĩ tới, phải không cha? Thương Cha vô cùng tận.
Cha Tám ơi, nhớ Vĩ Kiên kinh khủng. Yêu Vĩ Kiên quá, một tình yêu nhẹ nhàng, bàng
bạc trong tâm hồn con. Cha thấy cái mặt Vĩ Kiên có ghét không Cha? Nếu thấy được
hào quang Vĩ Kiên, con còn yêu Vĩ Kiên tới bực nào. Cha cho con gởi cái hôn đến Vĩ
Kiên.

M/M



Số 11  Tháng 12             vovidacsan@gmail.com         www. voviphatphap.org          Trang 136

Montréal, ngày 27/6/80
Con yêu dấu,

Thư con đề ngày 1/6/80 đã diễn tả tình thương vô tận hướng về Cha Hai Không. Cực
tối cũng không, cực sáng rồi cũng không. Rốt cuộc hư không là chánh pháp.
Qua bao nhiêu ngày tháng con được trao đi giữa sự sáng suốt của con và Cha. Chúng

ta đã đồng tiến tới mốt bước, ôm ấp và chung sống với nhau trong giây phút thiêng liêng.
Từ tình cảm thương yêu cho đến giây phút xé lẻ, phân tán, trầm trọng trong tâm tư yếu
hèn để thực hiện một bài học cho hậu sanh, hoàn tất nhiệm vụ từ đời lẫn đạo.
Con ơi, con được một phần nào sáng suốt thì con thấy lại càng đau khổ, càng thương

yêu cho những bạn đồng hành đang sống trong tâm tư yếu hèn, chưa hội tụ được đầy
đủ sự thức giác của chính họ. Con và Cha vẫn đi, vẫn phải đi trong mọi ý thức sâu cạn,
bình động, để đóng góp và nâng cao trình độ cho bao nhiêu khía cạnh hướng về chúng
ta và cần phải tiến. Một việc làm đầy ý nghĩa và tinh vi của đấng Cha trời đã ban rải
cho chúng sanh trong mọi hoàn cảnh, bao gồm mọi trạng thái. Vậy con là gì hở con?
Có phải là công cụ của Thượng Đế không? Hai Không là gì? Có phải là của Ngài hay
không? Sự nhớ nhung và thương yêu có phải của Ngài hay không? Sự bình thản và vọng
động do ai đã tạo? Bài toán này đến bài toán khác, triền miên thay đổi từ cuộc diện bên
trong cho đến bên ngoài. Sự sáng suốt tiến hóa của mọi tâm tư do ai đã tạo dựng? Sự
uẩn tắt tâm hồn, ai đã gây? Sự giáo dục tinh vi vì Ngài đã thực hiện ngày lẫn đêm, từ
thiên đàng cho đến địa ngục? Từ sự hăm dọa cho đến sự thăng hoa, luôn luôn sống động
trong trung tâm sinh lực của muôn loài vạn vật, hòa cảm với sự sáng suốt đời đời không
phai.
Cha đã đưa Vĩ Kiên sống với con, ngay ở trong con và ngoài con, đã thúc đầy con

sống với tâm tư vĩ đại kiên cố. Con thích xem vòm trời xanh, con thích đám mây trắng
tựu tan theo định luật. Con thích sự hùng vĩ hóa sanh của Tạo hóa, con thích tiếng kêu
của con mèo, con thích sự êm dịu khi con vuốt ve thân nó. Con thích trổi dạy những bản
nhạc hùng vĩ đầy tình cảm. Con thích nụ cười bất diệt của nhân sinh. Con thích sự reo
mừng của những đóa hoa đua nhau đón mừng con giữa lúc bình minh. Con thích sống
như đóa hoa sen bình thản. Con thích khóc trong mọi khía cạnh thương yêu. Con thích
cười trong sự thử thách. Đó là biểu hiệu sự sống của Vĩ Kiên với con và không bao giờ
xa con. Con ghét nó là con ghét con. Con yêu nó là con yêu con. Con càng yêu nó thì
con sẽ tiến tới phong cảnh hùng vĩ và thông cảm với đấng Tạo hóa. Từ cái không thích
đi tới thích mọi trạng thái, và sống với mọi trạng thái, nhiên hậu mới trở về nguồn cội
vĩ đại và kiên cố. Hồn của con đang ngự trong tạng tim, trung tâm sinh lực của ngũ tạng,
chịu trách nhiệm và quản lý từ bộ đầu đến dưới đầu ngón chân. Có phải là Thượng Đế
của tiểu vũ trụ không?
Thương yêu con và chúc con vui tiến.
Cha của con
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L.S.H.

THƯ GỞI THẦY TỪ VIỆT NAM
S, ngày 6/2/97

Kính Đức Thầy,
Con là TT ở BT, có đôi lời kính thân thương gởi đến thăm Thầy với lòng chân thành

kính yêu. Kính Đức Thầy, kể từ Thầy xa quê nhà đến nay con rất trông nhớ đến Thầy,
mà con không dám gởi thư qua thăm Thầy. Con chỉ nhớ lời Thầy dặn: "nhớ Thầy, tinh
tấn công phu, niệm Phật". Như quá trình con công phu lúc Thầy còn ở quê nhà, đến nay
nghiệp quả nó đè con nhiều hơn, là con thấy con công phu tinh tấn.
Kính Bạch Thầy, ngày nay, vì công trình tu học của chúng con ở BT, con cúi xin Thầy

tha lỗi, vì con biết Thầy bận nhiều việc hệ trọng hơn việc của con, con xin kính trình lên
Đức Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con.

Kính trình Đức Thầy, chúng con ở BT, có họp lại chung thiền từ tháng một năm Bính
Tý đến nay. Vào khoảng đầu tháng chạp âm lịch, có một quan tiếp điển của một Đức
Quan Thánh, Đức Cụ Tổ, Đức Thầy, Đức Quan Âm và Đấng Vô Cực dạy đạo.
Kính thưa Đức Thầy, sự kiện này con trình độ tu học còn non yếu; do đó con bán nghi

bán tín, kính xin Đức Thầy, vì tình thương với công tu học của chúng con, sự hư thật thế
nào, kính xin Thầy chỉ dạy. Con rất mong thư Thầy vì tình yêu thương của chúng con,
xin Thầy khẩn dạy cho chúng con biết.
Cuối thư, chúng con xin kính dâng lên Thầy tấm lòng kính thương chân thành của

chúng con.

----------------------------------------------
THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM
Sydney, ngày 12/3/97

T con con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6/2/97 được biết con đang phân vân về điển
nhập xác. Chúng ta là người tu Vô Vi­­mục đích là khai triển trực giác của chính mình,
không tin bất cứ những gì từ đâu đưa đến mà chúng ta không thấy rõ rệt. Pháp Lý Vô
Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là khứ trược lưu thanh, hòa với thanh mới tiến hóa
tới vô cùng được. Con nên dày công bỏ thì giờ thực hành Pháp Lý Vô Vi để khai triển
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thần kinh khối óc của chính con. Chúng ta nhìn lại cái xác của chúng ta từ siêu nhiên
mà hình thành, đã qua biết bao nhiêu năm mới hình thành được cái tiểu thiên địa này,
là tài sản cuối cùng: thiên địa nhân­­bản thân của con là đại diện Trời Đất mà hành sự,
càng tu càng niệm Phật, càng giải nghiệp tâm. Nếu tu mà tin ông lên bà xuống, tức là
tạo thêm nghiệp mà không tiến. Phật Pháp khai triển trực giác của hành giả tới vô cùng,
và dẹp bỏ tất cả những hình tướng loạn thuyết ở bên ngoài. Chỉ khai triển từ bên trong
ra­­đi lên­­thức giác, sáng suốt mới tiến tới cảnh vô cùng tận là Thiên Quốc xán lạn.
Tâm chúng ta thanh nhẹ thì chúng ta mới nhận được luồng điển của Đại Từ Bi tận

độ từ giờ phút khắc. Càng tu càng vui, càng tu càng khỏe mạnh, càng trẻ trung, chớ
không phải tu mà ỷ lại nơi ông lên bà xuống được. Tại vì các con còn vị nể thiêng liêng
và không có dám đặt câu hỏi trực tiếp:
Ngài từ đâu đến, đến bằng cách nào? Ai cho phép Ngài nhập xác? Luật nhân quả ra

sao? Hỏi thét một hồi thì đối phương phải nể chúng ta và tự động rời khỏi thể xác ô
trược. Thiêng liêng xưng danh: Tiên, Thánh, Trời, Phật, Thượng Đế đủ thứ đâu có nhập
vào trong cái thể xác ô trược? Các con đâu có thấy bộ ruột các con dơ dáy, cơ tạng các
con dơ dáy, mất trật tự chừng nào! Ráng tu đi để giải bớt; khi nó thanh tịnh, nó mới khôi
phục lại trật tự siêu nhiên, lúc đó âm dương hợp nhứt, cơ tạng chúng ta được vui hòa
thanh nhẹ và thoát khỏi sức hút của hồng trần, không còn nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan.
Nhiều người đã tu thiền Vô Vi nửa chừng rồi cho rằng tôi thấy Quan Thánh, tôi thấy

Quan Âm này kia kia nọ, mà nó không hiểu là vì trong cơ tạng của nó có sán lải nhiều
lắm, vi khuẩn bất chánh nhiều lắm... chạy vô trong máu huyết của nó, nên nó tưởng đến
đâu thì hiện đến đó; tưởng là thật, mà không phải thật! Khi mà tôi thấy thật rồi, người
tu thấy thật, là biết được chính mình đã phát triển thanh nhẹ tới vô cùng như một Vị
Phật, thì không có nuôi dưỡng bất cứ những mê tín dị đoan hay là Thiên Cơ đủ chuyện
để phá hoại cuộc sống hiện tại của nhân sinh. Những điều đó các con nên cảnh giác rõ
ràng. Chính mình có một pháp để thực hành phát triển tâm thức của chính mình và khỏe
mạnh phục vụ quần sanh. Tại sao tu mà còn phải phục vụ? Con càng tu, con càng muốn
nhiều người tu, mà nhiều người đến với con, con phải tận tâm phục vụ cho họ biết họ là
một khả năng của càn khôn vũ trụ, đã và đang hành và đang tiến; đó mới đứng đắn xây
dựng hướng về Phật Pháp là thanh nhẹ, vô danh, vô hình, vô tướng. Nếu còn hình còn
tướng là giả ảo, không phải sự thật! Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có
bằng chứng rõ rệt trong thực hành để thấy, để kiểm chứng và tiến hóa chớ không dựa
nơi lời của Phật để lại, là tam sao thất bổn, luận đi xét lại, tạo sai cho chính mình, không
tiến được. Thiên Địa Nhơn--con là con người, là tài sản cuối cùng của tiểu thiên địa
này. Con chịu hành Pháp Lý Vô Vi là khai thác lấy con, là cơ hội cuối cùng này để hiểu
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được cuộc sống của chúng ta đều là do điển vũ trụ quang ban chiếu, và chúng ta cần
hành triển với thanh nhẹ của vũ trụ mới tiến tới Phật Pháp rõ rệt.
Thanh nhẹ mới tiến tới Phật Pháp, nặng trược nhờ đỡ là không nhẹ; nặng trược, nhờ

đỡ, cúng lạy, đó là tự làm yếu thần kinh khối óc của chúng ta, kinh kệ không có, trật tự
không có, nội tâm nội tạng không có trật tự. Đêm đêm các con lấy nguyên khí của càn
khôn vũ trụ để lập lại trật tự thanh nhẹ, hướng về thanh tịnh thực hành đi tới đích. Phải
dày công, mọi người tại thế gian phải dày công! Con thấy muốn có cọng rau ăn cũng
phải có ngày tháng giờ thì nó mới mọc lên nhờ điện năng của vũ trụ. Nếu không có thì
giờ, không chịu chờ đợi thì làm sao có rau, có lúa ăn­­lúa Trời rõ rệt­­ chúng ta ăn cơm
một ngày hai buổi, sửa tâm sửa tánh, tu tiến thuận hòa, giải mở tâm thức. Khuyên người
đời nên tránh sự gian xảo dối trá mà thực hành đứng đắn đi lên, thì cõi âm nó không có
xâm chiếm các con được. Nếu mà các con theo chiều hướng của nó thì buộc đủ điều­­càng
buộc thì thần kinh của con càng yếu, hạng nhứt là cầu cơ cũng vậy. Con thử cầu cơ, rốt
cuộc rồi thần kinh cũng phải yếu, rốt cuộc cũng bị bên kia nó xâm nhập mà không làm
chủ lấy chính mình được. Người tu Vô Vi hiểu rõ hồn là chủ của thể xác, sự sáng suốt
đã phục vụ thể xác, sửa mình tiến hóa nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng những người
kế tiếp. Tâm thân thường lạc, tu giải nó mới thường lạc, còn tu mà ôm, ôm vào càng
ngày càng nhiều: một chút thì Quan Thánh nói như vầy, Tề Thiên Đại Thánh nói thế nọ,
rồi ông Phật Di Lạc nói như vậy, thì làm sao mà chúng ta chứa được những cái điều mà
chúng ta không có thể hiểu được. Phải thực hành từ bước một thì mới khai triển; con
thấy giá trị sức khỏe và tâm linh của con có, con mới đóng góp cho xã hội, quốc gia
nhân quần tốt đẹp. Hiểu mình để tiến hóa, mọi người đều có cơ cấu siêu nhiên. Hồn từ
tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian vào ngũ tạng thể xác đen tối này, kích động
và phản động để giải tất cả những sự trược ô và trở về với thanh tịnh. Thanh tịnh tức là
sáng suốt. Khối óc của con là một điểm sáng trong vũ trụ, tại quả địa cầu. Nếu con không
biết lo cho con thì tương lai không có gì hết. Đêm đêm con lo tu, là lo cho tương lai của
phần hồn; lúc lìa xác bạn bè đông đủ, sự sáng suốt Bề Trên chiếu cố và dẫn tiến chúng
ta bằng lòng hành triển. Pháp con lượm được và xác con có, là con đã có hai, nay chỉ
thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành để tự giải quyết trận đồ của chính mình là
chuyện cần thiết trong cuộc sống hiện tại. Càng ngày con càng tu, hòa hợp với càn khôn
vũ trụ, điển năng con càng ngày càng dồi dào, con mới tận độ quần sanh. Tiếng nói của
con đuợc quân bình và thanh nhẹ mới giúp được người kế tiếp; thực hành tiến tới khỏe
mạnh và tâm linh sáng suốt, không nên mơ mộng chuyện này chuyện nọ. Thực chất của
ta đã hiểu rồi, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ phải giải tất cả
nghiệp tâm, nghiệp của tiền kiếp nhiên hậu chúng ta mới trở về quê xưa chốn cũ của
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chúng ta, chớ không phải là chuyện mới đâu. Cứ việc đêm đêm tu thiền, cũng như trước
kia con đã gặp Thầy tại Việt Nam, thì Thầy càng ngày càng khỏe mạnh, càng trẻ ra; mọi
người đều vui hòa với Thầy. Một thân một mình Thầy đi khắp thế giới, đó là chuyện hi
hữu mà chính chúng ta ở VN không có thể suy tính được cái việc ngày hôm nay của Thầy,
chứng minh là do sự thanh nhẹ của hành giả mà Thượng Đế mới chiếu cho có cơ hội
tiến hóa, là phục vụ quần sanh. Chúng con thấy như vậy là chuyện lớn chứ đâu phải làm
chuyện nhỏ, làm cho mọi người được vui, được hiểu lấy chính họ là điều cần thiết trong
quả địa cầu này. Đau khổ vô cùng, có xác có tâm mà không hiểu lấy chính mình là đau
khổ vô cùng, giờ phút lâm chung không biết đi đâu. Cho nên Thầy cố công tu để có sự
hiện diện trên mặt đất và nói lại cho mọi người nghe là phải tự hành tự tiến, không ỷ
lại. Nếu ỷ lại là suy đồi, tâm thức càng ngày càng yếu ớt, càng lạc hậu và không có tiến
hóa nổi. Cái cảnh thanh nhẹ của Trời Đất đã sắp đặt sẵn, đón rước tâm linh bằng lòng
tiến hóa sẽ có cơ hội đến đó, và dự cảnh thanh bình tốt đẹp của Thượng Đế hằng ban
chiếu.
Các con ở quê nhà thiếu thốn, đó là dịp cho con thức tâm. Con càng cảm thấy khổ

thì con càng cảm thấy Phật từ khổ mà ra, Phật không có phải sướng, Phật không phải
là những hình thờ mà đặt trong chùa đeo bóng đèn giả, làm hào quang giả­­cái chuyện
đó là không đúng. Chúng ta khai triển tâm thức, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ hòa
hợp trong cơ tạng và khối óc của chúng ta phải sáng ra, cái đó mới là chính pháp. Làm
bất cứ cái gì ở thế gian do con người bịa đặt cũng là giả, là vị trí con người bị giới hạn
thì làm sao bịa đặt được. Lợi dụng bóng đèn 6 volts để gắng hào quang trên đầu ông
Phật là giả chớ đâu có thật. Đã giả còn giả thêm! Người chủ thờ hình tượng đó phải có
tội. Con ráng tu đi để một ngày nào con sẽ thấy rõ với hành động của những người đó
như vậy, kết quả họ sẽ đi đến đâu? Lợi dụng Phật Pháp, tác kinh tác kệ, nói lời Phật mà
lời chính mình không có thì làm sao phục vụ quần sanh? Mình đã tự gạt rồi, làm sao mà
cứu mình được? Đã tự gạt, sẽ gạt người khác, do đó mà có cơ tội, khi lìa xác xuống địa
ngục phải mò mò học từ chữ một, học kinh mà không hiểu nguyên lý của Trời Đất, thờ
Phật mà không hiểu nguyên lý của Phật là không tiến hóa. Phật không có hộ phò người
thế gian, nhưng người thế gian cần khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp,
dứt khoát tình đời mới bước vào Phật Pháp tiến hóa được.

Ngày hôm nay chúng con may mắn mới gặp được Pháp Lý Vô Vi. Con niệm Phật
thường xuyên để khai  triển huyền bí  trong nội  thức của chính con, không cần đi  tìm
những sách huyền bí vô ích; nó nói đông nói tây chớ không có đạt cái gì hết. Chúng ta
tu, dày công tu, chúng ta mới thấy rõ, tôi tu đến ngày nay chưa được cái gì hết. Tại sao?
Tại tôi lo bên ngoài, tại tôi thuyết lý u ơ, tôi không nói sự thật trong nội tâm của tôi, thì
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làm sao tôi phát triển? Con niệm Phật tức là con nói chuyện với chính con và khai sáng
lấy chính con, và có cơ thể chứng minh tiến bộ của chính mình.
Khối óc thay đổi, tâm thanh tịnh lúc nào cũng vui hòa với các giới trong tinh thần

phục vụ của Thượng Đế. Thượng Đế đã sanh phần hồn xuống thế gian, hóa hóa sanh
sanh mà Ngài không theo dõi đâu phải là Thượng Đế? Lúc nào Ngài cũng theo dõi và
chung sống với chúng ta, dẫn tiến chúng ta từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ mà chúng
ta quên ơn Ngài, nguyện kêu gọi Ngài nhưng mà không thật với chính Ngài, cũng là bị
tội, cũng là xuống địa ngục phải học lại. Địa ngục là cơ cấu tốt đẹp để dẫn tiến tâm linh
tiến hóa. Tâm bằng lòng dứt khoát như vậy, không có tiếp tục xảo láo và lường gạt chính
mình.
Lời nói của Thầy cũng có thể tam sao thất bổn, người nghe được, người này lập lại

một chút, người kia lập lại chút nữa, rồi sửa là mất cái bản chánh đi, cần phải thực hành
mới khai triển chuyện sẵn có của chính mình, thức giác khai triển. Khi con tu, trực giác
của con là khả năng của chính con. Lúc con phát triển ra minh triết giảng giải cho người
kế tiếp rõ rệt đường đi của chính họ, chớ không cần phải xin Phật Tiên, không cần tìm
sư phụ. Thích Ca đâu có tìm sư phụ, mà Thích Ca vẫn đắc đạo! Sư phụ của Thích Ca là
đâu, là ở đâu? Sư phụ của Thích Ca là người đau khổ, là chúng ta có cơ hội đến gần
biên giới của Phật Pháp để tu tiến tới thanh tịnh. Dốc lòng tu sẽ đạt tới kết quả tốt,
khuyên các con không nên mê tín dị đoan như nhiều người thấy mà không nghiệm được,
không nên đem vào óc hại tâm thân.
Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

Thư Từ Lai Vãng
-------------------------------------------------------------------------
Copyright © 1995 by Luong Si Hang, All rights reserved

Dưới đây là lá thư của một bạn đạo Vô Vi đã 85 tuổi, bà có thắc mắc về phương pháp
công phu liên quan tới cơ thể của người lớn tuổi ........

-----------------------------
  England, 25/02/94
Đức Thầy mến,
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Đầu thư con kính thăm Thầy pháp thể an khang. Sau đây con trọng ơn Thầy cho toa
mua thuốc lọc con uống gần hết có nên mua thêm uống có được không, vì thuốc đó uống
hết bệnh bón và bệnh quậy ruột.
Kính bạch Thầy, cô L. có gởi cho con cuốn băng Đức Thầy niệm Phật con có thể niệm

theo được không và Lục Tự Di Đà niệm trụ nơi đỉnh đầu hay là niệm để sáu cái luân xa.
Cúi xin Thầy chỉ dạy, khi công phu chuyển pháp luân không mê được vãng sanh vì tuổi
đời 85 quá cao hành đạo quá thấp.
Con có xem quyển sách “Xuất Hồn” ham quá không biết làm thế nào, xin Thầy từ bi

chỉ dạy. Cô L. nói năm 92 Thầy có qua Anh Quốc một tuần, năm nay chừng nào Thầy
qua cho con hay trước.

Con viết thư tay rung không được rõ ràng xin Thầy thứ lỗi. Dứt lời con cầu Thầy trụ
thế 100 tuổi, công việc quả mãn (chứng đắc Niết Bàn).

Nay thư.
TTL, HTT,
Hai chị em đến Sàigòn học đạo với Thầy được 3 lần, quê Việt Nam, tỉnh Bến Tre.

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:

Olympia, ngày 3/8/94
Chị L,
Nhận được thơ chị được biết lâu ngày không gặp nhưng vẫn nhớ tu. Muốn tu Vô Vi

liên tục thì phải thực hành đúng pháp. Ăn ít thiền nhiều, người sẽ khỏe trước khi ra đi.
Niệm Phật đứng đắn thì tâm sẽ an, trí sẽ sáng.

a) Soi Hồn: Giải nghiệp tâm, tập trung luồng điển Mô Ni Châu, nhìn ngay chân mày
để sửa tâm tánh.

b) Pháp Luân Thường Chuyển: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”. Thanh khí
điển sẽ giải thông cơ tạng, phần trược sẽ đi theo đại tiện và lỗ chân lông. Phần điển sẽ
hội tụ ở trung tim bộ đầu, khai mở khối óc theo chiều hướng hướng thượng của hành
giả.

c) Thiền Định: Đâu đó quân bình từ thể xác cho đến tâm linh thì hồn mới xuất khỏi
xác được. Từ đó trở đi càng học càng minh. Mỗi giờ tham thiền, tức là mỗi giờ đang học
lực học của chấn động vũ trụ quang, đầu óc sẽ sáng suốt và thông minh thêm lên.
Với tuổi già đã và đang qua biết bao nhiêu khổ nạn của trần gian từ tâm lẫn thân,

cần sự thanh tịnh để hóa giải và thông suốt tất cả những gì đã ẩn tàng trong tâm thức.
Chị muốn về với Phật, trước hết chị phải học nhịn nhục, khổ công tham thiền nhập định,
kiên trì liên tục như vậy thì sẽ có cơ hội tương hội được Phật Sự hộ độ cho tiến hóa.
Thầm tu thầm tiến trong thực hành thì mới thấy rõ đạo là không. Cứ vậy mà triền miên
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lo tu cho đến lúc cảm thức được không người không Phật, tức là tiến tới cõi Vô Sanh
Bất Diệt.
Sanh lúc nào không biết, cha mẹ nói lại thôi. Chết lúc nào cũng không hay. Lo chi

chuyện sanh tử mà tạo sự bận rộn cho chính mình. Thanh tịnh sẽ giải quyết hết. Chị có
duyên lành được tiếp tục liên lạc với tôi, chính tôi là người đã và đang hành Pháp Lý
Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, với những gì tôi đã nói ra là những gì tôi đã và
đang tiến tới. Vậy chị vẫn còn óc, còn xác, nên thực hành như tôi. Chúng ta sẽ để lại
một món quà quý cho những người kế tiếp.
Còn về phần thanh lọc thì chị có thể tiếp tục thanh lọc một năm hai ba lần. Nên uống

thêm Herbal Pumpkin và Black Walnut, mỗi thứ 3 viên một ngày hai lần và thanh lọc
như tờ đính kèm. Những món nầy xin hỏi anh Th. giúp bác mua hộ.
Đối với Vô Vi thì chỉ có tâm tu hay là không đó thôi, chứ không có chuyện trẻ và già.

Phần hồn là quan trọng, trì niệm lục tự để khai thông. Chúc chị bằng an và vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
-------------------------------------
  Thụy Sĩ, Genève, 28.9.1995

Kính thưa Thầy,
Con xin kính đảnh lễ Thầy cùng thăm hỏi sức khỏe Thầy, được biết Thầy đang chu

du thuyết pháp cứu đời tại tiểu bang California, Mỹ quốc, con đã viết một lá thơ ngày
19.9.95 gửi đến Thầy qua địa chỉ Thiền Viện Hai Không để xin hỏi về ấn chứng tu hành.
Hôm nay con xin hỏi tiếp một vài ấn chứng nữa, kính xin Thầy từ bi hỷ xã dành chút thời
giờ quý báu trả lời cho con được tường tận, con xin thành thật cảm ơn Thầy và nguyện
cố gắng, trì trí, kiên tâm tu hành nhiều hơn nữa để tự cứu và ảnh hưởng chúng sanh ở
tương lai.

Hỏi: Con thiền nhiều đêm thấy trước trán điển tỏa sáng rực màu trắng như ánh nắng
mặt Trời. Khi thấy ánh sáng này thì hai mắt con phải chớp lia lịa vì quá chói chan. Sau
khi thiền xong đi nằm ngủ con cũng thấy trước trán điển tỏa sáng rực, hai mắt cũng phải
chớp theo, mặc dù khi đó con nhắm mắt để ngủ. Tối hôm qua con thiền được 2 tiếng
rưỡi, sau khi thiền xong xả thiền và đi làm vệ sinh xong, lúc trở ra con thấy trước trán
rực sáng, mặc dù con mở mắt cũng thấy ánh sáng trắng này, con nhắm mắt để nhìn từ
trung tâm chân mày thì thấy càng sáng hơn. Khi đó hai mắt con giựt lia lịa vì quá sáng.
Tất cả trong mọi trường hợp thấy sáng vừa kề vào khoảng vài giây là hết. Thưa Thầy,
đó là gì? Có phải đó là hà sa không? Một khởi đầu của Mô Ni Châu khi tiếp tục dầy
công hành pháp. Con rất mừng cho sự tiến bộ này, đó cũng nhờ con được thức tâm,
bước hẳn vào đạo trong thời gian qua, ngày đêm niệm Phật tu thiền.
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Đáp: Thầy đã vui nhận được hai lá thư của con nhưng rất tiếc không đủ thời giờ để trả
lời cho từng người, chúng ta đã có internet, sự truyền thông nhanh nhẹ cần sử dụng
internet nhanh hơn. Những hiện tượng mà con đã thấy đó là đồng thanh tương ứng đồng
khí tương cầu, luồng điển trong cơ tạng đã hội nhập ngay trung tim chơn mày, chiếu
sáng hòa hợp với chấn động của vũ trụ quang, biến thành ánh sáng. Đó là chứng minh
sự thật, xác chúng ta là một tiểu thiên địa tương đồng với vũ trụ quang, cần hành trật
tự mới có cơ hội hội tụ trong giai đoạn đầu, có ánh sáng mới có cơ hội hòa cảm với anh
sáng vô cùng ở bên trên. Con cố gắng tu, tương lai nháy mắt là biết những gì mình muốn
biết như xưa kia Ông Tư và Thầy cũng vậy, không còn sự khó khăn để cảm thông việc
gì trong ba cõi. Đó là do công hành thiền của mọi cá nhân. Điều đó chứng minh phần
hồn từ cõi ánh sáng hội nhập trong thể xác tối tăm, dày công tu thì mới tự vượt qua mọi
nghiệp lực và tự trở về với ánh sáng là vậy.

Hỏi: Lúc mật niệm bát chánh xong con có nên thiền luôn không? Vì khi con thiền thì
con thấy trước trán điển tỏa sáng rực và bộ đầu rút điển. Thiền giờ Dậu khi con có thanh
điển, bộ đầu như vậy có lợi hay có hại? Vì Thầy có khuyên không nên thiền giờ Dậu (
từ 6­10 giờ đêm ).
Đáp: Có điển thì không sợ sự phá phách ở xung quanh, trực chỉ theo ánh sáng của luồng
điển cái của vũ trụ mà đi. Người có điển có quyền tham thiền nhập định trong lúc đó.

Hỏi: Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển mà thấy khí điển ra vô nơi đỉnh đầu thì đó là
triệu chứng gì? Tại sao hơi không vô bụng mà lại vô nơi bộ đầu?
Đáp: Đường đó  là đường  liên hệ với đường  thiên xích, cho nên “Pháp  luân  thường
chuyển Huệ Tâm khai”, tiến thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì sẽ thấy tất
cả nhiên hậu mới độ tha tại trần được.

Hỏi: Khi thiền con nghe thấy bộ đầu nổ lụp bụp và nghe cắc cắc, đó có phải là con đang
mở bộ đầu không?
Đáp: Giải trược điển trên bộ đầu, rất tốt. Dũng mãnh thăng hoa tu tiếp !

Hỏi: Các luân xa nơi đỉnh đầu quay, tê lạnh, trung tim chân mày quay, trì nặng....nhờ
đó mà con mới biết thế nào là chơn hạnh phúc. Bây giờ con cảm nhận và thấy biết rõ
rệt là có điển bộ đầu sung sướng hơn là có tiền. Lúc trước hồi con còn ở Việt Nam, mới
bắt đầu tu theo Vô Vi, con cũng được Tí, Ngọ, Mẹo, Dậu bộ đầu mát lạnh như nước đá.
Đến nay nhờ tinh tiến tu hành, con đã đạt được khả năng quý báu đó. Thiệt là cảm ơn
Thầy đã dìu dắt con trên đường tu hành Đời Đạo Song Tu trong thời gian qua. Quả là
mình có của báu thanh tịnh mà đã từ lâu không biết hưởng. Chúng sanh ai là người thấu
đạt được? Chắc không nhiều! Vì ai ai cũng chạy theo tiền tài, danh lợi, tình mà thôi.
Đáp: Khối óc là của cải cuối cùng của Thượng đế đã ân ban. Nếu chúng ta không có
phương pháp để khai sáng khối óc thì rất tiếc cho một kiếp người vô dụng, rồi lang thang,
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lòng vòng trong cõi phù sanh mà thôi. Vô Vi là trực tiếp khai sáng tâm thức của chính
mình mà tiến hóa chứ không có lòng vòng trong văn chương và kinh kệ u ơ nữa. Từ giai
đoạn một, con đã tự kiểm chứng: đối với đời, tình tiền duyên nghiệp, con đã dấn thân
học hỏi đến nay là một cơ hội cảm thức chiều sâu của đạo mầu ở bên trên vô cùng tiến
hóa, ánh sáng của chính con sẽ có cơ hội hội nhập với ánh sáng của đại bi thì mới thấy
được chơn hạnh phúc là gì. Tương lai nếu có cơ hội con chỉ nói sự thật là đủ rồi, không
nên biến chế mà sai lạc như Thầy thường nói: sai một ly đi một dặm là vậy, sẽ mất công
tu học và gian nan thêm, nếu bị hạ tầng công tác, sẽ khổ nhiều hơn.

Hỏi: Có khi trong tư thế thiền định thì con thấy luân xa nơi trái tim chuyển động, và kể
từ đó con thường thấy ánh sáng trắng xóa trước trán, đó có phải là con đã mở khám tù
nơi trái tim để Hồn xuất ra không ?
Đáp: Đúng như vậy! Phải trì chí thực hành những gì con thấy là trong giới huyền sắc
huyền quang, khai sáng từ vũ trụ ban chiếu cho chính con.

Hỏi: Có lần sau khi thiền giờ Tý xong, đi nằm trong tư thế ngay ngắn 2 chân bắt chéo,
tay để trước ngực, con thấy lâng lâng thoát tục và hạnh phúc vô cùng vì hào quang Phật
Tổ chiếu sáng toàn thân và bộ mặt. Tả làm sao hết được cái hạnh phúc mà con đã được
hưởng trong vài giây phút đó. Bây giờ con đã hiểu thiệt rõ là tại sao Thánh Tiên Phật
đều vui vẻ an lạc là vậy. Vì họ đã được chơn hạnh phúc là hào quang Phật Tổ.

Tình thương của Ngài thật vô biên và đậm đà siêu thoát...Tạ ơn Trời Phật đã cho con
hưởng diễm phúc này. Đời đời không bao giờ con quên và nguyện mãi mãi tu hành tinh
luyện tâm thân để Hồn, Vía, Lục căn lục trần...đồng trở về nguồn cội, hòa tan với Đấng
Cha lành nơi cõi Trời vô cực.
Đáp: Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Lời hứa thanh cao mà chính con đã xuất phát, đó là
niềm hạnh phúc vô biên ở tương lai. Nên giữ sự trung tín thực hành đối với chính mình,
không nên thay đổi, sẽ lãnh lấy khổ nạn ở về sau.

Hỏi: Những điều con đã phạm lầm lỗi, cờ bạc từ giàu có hóa ra nghèo nàn, đó là bài
học lớn mà
con đã kinh nghiệm qua. Xấu tốt chuyển hóa và trợ tiến cho linh hồn trên đường về nguồn
cội. Con xin thành tâm ăn năn sám hối và nguyện từ nay mãi mãi là đứa con đỏ, đứa
con hiếu thảo của Đấng Cha lành. Xin Thầy tha thứ cho con, và nguyện bước theo chân
Thầy về với Đấng Tối
Cao, cùng ảnh hưởng chúng sanh khi có dịp.
Đáp: Có tiền là có tội, không tiền mà có đạo là phước đức triền miên trong cơ tiến hóa.
Chúng ta tự cảm thức điều hay lẽ phải của Trời Đất, nên hành nhiều hơn là hứa mà
không hành. Vô Vi chỉ biết hành đạo chứ không dành đạo trong lúc trí chưa sáng, tâm
chưa minh.
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Kính cảm ơn Thầy đã bỏ thời giờ quý báu trả lời thơ vấn đạo của con. Kính chúc
Thầy và gia đình an khang hạnh phúc sức khỏe tràn trề và hào quang thanh điển luôn
luôn mạnh khỏe để cứu độ chúng sanh qua cơn khảo đảo của kỳ ba Hạ Ngươn mạt kiếp
này. Xin Thầy thứ lỗi vì con đã hỏi Thầy quá nhiều, khi diện kiến cũng như lúc xa xăm
cách biệt! Thầy quả là Đức Phật đại từ đại bi có sự kiên nhẫn lớn lao trong việc hoằng
dương Đạo Pháp. Không biết sau này nếu con có may mắn và phước đức tu thành Phật,
con có được một phần nhỏ nào cái kiên nhẫn của Thầy
không? Bởi vậy cho nên Thầy đã lấy danh hiệu là Vĩ Kiên, Vĩ Đại Kiên Cố quả là danh
bất hư truyền. Đến đây con xin ngừng bút mong có dịp được tái ngộ Thầy trên mảnh đất
phù sanh này để học hỏi thêm về Đời lẫn Đạo trong siêu nhiên thoát tục.

Kính bái,
Con NT

Tái bút: Thầy cho con gởi lời kính thăm cụ Tư nơi Thiên Cảnh, con rất thích đọc kinh
sách do Cụ Tư viết và rất mong có ngày diện kiến Phật để đảnh lễ và học Đạo. Cảm ơn
Thầy.
Đáp: Cụ Tư luôn luôn sẵn sàng dặn dò người thành tâm tu tiến bất cứ ở cõi nào, vậy
chúng ta nên hành để diện kiến hơn là thỏ thẻ với đôi môi tạm bợ ở trần gian. Chúc con
vui tiến và sống hòa với điển giới ân lành với Trời Phật.

Quý thương.
Lương Sĩ Hằng
----------------------------------------------
  Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
ngày 18 tháng 12 năm 1995

Kính thưa Thầy,
Trong một buổi hành thiền, chợt xúc động tâm linh. Con chợt nghĩ đến Thầy trong

một niềm tin và một tình thương mãnh liệt. Không biết từ đâu con cảm thấy thổn thức
không ngủ được, một sự sung sướng chưa từng có. Trước đây khi nghe Thầy giảng ở
Việt Nam con chỉ đặt sự tin, mà không có được sự thương yêu và cảm thông như bây
giờ. Con vẫn biết, cõi đời vô thường, con đang đi trên con đường quy không bất tận.
Cuộc sống hôm nay, Cha Mẹ, bạn bè, xã hội đã cho con kiến thức, vật chất, dạy cho con
cái có; cái tôi là, tôi được....... rất nhiều,.....nhưng Thầy đã dạy cho con cái buông xả,
phủi tay, thảnh thơi, hay nói chung là cái KHÔNG bất tận. Biết nói sao cho đúng được
cái KHÔNG chơn lý đó, nó đã cho con sự an ủi và mở trí rất nhiều.
Nhớ đến công ơn của Thầy, con kính gởi đến Thầy những vần thơ thô thiển của con,

mong sự cảm nhận và hồi âm của Thầy.
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Bé bỏ cái ta, cái ngã đời
Tám điều bát chánh giảng muôn nơi
Lương tri siêu xuất ngoài tam giới
Sĩ nhục hòa thân vẫn độ đời
Hằng ở trong trần chen danh lợi
Vị tha, kham nhẫn chẳng hề lơi
Tôn trọng đạo Trời hoằng pháp mới
Sư danh không nhận, Phật thảnh thơi
Kính Thầy, trong tình thương vời vợi
Yêu thương bàn bạc, chẳng hề vơi
Của lòng xin nguyện một ngày mơi
Con bước trong, cái ngã muôn đời.

Kính chào Thầy,
LTD

Bé cười bé nói đã bao lâu
Tám bệnh* chúng sinh vẫn khổ sầu
Lương y vì bệnh tìm linh dược
Sĩ diện, nhọc nhằn có quản đâu
Hằng giữ tâm hòa tỏ ý sâu
Vị lai khai mở, pháp nhiệm mầu
Minh tâm, kiến tánh gìn mối đạo
Sư như không, không có sư đâu
Kính chúc tuổi Thầy được sống lâu
Yêu trong yêu, rũ trược, khử sầu
Của thế gian Thiền Hành pháp báu
Con từ không, như không hồi đầu.

* Tám bệnh: Tham Sân Si Hỉ Nộ Ái Ố Dục

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:

LTD con,
Tự tu thành Bé hồn thanh nhẹ
Trí triển minh tâm tự hướng về
Bất diệt vô sanh nơi tận độ
Thực hành chánh pháp giải trần mê
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Khuyên người tại thế xa dâm loạn
Giải mở tâm từ tự vượt sang
Khổ cảnh trần gian gieo ác mộng
Bình tâm tu học đạt thanh quang.

Quý thương
Lương Sĩ Hằng
-----------------------------------------------
Thơ gởi từ Việt Nam của chị HMN
Ngày 19 tháng 1 năm 1996

Kính Thầy,
Con đã nhận được thơ Thầy đáng lẽ ra con không dám làm phiền Thầy nữa, nhưng

mà nay Ba con lại mất (ngày 27 tháng 11 âm lịch) bao nhiêu tang tóc đau buồn lại phủ
xuống đầu chị em con mãi. Con cũng hết sức cố gắng nén đau buồn, giữ tâm thanh tịnh,
nhưng cũng không sao dằn được cơn cảm xúc trong lòng. Con những tưởng cuộc sống
cũng tạm yên, vừa nguôi ngoai trong lòng để lo tu học, nào ngờ sóng gió lại nổi lên,
Cha thì chết, vườn tược nhà cửa ở Cần Thơ đã tan nát điêu tàn, thân con trơ trọi. Thầy
bảo con phải làm sao đây, với bao sự dồn dập đưa đến. Ở thì cũng không được, còn đi
thì cũng không xong, lấy gì để sống khi mà mọi việc chưa dứt khoát.
Đất vườn của con nó có giựt không? Còn cây trái bị hư hao nó có bồi thường không?

Con phải tiếp tục thưa hay phải nhượng bộ nó? Mà đây là sự sống cuối cùng của gia
đình con là mồ hôi của ba má con tạo lập mà chưa được hưởng, chẳng lẽ nay lại phải
buông xuôi cho nó lấy. Không biết việc nầy bao giờ mới xong để con ổn định lại chỗ ở.
Kính xin Thầy chỉ dạy và cho con biết về Ba con như thế nào ? Con xin thành thật cảm
ơn Thầy và con cũng hết sức cố gắng quên đi sầu khổ và nghe lời Thầy dạy.
Con xin vắn tắt ít hàng tin Thầy rõ. Kính chúc Thầy một năm mới an bình.

Kính bái Thầy,
Con MN

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:

Trong sanh có tử trong tử có sanh, người còn sống muốn được ổn định thì căn cứ vào
luật nhân quả mà sống. Sự sống hiện tại của con thì con rất cần sự thanh tịnh không nên
nhắc nhở vào quá khứ và tương lai nữa, của cải còn hay mất cũng căn cứ trong luật
nhân quả của gia đình, không nên thưa kiện, của thiên trả địa chẳng ai giữ được một
đồng xu trước khi lìa xác. Con chim đã hình thành trong tự nhiên và hồn nhiên nó vẫn
có cuộc sống, vậy con nên bình tâm xét lại khả năng của con có thể phục vụ quần sanh
tới mức nào thì cứ dựa theo khả năng sẵn có mà sống, hoàn cảnh khổ thì sẽ có cơ hội
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thực hiện tâm từ bi mà sống, tất cả đều do Trời sắp đặt. Yên tâm thực hiện pháp thiền
lui về thanh tịnh thì mọi việc sẽ sáng tỏ ngay trong tâm thức của con. Vốn phần hồn của
con là vô sanh bất diệt, nó đang ở trong vị trí chẳng không và chẳng có, càng lo là càng
bận rộn, để tự nhiên chuyển mình về tâm đạo thì mọi việc sẽ được tốt đẹp ở tương lai.

--------------------------------------
Thư gửi Thầy từ T/P HCM:
TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 1996

Kính thưa Thầy,
Kính xin Thầy vui lòng minh giải một hiện tượng trên đường tu của con như sau:

Ngày 13/11 âm lịch (03/01/96) vừa qua, con trong lúc ngồi chơi bình thường đã thấy
được ông nội (chết đã gần mười một năm). Con thấy ông nội mặc quần áo trắng rách
rưới. Theo lời ông nội nói lại ông bị phạt tội tình cảm lúc sống. Sau đó vài ngày con
không thấy. Cho đến ngày giỗ 20/11 âm lịch (10/01/96) gia đình tin tưởng cúng chay.
Sau khi về hưởng đám giỗ xong, con tối đến lúc thiền bắt đầu cầu siêu cho ông nội nhẹ
tội, được tu hành. Đêm đó con rất hoảng sợ vì thấy ma quỷ xung quanh. Hôm sau con
bị bịnh sưng viêm họng.
Sau đó con gặp dì Bảy Nguyệt, dì giải thích đó là ông nội còn bị giam giữ ở địa ngục.

Dì chỉ con cầu siêu dùng ý chí Nam Mô A Di Đà Phật. Đêm đó con tiếp tục cầu nguyện.
Con cũng thấy âm khí bao vây nhưng với ý lực Di Đà con chịu đựng qua được, thấy
mình có dũng thêm. Đêm sau thì con thấy nhẹ nhàng trở lại, con thấy ông nội được mặc
áo cà sa ấm áp vui vẻ hơn. Con chỉ cầu nguyện tổng cộng là ba đêm với sự đồng tâm
với dì Bảy.
Ông nội con tên là TVC, chết ngày 20 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Tuất 1983, chôn

tại ấp BC 1, xã TL, huyện CĐ tỉnh LA (hay là khu 1B thị trấn CĐ, LA Việt Nam). Trước
kia con cũng đã gặp bà ngoại đã chết, đến xin con dẫn đi lên tu. Sau đó con xin ông Tư
giúp đỡ, con gặp lại bà ngoại đến cảm ơn vì đã được tu. Bà ngoại con tên là PTM, chết
ngày 24/11 Đinh Mão 1987, chôn tại xã PĐ thị trấn CĐ, LA.
Kính mong Thầy cho lời minh giải.

Kính thư,
TQM

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:

TQM con,
Con đã thực hiện nguyên lý NMADĐP hướng tâm về người thân được kết quả tốt đó

là niềm tin của con càng ngày càng vững lên, nên tiếp tục thực hành nguyên lý NMADĐP
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để tương lai có cơ hội tận độ chính mình và quần sanh. Tâm hiếu thảo của con được
phát triển đó là thuận tình Trời rất dễ tu, mỗi khi con gặp người thân, con nên cúng 1
mâm cúng chay để cảm ơn những người thân về giúp đỡ con. Chúc con may mắn.

------------------------------------
Thư gửi Thầy từ Trà Vinh:
Trà Vinh, ngày 23 tháng 1 năm 1996

Kính bạch Thầy,
Nhơn dịp Xuân Bính Tý về, con xin kính dâng trọn tấm lòng thành kính chúc Thầy

sức khỏe an khương để dìu dắt các con trên bước đường đạo. Xa cách Thầy lâu quá,
nhưng con vẫn luôn tưởng nhớ Thầy trong tâm khảm con để tiến bước trên đường đạo,
để không phụ lòng Thầy. Hôm nay được cháu MN cho địa chỉ của Thầy con mừng quá
nên vội kính dâng Thầy vần thơ Xuân để kính chúc Thầy, bấy lâu hằng mong nhớ, nguyện
cầu mong sẽ có ngày Thầy trò đặng hạnh ngộ. Xuân Bính Tý dâng trọn lòng thành của
con đến tận Thầy.

Kính Bái,
Con, MTH

Cung Chúc Tân Xuân

Kính dâng Thầy vần thơ Xuân

Trang trọng vần thơ kính chúc Thầy
Mừng Xuân Bính Tý ĐẠO tròn xây!
Thiên cơ tiến triển mừng Xuân mới
Khối ngọc nguyền dâng ánh sáng đầy
Mừng Xuân tha thiết vẹn lòng tu
Xuân mới hồng ân ĐỨC Phụ Từ
Điển huệ gội nhuần chan sắc thắm
Vườn hoa thiên lý rạng muôn thu
Ép cánh hoa vàng trẻ kính dâng
Rót hương từ ái mát trong ngần
Hòa trong suối đạo bầu thanh khiết
Đón bước Xuân về nẻo Thiện Chân.

Kính Bái,
Con (chơn mạng) ­ MTH
Xuân Bính Tý 1996
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--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Cảm ơn lời chúc tụng của con, chúng ta phải quyết chí thực hành đúng đắn pháp môn

tức là hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa đồng tu đồng tiến thì sẽ có đường lối tương ngộ ở
tương lai.
---------------------------------------
Thư gửi Thầy từ Hawthorne:

Xuân Bính Tý 1996

Kính ĐỨC THẦY thương yêu của con,
Nhân dịp Xuân Bính Tý, con kính gởi đến Thầy lời chúc Bách Niên Giai Lão và con

mong có dịp gặp thầy trong một ngày gần.

Con kính lạy Thầy,
KCP

Lòng người thay trắng đổi đen
Thị phi mang đến nỗi oan trong lòng
Lặng yên con vẫn một lòng,
Tâm lành thực chất chẳng hề màng chi.

Con kính tặng ĐỨC THẦY

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Cảm ơn lời chúc của con, con đã làm được thơ thanh thoát thì phải cương quyết tự

tu tự tiến cho đến vô cùng tận bất chấp sự trở ngại của tình đời đen bạc, nhứt tâm tự tu
tự tiến sẽ cứu rỗi được phần hồn ở tương lai.

-----------------------------------------------
Thư gửi Thầy từ Việt Nam: Ông TVS

Sài gòn, ngày 20 tháng 2 năm 1996

Kính bái Thầy,
Cầu nguyện Đức Cha Trời ban chiếu điển quang cho ánh sáng từ bi của Thầy được

lớn rộng hòa cùng ánh sáng của Đại Từ Bi để cứu độ chúng sinh biết tìm đường trở về
nguồn cội, ân đức của Thầy vô lượng, vô biên, con xin đa tạ, xin kính bái Thầy. Con tên
là TVS sanh lúc 7 giờ ngày 29 tháng chạp năm Canh Ngọ (1930).
Kính xin Thầy khai mở giáo huấn cho con được thông sáng, được gặp Thầy như được

gặp Phật trong những tháng năm gần nhất. Con biết do con học chưa đến mức học, con
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hành chưa đến mức hành, do đó chưa nhận được ánh sáng, nhưng con nghĩ cũng do
thiếu sự dẫn dắt của Thầy. Kính xin Thầy dẫn giải cho con được thông sáng, xin nhớ ơn
Thầy.

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Đã khai khẩu gọi là Thượng Đế, thì ít nhất ta phải chiêm ngưỡng chiều sâu của Ngài

là vô cùng tận. Ánh sáng ấy không bao giờ bị cắt đứt bởi những hành giả đã dấn thân
thực hành và hướng tâm về Ngài. Sự thanh tịnh không còn biên giới, dấn thân tu học cố
gắng làm Pháp Luân Thường Chuyển đều đặn thì căn nặng cũng sẽ trở thành căn nhẹ.
Nhẹ thì mới hòa hợp với Trời được, ngược lại nặng thì chỉ là đà ở nhân gian mà thôi.
Sống trong cõi phù sanh không có lối thoát, bao vây bởi tình tiền duyên nghiệp thì sự
dũng mãnh thăng hoa sẽ bị bế tắc. Có trí không khai, có tâm không mở thì làm sao hiểu
được nguyên lý của Cha Trời đang ân ban. Kiếp này có duyên tu thì phải dày công thực
hành pháp môn đứng đắn thì sự thanh tịnh sẽ khai sáng tâm thức của hành giả tại mặt
đất này. Nhìn mặt trời xem ánh sáng của mặt trời là tự nhiên và hồn nhiên như vậy, ban
chiếu cho khắp mọi nơi không ngừng nghỉ. Thử hỏi ánh sáng đại bi  trong diệu của
Thượng Đế lại càng gần gũi người tu hơn.

------------------------------------------------
Thư gửi Thầy từ Việt Nam: Cô TTNN
TV, Ngày 22 tháng 10 năm 1996

Ông Tám kính,
Hiện nay con 19 tuổi và đang học lớp 12 PTTH. Số là con được một anh bạn cho

mượn quyển sách TÔI TẦM ĐẠO (xuất bản 1973) của tác giả Hồ Văn Em, giới thiệu về
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, khi xem qua con rất thích tìm hiểu và
nghiên cứu về PLVVKHHBPP của ông. Con đã thực hành theo phương pháp đã chỉ
trong sách. Thời gian đầu thấy có tiến triển (sức khỏe tăng), nhưng được một thời gian
(khoảng 4 tháng) thì con đã nghỉ công phu, bởi vì con phải học bài đến 11 giờ khuya,
cơ thể rất mệt mỏi nên không thể công phu được, cũng từ đó sức khỏe con bị giảm dần
và bị mắc nhiều bệnh như viêm xoang, bị nhức đầu thường xuyên, không thể tập trung
tư tưởng để công phu, để học tập được.
Thời gian gần đây con có xem qua quyển Khai Ngộ Chân Lý của Hội Ái Hữu Vô Vi

Hoa Kỳ và con đã công phu trở lại (được gần ba tháng). Mỗi ngày con học bài đến 11,
12 giờ khuya và tiếp tục công phu luôn. Đã được gần ba tháng mà không thấy tiến triển,
cứ bị nhức đầu hoài, cơ thể suy nhược nhiều làm cho đầu óc cứ nặng thì không thể suy
nghĩ tập trung được vả lại thường bị ngẹt mũi làm Pháp Luân rất khó khăn.
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Ông Tám ơi, bằng phương pháp công phu nầy có thể khắc phục được những bệnh tật
trên không? Có thể cải tiến được tâm tưởng của mình không ? (chẳng hạn như ngũ quan
bị lệch lạc).
Xin Ông Tám giảng giải cho con biết  thêm về đạo pháp, xin ông cho con những lời
khuyên để con công phu học đạo và học tập trong lớp được tốt hơn. Nếu có thể, ông cho
con xin những tài liệu về phương pháp công phu (băng video, cassette) để con nghiên
cứu được kỹ hơn và thực hành được đúng pháp.
Cuối cùng con kính chúc ông cùng những bạn đạo được dồi dào sức khỏe và càng

tiến hơn nữa trên đường học đạo.

Kính chào Ông,
TNN

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Phương pháp tu của PLVVKHHBPP thực hành đúng đắn và liên tục sẽ tự giải được

độc tố trong cơ thể. Bất cứ bệnh nhức nhối gì trong người cũng đều do độc tố tụ tập
trong đó mà hình thành. Về phần con nên chịu khó ăn gạo lức muối mè 1 tuần liên tục
thì bộ ruột con sẽ được nhẹ và từ đó con phải nuôi dưỡng ý chí thực hành đúng đắn dụng
nguyên khí của Trời Đất mà khai thông chính mình. Bệnh thì phải đi khám bệnh, mỗi
mỗi đều do ăn uống mất trật tự sanh ra bệnh hoạn mà thôi.
Phương pháp Vô Vi thực hành đúng đắn thì sẽ được tự cứu.

-----------------------------------------------------
Thư gửi Thầy từ Florida, Hoa Kỳ: Ông TB

Florida, February 21, 1996

Kính thưa ân sư muôn vàn kính yêu,
Kính thưa ân sư, cho phép con có vài lời hỏi thăm cùng Tết ân sư, Bà Tám cùng quý

quyến Năm Mới nhiều sức khỏe, luôn luôn mạnh giỏi và sống lâu, hạnh phúc. Sau đây,
con xin có 1 câu thật đặc biệt thắc mắc nhờ ân sư chỉ thêm cho con tiếp tục, vì con rất
ngại lúc con đang Thiền sau khi thở Pháp Luân Chiếu Minh, câu chuyện như sau:
Kính thưa ân sư, cùng vào ngày này tức là ngày Mùng 2 Tết, khoảng 4:30 giờ chiều,

con soi hồn 10 phút, kế đó con nằm thở Pháp Luân Chiếu Minh gần 15 phút, con nghỉ
vài phút, cho bao tử nghỉ chút. Con bắt đầu Thiền, thở hít rất dài và chậm đủ 12 hơi
Pháp Luân Thường Chuyển, bắt ấn Tam muội và cố gắng buông bỏ tạp niệm cho Tâm
phẳng lặng, mắt nhìn thẳng tới trước, dồn hết lực lượng vào đấy và trung tâm bộ đầu.
Vài phút sau, tai nghe tim đập trong mình, và cũng nghe nhịp tim đập giữa trán, và sau
cùng là trung tim bộ đầu cũng có tiếng nhịp đập tim rất rõ, cứ vậy kéo dài rất lâu 45
phút, như một sợi giây rung chuyển ba chỗ: Tim, Trán và Trung tim bộ đầu.
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Khoảng thời gian nầy làm cho con rất lo ngại không biết đúng hay sai ...sợ có hại.
Thì một phút sau, con bắt đầu ợ vài hơi từ trong người ra ngoài, con cảm thấy nhịp tim
dịu lần ........cơ thể nhẹ nhàng chút....rồi nó lại bắt đầu cũng như cũ, ba chỗ đều có nhịp
tim cả ba: Tim, Trán, và Trung tim bộ đầu ..... Tới 6:05 giờ cùng buổi chiều đó, con bắt
đầu xả thiền không dám ngồi lâu nữa, vì sợ làm sai có hại. Không biết hỏi ai lúc đó,
bụng nghĩ xả thiền là hết sợ.
Kính xin ân sư từ bi chỉ thêm con đường tu học cho con vì con đường tu học cho con

vì con đường tu học nó còn quá khó khăn và trở ngại, không phải suôn sẻ, dễ dàng. Cho
nên có câu: Người tu như lông trâu, người đắc đạo như sừng thỏ. Bây giờ con không
biết phải làm thế nào, nếu tiếp tục thiền có hại không ? Và con xin ân sư giải thích giùm:
Điển rút và nhịp tim đập ở trán và trung tim bộ đầu có giống như nhau không? Cái nào
nên học, cái nào không nên ? Nếu con Thiền mà gặp như vậy nên tiếp tục ? Thành kính
tạ ơn ân sư đã chỉ dạy những lời quý báu trên để con noi theo mà tu tập đặng giải thoát.
Đầu năm con không biết nói gì, mà chỉ muốn thành tâm cầu chúc cho ân sư, Bà Tám
cùng quý quyến đặng nhiều sức khỏe, luôn luôn khỏe mạnh và sống lâu, gia đình hạnh
phúc, và dìu dắt giảng dạy cho huynh đệ tỷ muội Vô Vi chúng con tu tập ráo riết để sớm
được cơ hội lên thuyền từ bát nhã về cội nguồn, và tận độ chúng sanh.

Kính bái,
Con TB và gia đình
TB. Kính thưa ân sư, vài tuần nay con lại bị thêm một bệnh đau lưng ngay xương sống
và lưng quần không biết cách trị.

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Thành thật cảm ơn lời chúc tụng đầu xuân của các bạn, khi chúng ta đã nuôi dưỡng

ý chí chăm chỉ thực hành pháp môn tức là có ý chí dấn thân tu học thì bất chấp sự trở
ngại nào xảy ra lúc tham thiền thì sẽ có cơ hội nhập định ở tương lai, nếu việc gì cũng
sợ thì tu hoài cũng sẽ không tiến, biết được xác ta là tạm sợ chết uống thuốc nhiều thì
cũng sẽ có sự phản ứng trong lúc thiền, tim đập là sự phản ứng của thuốc hạ máu, còn
hành pháp thì lúc nào cũng phải dũng mãnh vượt qua bất cứ trở ngại nào, người thành
đạo cũng phải vượt qua lửa đốt thiêu thân nhưng ý chí vẫn dũng mãnh thì mới có cơ hội
diện kiến Như Lai, toàn thân sẽ được phát sáng, ngược lại sợ sệt thì duyên lành sẽ không
thành tựu được, chúc bạn nuôi dưỡng dũng chí tu học của chính bạn dấn thân trong cơ
tiến hóa sẽ thành đạo ở tương lai. Đau lưng: về phần ruột nghẽn cũng bị đau lưng, thận
yếu vì tình dục cũng bị đau lưng, trật khớp xương cũng bị đau lưng, vậy bạn mắc phải
nơi nào nên nhờ Bác Sĩ chữa trị mới hết.

------------------------------------------------------------
Thư gửi Thầy từ San Jose, California:
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Chị NTN
San Jose, ngày 6 tháng 3 năm 1996

Kính thưa Thầy trước đây con chỉ lạy về hướng Nam mỗi lần 50 lạy (vì con không có
kính Vô Vi). Cách đây độ 3 tháng con nghe một bạn đạo nói lạy bao nhiêu cũng được,
nên con bắt chước lạy mỗi lần 100­150­200 lạy. Lạy xong con nghỉ một chút rồi con
uống 1­2 ly nước. Con thấy đờm của con ra nhiều, có lần con uống thuốc bổ máu (toa
thuốc bạn đạo nói của Thầy cho) thì thấy đờm ra từng cục, từng hòn từ nhiều năm ....
Mỗi lần như vậy con nghĩ con đã tự thanh lọc được một chút (vì gia đình không muốn
cho con tu Vô Vi nên con không đi thanh lọc được). Thưa Thầy lạy mỗi lần lạy nhiều
hơn 50 lạy có sai với lời Thầy dạy không ạ ?
Đáp: Lạy nhiều mệt nhưng sau đó lại khỏe, còn trong người có đàm nhiều chứng minh
cơ thể bị trược, đàm từ bao tử hay đàm từ phổi đều là trược.

Thưa Thầy vì con nghe Thầy dạy lạy làm cho ngũ tạng khỏe mà bụng con hay bị bất ổn
(vì con bị trĩ và bón từ nhỏ), nên con nghĩ nếu con cố lạy nhiều thì bụng con được êm
nên con ráng lạy. Con thấy bụng con tốt hơn và không bị bón nữa, con thấy con ít bị
lạnh chân tay như trước. Và một điều mà con để ý là nhiều năm rồi con thiền hay bị lắc
đầu. Nay vì con thấy một bạn đạo hỏi Thầy giống như trường hợp con thì con tự kiểm
lại thấy dạo nầy con không còn bị lắc đầu nữa. Không biết có phải vì đờm ra nhiều làm
cho đầu con được thông không ? Con xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. Nếu Thầy thấy
chúng con có thể lạy nhiều hơn 50 lạy một lần và có thể giúp cho các bạn đạo ngồi thiền
bị lắc đầu thì con cũng xin kêu gọi những bạn đạo nào bị như vậy và không đi thanh lọc
được nên thực hành như con coi kết quả có như vậy không, nếu cũng thấy vậy thì báo
cho LED Weekly biết để chúng con cùng nhau kiểm chứng kinh nghiệm. Con xin ngừng
bút và con xin kính chúc Thầy, bà Tám, Cô B luôn luôn bình an, mạnh khoẻ.

Nguyễn Thị Nhị

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Đáp: Lạy đúng tức là giải trược chỉ có khỏe và mạnh thêm mà thôi, cảm ơn lời chúc
tụng của con.

------------------------------------
Thư gửi Thầy từ Việt Nam:

QT, ngày 2/11/94

Thưa ông Tám,
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Sách có dạy "Không Thầy đố mày làm nên" nên dù ở Việt Nam xa xôi, tự tu tự tiến,
nhưng thỉnh thoảng vẫn cần đến Thầy, làm phiền Thầy cũng không ngoài lý do để thành
đạt lời Thầy hướng dẫn. Cho nên hôm nay con kính gởi đến Thầy Tám lòng kính yêu vô
cùng và mong Ngài hồi âm cho con một ít câu hỏi để con thấy ấm áp tình thầy trò,động
viên, hướng dẫn đường tự tu của con thêm:
1) Người tu thiền lâu năm có điển có thể dùng phép "mật niệm bát chánh" để kiểm

soát sự tu hành đúng sai hàng ngày. Nhưng người tu không dùng niệm bát chánh vì điển
còn yếu, thì dùng pháp gì để tự biết mình đúng sai hàng ngày?
2) Theo con hiểu: Người tu Vô Vi dùng điển, vận dụng siêu lý tự ngộ để dẫn độ mình.

Khi mình làm một việc gì đó, đời hoặc đạo, đứng về khía cạnh đời nó là sai, là ác, là
nghiệp nhưng bản thân hành giả hằng đêm vẫn hành thiền được tốt thì vẫn là tu đúng?
Còn nếu tu bề ngoài tuy được khen đúng, thuận lương tâm nhơn đạo nhưng bên trong
hằng đêm hành thiền không tốt, trì trệ thì vẫn là tu sai?

3) Con tu hành còn non kém, nhưng khi cần thiết hoặc đôi khi con cảm nhận được
điển ông Tám chiếu hóa cho. Cụ thể là vào sáng ngày 23­10­94, tự dưng con thấy điển
ông Tám chiếu hóa chúc lành con kỷ niệm ngày nhập môn tu của con? Con xin xác nhận,
không phải để quá tin để tự gạt mà để tự an ủi cho đường tu học của mình.
4) Con có một vợ, một con gái. Vợ chồng đã hơn 10 năm. Vợ khảo con hơn 7 năm.

Đặc biệt là vợ con làm nợ nần hoài. Hành động này đã làm cho con minh lý riêng về
thiện ác. Bạn bè thì bảo vợ con làm sai (nợ nần, tiêu xài hoang phí), thiếu trách nhiệm
làm vợ v.v... (cái ác của vợ). Nhưng con lại thấy vợ con làm đúng (cái thiện). Vì con thấy
do tiền kiếp con đã đối xử với vợ về vật chất thiếu công bằng, và một lời nguyền độc của
vợ do lúc giận ở tiền kiếp nên kiếp này quậy quá. Hơn nữa hình như có một thế lực vô
hình xen vào để khảo con thêm? Thưa có đúng không? Con đã nhẫn nhịn vợ rất nhiều.
Có lần con cảm thấy Đức Quan Âm cũng tội nghiệp con nữa! Nhưng trong lúc học Nhẫn
để giữ cho gia đình khỏi đổ vỡ, vì cần tiền để trả nợ, trong nghề nghiệp con đã có phần
làm ăn mánh mung bất chánh (ngoài ý tham muốn, con ý tâm không than, rất buồn).
Chuyện này có gây nghiệp lắm không, có thể sau này ráng tu đoái công chuộc tội không?
Xin thưa rõ mánh mung này, có dư tiền chút con cũng làm công quả, những người bị
con mánh mung cũng là dân buôn bán mánh mung. Vì hình như con thấy trước nếu làm
ngơ nhắm mắt thì số mệnh vợ chồng con cái ca bài ...đổ nát... Mong Thầy cho lời minh
giải để con gỡ nút này để tu tiến, không sa cơ lỡ bước đường Vô Vi... Theo con hiểu mình
có cơ hội lâm vào thế làm ăn mánh mung cũng là duyên, giúp cho mình mở trí và mình
vẫn ý tâm tu học, tiền bạc bất chánh đem đi làm phước đức bớt, không dụng cho cá nhân,
cứu giúp quyền lợi nhiều người khổ nạn khác, hoặc bỏ đừng làm đều là hai cách giải
nghiệp tùy duyên ứng xử phải không?
5) Con làm việc, xung quanh cá tôm chết rất nhiều (làm ở chợ cá tôm), mùi tanh hôi,

đã gần 10 năm vẫn kiên trì tu dù làm toàn ban đêm, công phu xong đi làm. Lúc làm việc
cũng niệm Phật, vậy mình có giúp ích gì cho các loài cá tôm chết xung quanh thẳng tiến
không? Hoặc là trược điển đó làm trì trệ tu học của mình? Xin Thầy minh giải?
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5 câu hỏi thật dông dài
Mong Thầy minh giải con đây an lòng.

Kính thư,
Con. T Q M

-----------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Amphion, ngày 12/1/95

Q M,
Thầy nhận được thơ con đề ngày 2/11/94 được biết con đang còn tưởng nhớ đến Thầy.
1) ­ Muốn niệm bát chánh phải do sự công phu đạt thành, hội đủ điển trên bộ đầu

nhiên hậu mới niệm được bát chánh để tự kiểm soát lấy mình hàng đêm hàng ngày. Nếu
chưa hội đủ điển, tức là công phu còn thiếu sót chưa đầy đủ. Vậy con nên dùng tâm
hướng thượng công phu nhiều hơn sau những giây phút vật lộn với đời.
2) ­ Chính con đã hỏi và tự trả lời.
3) ­ Con có tâm thực hành thì luôn luôn có sự ban chiếu của luồng điển từ bi, không

có gì bằng sự thành thật tưởng niệm cả.
4) ­ Lấy râu ông này cặm cằm bà kia, chỉ tốn công mà thôi. Cuối cùng mình cũng tự

hại, vì tạo thêm tham mà không hay, tự hành thân xác mà tưởng lợi, thiếu dũng mãnh
thăng hoa về phần hồn. Còn chuyện gia cang là nghiệp lực, lôi cuốn trong tập quán tốt
hay xấu đó thôi. Người tu Pháp Lý Vô Vi phải dũng mãnh dứt khoát tham lam thì phần
hồn mới được thanh nhẹ, không nên tạo thêm tập quán xấu, hại mình và hại cả hồn vía,
tưởng lầm là mình đã khôn lanh hơn những người khác. Tiền là con dao hai lưỡi, lúc
nào cũng đứng vào trạng thái nguy hiểm mà thôi.
5) ­ Nghiệp sát là nghiệp sát, có luật nhân quả rõ ràng. Tâm làm thân chịu, không có

mảy may nào kêu ca và cầu cứu được, tương lai có thể hại đến vợ con mình. Nhiều người
đã từng làm giàu trong nghiệp sát, cuối cùng cũng phải bị mổ xẻ như tôm cá mà thôi.
Đối với người tu Pháp Lý Vô Vi nên tự dứt khoát, cầu xin bề trên hướng độ chuyển qua
nghề nghiệp an lành hơn, nhịn nhục tu hành trong đạm bạc thì sẽ có kết quả ở tương
lai. Những gì Thầy đóng góp cho con, đó là những điều giúp con dũng mãnh thăng hoa
giúp cho phần hồn thăng hoa dễ dãi thay vì lặn hụp nơi cõi tạm không có lối thoát. Con
phải đặt những câu hỏi ngược lại cho chính con, khi bắt tay vào việc làm như: "Làm
như vầy, hậu quả sẽ ra sao?" là điều rất cần thiết. Phải đặt nhiều câu hỏi trong ngày
ngược lại với chính con thì con sẽ có cơ hội quán thông nhiều việc trong đời, để dẫn con
đến sự giác tâm tự thức.
Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,
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Lương Sĩ Hằng
---------------------------------------------------
Thư gửi Thầy từ STRASBOURG
Ngày 7 tháng 2 năm 1996

Kính thăm Ông Tám,
Cháu đã đọc Tôi Tầm Đạo và cháu tập Thiền theo sách chỉ dạy, cháu xin mạn phép

viết thư nầy cho Ông Tám xin Ông Tám có thể coi xem kiếp trước cháu đã làm gì và
nghiệp quả của cháu ra sao ? Cháu không cần ông Tám coi cháu sau nầy giàu, cao sang
ra sao. Hiện giờ cháu rất bằng lòng với vật chất mà cháu đã có, ngày cơm hai bữa, có
việc làm hằng ngày, quần áo mặc lành lặn là đủ rồi, khi cháu chết cháu cũng đâu mang
theo với cháu vậy thì cần gì phải lo lắng và bon chen.
Thưa Ông Tám, cháu sanh ngày 14 tháng 6 năm 1954 tại Hà nội hồi 2 giờ khuya

(ngày tây), cháu tên là VTP hồi còn nhỏ trong giấy tờ, ở ngoài thì bạn bè gọi là MP. Sau
qua Pháp cháu đổi tên là VME, rồi từ đó cháu đau khổ về tình cảm: Cha Mẹ anh em
cháu không còn nhìn nữa mặc dầu cháu đã giúp đỡ 15 năm gởi tiền về VN lo cho Cha
Mẹ anh em. Cháu có 2 con gái, lúc mới sanh cháu đặt tên là:
­ đứa gái đầu lòng: TTQP sau qua Pháp đổi tên là TLT sanh 25 tháng 2 năm 1976

lúc 23 giờ, đứa gái út: TTQP sau qua Pháp đổi tên là TI sanh ngày 14 tháng 09 năm
1979 hồi 23 giờ. Từ khi tụi nó lớn nó cũng xa lánh cháu và không muốn cháu đến nhà
nó. Trong khi đó cháu lại là một người mẹ lo lắng cho con, cháu không bê tha cờ bạc,
hút sách hay rượu chè la lết nhà nầy nhà khác thì tại sao lại như vậy? Cháu và chồng
cháu lại ly dị, vậy Ông Tám có thể coi cho cháu biết kiếp trước cháu đã làm gì, cháu là
ai? Các con cháu sau nầy có trở về con đường chân chính không ?
Cháu xin ngừng bút cháu rất mong gặp Ông Tám và xin Ông Tám trả lời cho cháu

về cuộc đời của cháu.
Cháu, MP

PS. Mỗi tối cháu tùy theo thì giờ cháu thiền từ 10 đến 15 phút, cháu thấy tâm hồn khỏe
hẳn ra, ít
khóc lại ít buồn và cầu nguyện rất nhiều.

-----------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Ông Tám không phải là thầy bói vô trách nhiệm, kiếm được tiền mà phần hồn không

thoát, vì vậy Ông Tám mới tìm con đường tu học khứ trược lưu thanh, tự giải nghiệp
tâm cho chính mình. Vì đời càng ngày càng động loạn hướng ngoại bỏ mình, cho nên
ông Tám phát tâm đóng góp những gì chính ông Tám đã hành được. Không muốn loài
người quên họ, cho nên ông Tám đề nghị phương pháp hành hiện tại để cho con người
tự khử trược lưu thanh, ổn định thần kinh, khai thác cơ tạng, hiểu nguyên lý cấu trúc
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của Trời Đất mới hành sự, chỉ lo tu sửa, chứ không có được quyền phê phán bất cứ một
ai, càng hành pháp thì sẽ càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình và cảm ơn những sự
phụ bạc của tình đời, dốc lòng tu tiến thì mới có cơ hội trở về lãnh vực thanh tịnh của
chính mình. Con có duyên lành đọc Mục Bé Tám và hành pháp lần lần con sẽ hiểu nhiều
hơn trong thực hành chứ không cần nhờ đỡ ông Tám nói chuyện tiền kiếp của con.
Khi con đạt tới thanh tịnh, con sẽ rõ tiền kiếp con là ai, đã làm gì mà kiếp này tạo

nghiệp khổ tâm, từ đó ăn năn tự tu tự tiến, không ỷ lại nơi Thần Thánh Tiên Phật thì trí
óc của con sẽ thông minh sáng suốt lên. Nhơn loại mê tín dị đoan tạo ra dẫy đầy đau
khổ, sống trong yêu thương tạm bợ mà không có lối thoát. Phần hồn của con là chủ bản
thể hiện tại chứ không phải bản thể làm chủ phần hồn. Vậy con nên hướng về thanh tịnh
tu tiến thì phần hồn của con sẽ được sáng suốt và thanh nhẹ, đánh tan mọi sự mê tín dị
đoan, thực hành là tự khai thác chính mình. Thiên Địa Nhân ­ con là người cấu trúc
bằng sự siêu nhiên của Trời Đất hình thành tại mặt đất. Con có một khối óc sáng suốt
có khả năng khai thác chính mình, tức là đại diện Trời Đất thế thiên hành thiện cứu đời.
Con biết được con thức là con có thể biết được cha mẹ Trời Đất và nhân loại. Lúc ấy
con sẽ sống trong tình tha thứ và thương yêu của Trời Đất. Cuộc sống trong kích động
và phản động sẽ dìu tiến tâm linh chúng ta tiến hóa, nên hành để hiểu mình hơn thay vì
mê tín ỷ lại mà không tiến ­ đó là một đại tội đối với Thượng Đế. Chúc con vui hành
trong thanh tịnh.

-------------------------------------------
Thư gửi Thầy từ Hòa Lan:

Hòa Lan, ngày 22 tháng 2 năm 1996

Kính thưa Thầy,
Vợ chồng con là THH và TTV vừa qua có nhận được hai bài thơ của Thầy làm cho,

chúng con rất vui mừng và cảm ơn Thầy.
Thưa Thầy, con có một việc về đời rất khó khăn, trở ngại tự mình không thể phân

định là đúng hay sai, tin hay không nên tin. Dự định mấy lần muốn hỏi Thầy nhưng thấy
ngại, hôm nay con viết lá thư nầy mong nhờ Thầy giải đáp giùm con. Chúng con xưa
nay luôn lận đận và gặp nhiều phiền phức con cũng thấy buồn tủi nhưng cũng không
biết nghĩ là tại sao, thì tình cờ có người bạn biết chút ít về kinh dịch và cho chúng con
mượn xem khi xem xong mới biết được căn nhà chúng con đang ở: nhà mướn, bị kỵ
hướng nằm vào cung rất xấu. Bởi vì trùng hợp hoàn cảnh của con cũng không tốt nên
con cảm thấy lo và không thể nào không tin được. Sau đó thì chúng con có quyết định
tìm nhà khác cho đúng hướng tốt nhưng sự việc luôn gặp sự trở ngại và kéo dài đến nay
đã gần 3 năm mà vẫn chưa thực hiện được.
Hôm nay con viết thư nầy kể rõ sự việc ngụ ý mong muốn được Thầy giải đáp và xác

định dùm con là thật ra đời sống và sự may rủi của chúng con là do số mạng hay là thật
sự có bị ảnh hưởng vào phương hướng đất đai của căn nhà.
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Con rất mong được Thầy hồi âm và có lời chỉ dạy chúng con để chúng con không sợ
bị làm sai, lo không đúng hay bị tin tưởng vào một việc không nên tin, nếu ngược lại sự
ảnh hưởng vào phương hướng nhà cửa là đúng thì chúng con sẽ cố gắng tiếp tục để tìm
nhà thay đổi. Con cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn được nhiều sức khỏe.
TTV

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Vô Vi có bản gia trạch để giúp con chọn chỗ đúng để sanh hoạt dễ dãi hơn. Nếu

hướng nghịch thì con có thể đặt một miếng bình phong sau hay trước cửa để chuyển
hướng ra vào, cho bớt những động loạn không cần thiết. Nếu con không có bản gia trạch
thì liên lạc các thiền đường bên Đức hay Pháp cũng có.

----------------------------------------------------------
Thư gửi Thầy từ California:Bác NHP
Westminster, ngày mồng 1 tháng giêng năm Bính Tý

Kính thưa Thầy,
Bước sang năm mới, chúng tôi và cháu TH xin kính chúc Thầy khang an, trường thọ,

vạn phước trong tất cả mọi sự việc, Thầy luôn luôn được như ý; Thầy luôn thân tâm an
lạc.
Thưa Thầy, hôm nay tin Thầy đã rời Atlantic City để về Las Vegas, nhà tôi và tôi hết

sức choáng váng, bàng hoàng. Từ nay trong hoàn cảnh của chúng tôi làm sao chúng tôi
có thể đến hầu cận Thầy để nghe những lời giảng huấn đầy tình thương yêu của Thầy,
để ngưỡng mộ Thầy?
Nhưng may thay, đến khi điện đàm với cậu D. thì được cậu cho biết là Thầy còn ở

Atlantic City, tôi hết sức mừng vì như vậy mỗi khi Thầy trở về Atlantic City là chúng tôi
có thể được phép đến kính thăm Thầy. Vả chăng, chúng tôi thiển nghĩ Atlantic City là
nơi rất thích hợp để gìn giữ sức khỏe cho Thầy.
Dầu sao, sức khỏe của Thầy là trên hết. Tất cả chúng tôi đều luôn cầu Trời, Phật phù

hộ, độ trì Thầy luôn luôn khỏe mạnh, minh mẫn, sống lâu trăm tuổi và thầy dìu dắt tất
cả Vô Vi chúng tôi trên con đường đạo.

Nay kính chúc,
Vợ chồng P và cháu TH

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:

Thành thật cảm ơn những lời chúc tụng đầy trìu mến của anh chị và cháu. Nếu
chúng ta thật tâm tu thì xác xa chứ tâm không xa, thì nhà cửa có nghĩa lý gì đối với người
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tu. Cùng chung sống dưới vũ trụ quang thì lúc nào cũng một căn nhà Càn Khôn Vũ Trụ
mà thôi.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
---------------------------------------------------------------
Thư gửi Thầy từ PENNSYLVANIA, USA

L, ngày 7 tháng 4 năm 1996

Thầy kính thương,
Con rất cảm động khi nhận được thơ của Thầy gởi, trong thơ có những bài giảng của

Thầy đã khai mở tâm linh con. Con cảm tạ ơn Thầy và các bạn đạo đã góp phần trong
đạo pháp.
Con có vài thắc mắc xin Thầy hoan hỉ giải giúp con:
1) Vùng con ở rất lạnh (Pennsylvania) nên trong nhà phải dùng heat cho ấm, nhưng

mỗi ngày con nhìn bàn tủ, TV đều thấy bụi, như vậy không khí trong nhà có phải bị ô
nhiễm, không trong lành cho việc thở Pháp Luân Thường Chuyển, thở Chiếu Minh không
?

2) Khi ngồi công phu đang thở Pháp Luân, khi heat thổi hơi nóng nên ngưng hay tiếp
tục thở?
3) Nếu lạnh nằm mền điện cho ấm có thể ngồi công phu hoặc thở chiếu minh không?

Vài hàng kính thăm Thầy chúc Thầy an khang trường thọ, các bạn đạo trong nhóm Vô
Vi vui tiến, đạt minh. Con gởi 20.0 US mua mền giúp trẻ em ở Việt Nam. Xin Thầy giúp
con.

Đa tạ Thầy,
H

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Nếu dùng heat thì phải nhớ xông hơi ẩm, thì không khí không bị khô và sẽ điều hòa.

Không nên dùng heat một thứ mà không có hòa với ẩm khí từ hơi nước thì nó sẽ tạo nhiệt
cho bộ gan ­ không tốt! Trường hợp thiếu ẩm khí quá khô thành bụi. Nên mua thêm một
máy phát ra ẩm khí để điều hòa không khí trong nhà thì vấn đề thở Pháp Luân Thường
Chuyển và Chiếu Minh sẽ không có gì trở ngại. Nếu lạnh nằm mền điện cho ấm, không
có gì trở ngại cho việc thở Chiếu Minh.

-------------------------------------------------
Thư gửi Thầy từ KENTUCKY
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BG, ngày 7 tháng 4 năm 1996

Kính Ông Tám,
Con vừa từ Việt Nam sang tháng 12 năm 1995 cũng như các bạn đạo ở VN tưởng hễ

qua Mỹ là sẽ gặp Thầy gặp bạn dễ dàng nên khi đi con không mang theo địa chỉ Ông
Tám và các bạn đạo để liên lạc nên phải đợi ở nhà gởi qua con mới biên thư cho Ông
Tám được, nhưng không biết thư nầy có đến Ông Tám không? Vì trước nay con chưa hề
biên thư liên lạc với Ông Tám và các bạn đạo ở đây. Ở VN thì nhiều người biết đến Vô
Vi và hành pháp cũng rầm rộ lắm. Bây giờ có cả tiệm sách in hoặc photo sách và tài
liệu Vô Vi bán giá tương đối. Dầu sao thì cũng đỡ hơn trước đây (thập niên 1980), chúng
con phải chép tay hoặc đánh máy những bài giảng rồi truyền cho nhau, còn băng cassette
hoặc video bây giờ cũng nhiều. Nhớ lại thời trước cũng vui tu hành như là hoạt động bí
mật. Nay thì các bạn đạo có thể họp mặt 70, 80 được nhân gia chủ có giỗ, hoặc đám
tiệc....còn thường ngày thì cỡ 20 chục người trở lại là thường.
Ở Việt Nam thông tin rất sai lầm về đời sống ở đây kể cả những Việt Kiều về Việt

Nam cũng nói sai sự thật. Nhiều người nghĩ đi Mỹ là sướng nhưng con thấy VN sướng
hơn, nhất là đối với người tu, nhưng con mang theo 3 đứa con để cho nó có dịp tiến thêm
về học vấn, con để vợ lại VN vì con tính khi mấy đứa con học hành đâu đó cỡ 10 năm
trở lại con sẽ về VN sống nốt chuỗi ngày còn lại và lo tu hành và suy nghĩ của con thấy
đúng cho đến bây giờ. Quả thật xứ Mỹ chỉ để kiếm tiền chứ không thích hợp với người
VN nhất là người tu Vô Vi. Một tháng khi qua đây con không biết điển rút là gì! Hằng
đêm đi làm về cỡ 1, 2 giờ khuya con phải cố gắng lắm mới rửa chân ngồi Thiền được vì
lạnh và đến đêm thứ 8 từ ngày qua đây con mới nghe điển chạy lên bộ đầu khi con soi
hồn đừng nói chi định thần là mất bản thể như ở VN. Nhưng bù lại thì con thấy ngũ hành
trợ khá nhiều qua mọi việc hằng ngày. Qua thử thách nầy con thấy nếu không cố gắng
hơn thì khi qua Địa ngục khó mà niệm Phật được. Con nói điều đó với bạn đạo VN.
Ở quận BG nầy có hơn 40 gia đình VN nhưng không nghe ai nói đến Vô Vi. Thiên hạ

chỉ lo mua sắm và ăn nhậu vậy thôi. Con có địa chỉ của ông Trạch Văn Phạm nào đó ở
Texas con sẽ biên thư liên lạc với ông ta. Hiện giờ con đang dần dần ổn định nhưng giờ
giấc công phu phải đợi đi làm về mới ngồi được cỡ 2, 3 giờ khuya. Con vẫn thường tâm
đắc với ông Liêm:

Hằng đêm tịnh luyện công phu
Trách mình sao vẫn còn mù còn mê

Thư nầy đến ông Tám như một tín hiệu đầu tiên của con. Dầu sao con vẫn mong nhận
được thư ông Tám và các bạn đạo ở đây để phúc đáp cho các bạn đạo VN đang mong
tin tức và bài vở cũng như băng giảng của ông Tám. Con xin dừng bút.

TMH
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--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Ông Tám vui nhận được thơ con và được biết con đang bước vào cuộc sống mới khác

hẳn ở VN, cho nên con cảm thấy bỡ ngỡ. Vạn sự khởi đầu nan, lần lần con sẽ cảm thấy
tự do và trật tự là sự cần thiết cho người tu đời đạo song tu. Ở bên này cần sức khỏe từ
sự ăn uống cho đến nghỉ ngơi. Có trật tự thì con sẽ cảm thấy vui và bớt lo hơn ở VN.
Tâm hướng thượng biết rõ gốc gác của chính mình từ không đến và sẽ ra đi với hai bàn
tay không thì tâm sẽ được an nhiên tự tại, tham thiền nhập định bất cứ ở nơi nào. Mục
đích của người tu thiền là muốn trở về thiên quốc của chính họ, chứ không muốn tranh
cãi ôm lấy động loạn bất thành. Bằng lòng hạ mình nhịn nhục, phục vụ chung sống trong
cảnh tạm thì rất dễ đạt tới thanh tịnh. Chúng ta chịu tu để ảnh hưởng cho những người
kế tiếp được tu thì chúng ta mới thấy nhiệm vụ của chính mình đang ở vị trí nào ­ nhân
thân nan đắc, pháp nan ngộ. Ngày nay con đã có cả hai, chỉ thiếu hành mà thôi, không
có gì đáng tiếc và đáng buồn cả, thực hành là chánh. Nếu chúng ta là người thật tâm tu,
hướng thượng tự giải trần tâm thì Trời Phật sẽ ban chiếu ánh sáng cho chúng ta tự đi.
Chúc con vui tiến và ông Tám xin gởi lời thăm bạn đạo ở VN nếu con có gởi thơ.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
-------------------------------------------------
Thư gửi Thầy từ VIỆT NAM
Ngày 29 tháng 2 năm 1996

Kính gởi Thầy Tám,
Con tên là HQN và cùng bạn con là PVS và HPV trước hết chúng con xin kính chúc

Thầy năm mới được dồi dào sức khỏe sống lâu trăm tuổi để dìu dắt những người chưa
biết tiến đến hạnh phúc như Thầy. Chúng con đã có dịp đọc qua các quyển sách nói về
PLVVKHHBPP do Thầy giảng. Khi tìm hiểu qua những quyển sách này thì con rất muốn
tránh xa tội lỗi muốn theo con đường trọn lành của Thầy đã và đang đi để tìm về với
nguồn cội mà Thầy đã dạy. Chúng con muốn được làm đệ tử của Thầy, rất mong được
Thầy chấp nhận và được Thầy dìu dắt trên con đường tu học. Hiện nay chúng con còn
đi học và hiện đang học lớp 12. Sau khi tìm hiểu về PLVV thì tinh thần học tập của chúng
con rất bê bối vì ý chí con chỉ hướng theo con đường tu học nên cố tâm tìm hiểu về PLVV
ít nghĩ đến chuyện học nên con xin Thầy cho con lời khuyên, con thấy tâm hồn con rất
động lo hướng ngoại nhiều, thiếu sự kiên trì. Theo con nghĩ là Thầy cũng có nhiều đệ
tử theo tu học ở Việt Nam lắm vì Thầy là người Việt Nam nên Thầy có thể giới thiệu cho
con được biết những người đó với để con có cơ hội học hỏi được nhiều hơn, chúng con
đã có thực hành theo PLVV nhưng vì không có người đi trước chỉ dẫn nên không biết
có đúng không nên chúng con muốn xin Thầy 1 cuộn băng video chỉ về pháp nầy để
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chúng con dễ thực hành mà theo con biết là do Thầy thực hiện, và chúng con muốn xin
Thầy 1 tấm hình của Thầy.
Con xin Thầy cho con biết địa chỉ của các thiền đường ở VN mà Thầy biết, nếu chúng

con muốn lại đó để tu thì có được không, nếu được thì điều kiện để vào đó ở như thế
nào, có giống như ở các chùa ở VN không ? Thơ cũng đã dài con xin dừng bút nơi đây.

Huỳnh Quang Nhật

--------------------------------
Thơ hồi âm của Đức Thầy:
Thầy đã vui nhận được thơ của con được biết con đang muốn tìm lối thoát cho chính

con.Đó là điều quý cho tuổi trẻ. Xã hội của chúng ta sẽ có được nhiều người tốt ở tương
lai. Phương pháp mà Thầy đã và đang hành, đó là phương pháp đời đạo song tu. Con
còn trẻ, đang đi học, phải hành cho hết chương trình để phục vụ đời sau khi rời khỏi
trường học.
Còn về đạo là do tâm của chính con hướng thượng tự giải thì tinh thần phục vụ của con
sẽ tiến tới công bằng và bác ái ở tương lai. Trong sách có chỉ dẫn rất rõ ràng cách thức
thực hành. Con cứ thực hành đứng đắn theo sự chỉ dẫn từ từ duyên lành sẽ thành tựu,
con sẽ được gặp bạn đạo đồng hành như con, lúc ấy con mới thấy rõ sự nhiệm màu của
Bề Trên, bằng lòng tự tu tự tiến, kết quả sẽ tốt và tự giải được nghiệp duyên ở mặt đất
này và  tiến hóa về phần hồn ở  tương  lai. Tại CT, OM cũng có nhiều người  tu  thiền
PLVVKHHBPP, con chịu tu trước sau con cũng sẽ có duyên gặp những người đi trước.
Cần bằng lòng tự thực hành trước, nhiên hậu mới gặp bạn đạo học hỏi thêm. Biết tu
thiền là biết thương mình, thương cha mẹ và đồng loại. Càng tu thiền sẽ học được nhiều
triết lý thanh cao của Bề Trên ân độ. Bạn đạo sẽ giúp gởi cho con một phần tài liệu nào
đến con nếu có dịp tốt. Chúc con vui tiến.

Quý thương.
Lương Sĩ Hằng
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Thư Đức Thầy Truyền Đạt Về Phương Pháp Công Phu
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Hello Minh,
Thầy trả lời Minh với những highlight màu đỏ như sau:

Kính Thưa Thầy

Con có vài điều thắc mắc trong phương pháp công phu cần sự minh giải của Thầy trước
khi con viết phương cách kiểm soát phương pháp công phu cho ban Tu Học :
1) Về SOI HỒN: ­ Trước 1990, thì trong pháp SOI HỒN có:

­ ý tập trung ba báu linh tinh khí thần, nhìn thẳng từ trung tâm chân mày nhìn ra đằng
trước: đúng

 ­ tập trung ý trên đỉnh đầu : không cần

Các sách và DVD Thầy sau 1990 không nhắc đến, vậy con nên bỏ hay không?
Con nên theo DVD của Thầy đã hướng dẫn mà làm, để tránh mọi hiểu lầm khác có thể
xảy ra.

2) Thở pháp luân thường chuyển, khi thở ra có nghĩ thở ra bằng đỉnh đầu không?
Không nghĩ thở bằng đỉnh đầu!!. Khi thở ra, tự động xẹp bụng là đúng.

3) Thở pháp luân thường chuyển, khi hít vào có chia hơi làm 3 phần không? 1/3 cho
bụng, 1/3 cho ngực, 1/3 cho đầu (Khi hít vô khoảng 1/3 hơi đầy bụng, vẫn giữ bụng căng,
hít tiếp lên ngực 1/3 hơi và hít 1/3 hơi cuối tung lên bộ đầu.)

Khi hít vào mà nghĩ như vậy là không đúng. Khi hít vào, ý ra lệnh: “đầy rún, đầy ngực,
tung lên bộ đầu” là đúng.

4) Khi thiền định có thả lỏng, dỗ ngủ phần dưới mũi không? (Dỗ ngủ phần từ sống mũi
trở xuống.) Video Thiền không có chỉ như vậy.

Con xin cảm ơn Thầy,
Tu Hiền

Nguyên Văn Thư  Đức Thầy Trả Lời Về Bản Kiểm Phương Pháp Công Phu
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NGUYÊN TẮC :

Khi hướng dẫn kiểm soát công phu thiền, nên hỏi hành giả hành

như thế nào và nghĩ gì trong đầu trong lúc hành thiền, để mình dễ

kiểm soát hơn. Để tránh trường hợp sửa pháp trong tư tưởng. Ví

dụ : Khi là Pháp Luân Chiếu Minh, có người nghĩ rằng khi hít vô,

nghĩ rốn rút vô và thở ra nghĩ rốn tung ra…Trường hợp này, nếu

người kiểm soát thiền không kêu họ nói ra, thì mình không thể

nào nhận thấy là họ đang dẫn ý sai. Trường hợp họ nói thiếu thì

mình phải đặt câu hỏi xem họ nói có đúng không. Sau đó mới

hướng dẫn họ cách hành thiền cho đúng hơn,

Nếu hành giả có phản ứng lạ trong lúc công phu thì mình phải đặt

câu hỏi kỹ hơn về cách hành thiền và quá khứ của họ. Nhứt là hỏi

họ có hành pháp thiền gì khác trước khi hành pháp hay song song

với pháp Vô Vi.

BẢN HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT CÔNG PHU THIỀN
THEO PHÁP LÝ VÔ­VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP
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Vấn Đạo
-----------------------------------------------------
Vấn Đạo trong tuần lễ: 18 ­ 06 ­1995

---------------------------------------------------------------
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang. All rights reserved

Dưới đây là phần Vấn Đạo đặc biệt Thầy Tám dành cho LED weekly, các câu hỏi được thâu thập trong
buổi họp ngày chủ nhật từ các thiền đường khắp nơi trên thế giới và gởi về LED qua hệ thống internet.

Sydney, Australia - anh THT
Hỏi: Hôm Thầy viết 2 câu đó, Thầy có đi dạo đâu bên Úc này không mà nói đúng chuyện của con quá vậy?
Cảm ơn Thầy nhiều. Con đang cố gắng hướng về thanh, giải trược, để tiến trong tâm tư vui tươi, hớn hở, muốn
buông bỏ hết để vượt thoát phàm tâm… Con đang cố gắng “sắp xếp cuộc sống giờ thiền cho có trật tự” như
Thầy dạy, để được gần gũi minh sư, nhưng chưa được trật tự cho lắm. Con vẫn còn nhớ một câu hỏi của con
và câu trả lời của Thầy khi Thầy đến
TĐ Sydney cách đây 4­5 năm. Thầy nói rằng: “Trách nhiệm mình gánh vác mà mình muốn trao lại cho người
ta là mình yếu hơn người ta!” Khi đó con chưa thực sự hiểu Thầy muốn nói gì vì lúc đó con đâu phải gánh
vác gì đâu! Một hai năm sau, ba mẹ và 2 em của con được bảo lãnh qua, con phải có trách nhiệm lo lắng, rồi
mới nhớ lại lời khuyên hồi đó của Thầy. Phải chăng Thầy đã thấy trước chuyện của con? Làm sao Thầy thấy
được? Con tò mò muốn biết. Bài học gánh vác dạy con rất nhiều về tình thương – tình thương của mẹ trần
gian, một hình ảnh gợi nhớ, gợi thương của tình mẹ Trời. Con rất cảm động khi viết đến đây… Cảm ơn Thầy
rất nhiều… Con đang cố gắng tiến vế thanh tịnh, sau bao nhiêu kích động học hỏi ở đời…
Đáp: Người tu mang xác phàm là phải có một ý lực gánh vác rõ rệt từ tâm lẫn thân. Tâm là ân nghĩa đối với
thế gian và trật tự của sự tiến hóa tâm linh. Gia đình là nền tảng giáo dục của Thượng Đế, càng hiểu chiều sâu
của gia đình, thì lại càng quý yêu Thượng Đế hơn nữa. Do đó sẽ tạo một ý chí gánh vác vô cùng – trí tuệ sẽ
từ đó khai minh. Người tu phải dứt khoát phục vụ tận tình từ đời lẫn đạo thì mới có cơ hội đạt được sự quân
bình của tâm thức. Nguồn đạo sống động cũng do sự thanh tịnh của hành giả đã tự giải quyết được mọi sự trở
ngại của nội tâm bằng lý đạo trong thực hành. Hành giả tu Vô Vi cần nuôi dưỡng ý chí dũng mãnh dấn thân
thực hành theo chiều hướng phục vụ của Thượng Đế thì sẽ không có sự bỡ ngỡ trên đường đạo. Trí sáng tâm
minh thì chơn tình mới bộc lộ được.

San Jose, California – Bác TTH
Hỏi: Thưa Thầy xin Thầy giảng cho con thế nào là nhịn nhục?
Đáp: Muốn nhịn nhục phải có hành động khiêm tốn. Nghe thì lời, nói thì lỗ. Khiêm nhường và lễ độ là căn
bản của sự nhịn nhục. Quý sự kích động của tình đời thì mới có cơ hội đưa ta về thanh tịnh được.

San Jose, California – chị NXM
Hỏi: Thưa Thầy làm thế nào để luôn luôn giữ được sự thanh tịnh?
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Đáp: Bằng lòng nhịn nhục học hỏi thì lúc nào cũng có sự thanh tịnh trong hiểu biết. Thấy rõ tức là thanh tịnh.
Mờ ám tức là động.

Sunnyvale, California – chị KTH
Hỏi: Thưa Thầy, tại sao khi bàn về Mục Bé Tám tại thiền đường thì thấy không khí nhẹ nhàng mặc dù cũng
có bàn cãi hăng say, và mặc dù lời lẽ trong Bé Tám đơn giản mà thâm nhập mạnh mẽ vào tâm trí?
Đáp: Vì khi đọc Mục Bé Tám, tâm thức của mọi người hướng thượng. Chiều sâu đạo pháp của mọi người
được ướm nở trong tâm thức. Trong giây phút thiêng liêng nhẹ nhàng ấy, hành giả dễ cảm thông hơn.

Sunnyvale, California – chị KTH
Hỏi: Thưa Thầy khi bị học bài mình thấy động loạn dễ sợ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy cũng tơi bời
như vậy thì phải làm sao? Nhưng thường thường sau khi học xong con thấy tinh thần mạnh mẽ hơn?
Đáp: Nhìn không hiểu, thành ra bực tức gọi là học bài. Khiêm nhường, chịu học, chịu nghe để thức tâm thì
chẳng có bài gì để học. Động và tịnh rất rõ ràng. Người cho là học bài là người đang động. Người cảm thông
tức là người tịnh. Bé Tám thường nhắc: “Nghe là lời, nói thì lỗ”.

San Jose, California – anh LV
Hỏi: Làm việc đời thì bị mất điển, còn làm việc đạo mặc dù không thấy điển rút nhưng không mất điển, như
vậy có đúng không?
Đáp: Người đời có tiền thì lúc nào cũng có tiền. Người đạo có điển thì lúc nào cũng có điển, không bao giờ
sợ mất được. Còn phước thì còn tiền, hết phước thì hết tiền. Còn tu thiền thì còn điển, hết tu thiền thì hết điển.

San Jose, California – anh PHD
Hỏi: Làm việc gì dù cho đời hay đạo cũng bị mất điển hết, việc đạo thì mất điển ít hơn thôi, xin Thầy cho ý
kiến?
Đáp: Tu thiền thẳng thắn trực giác thì không bao giờ sợ mất điển. Tâm quanh quẹo so đo, chưa làm cũng đã
mất điển rồi.

Dallas, Texas – anh LM
Hỏi: Có người bạn làm chung sở. Người ấy mới tập thiền khoảng một tháng nhưng bị trở ngại luôn về Pháp
Luân Chiếu Minh. Đếm cứ lộn hoài. Vậy thì phải làm sao?
Đáp: Người mới tu phải cho họ nghe băng rất nhiều để họ hiểu một phần chơn lý, thì lúc đó mới không có gì
trở ngại, vì người chưa tu, có tâm đời cuống cuồng theo ngoại cảnh. Bây giờ bước vào đường tu thì phải dày
công, nhiên hậu mới lập lại trật tự thanh nhẹ như lúc sơ sanh. Vạn sự khởi đầu nan, cương quyết sẽ được trở
về con đường thoải mái của tâm thức ở tương lai. Muốn được nhẹ nhàng trước khi tu, phải thanh lọc khoảng
một tuần. Từ đó sẽ dễ tập trung hơn.

-----------------------------------------------------
Vấn Đạo trong tuần lễ: 25 ­ 06 ­1995

----------------------------------------------------------

Nhà in Vô Vi, Santa Anna California - anh NHP
Hỏi: Thưa Thầy, Đức Ông Tư và Thầy có nói là đến năm 2000 thì PLVVKHHBPP sẽ phổ biến khắp nơi trên
toàn thế giới, mà bây giờ mình làm copyright cho tài liệu tu học của Vô Vi, thì có phải ngăn chận sự bành
trướng của Pháp Lý Vô Vi không?
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Đáp: Ở thời điểm nào cũng cần trật tự ­ Copyright là để tránh sự lạm dụng sửa sai chân lý. Trật tự mới thật sự
giúp cho những người kế tiếp tránh sự sai lầm. Quan trọng là sự đồng nhất, không ngăn cản một người nào
chín chắn tu học, không có sự lạm dụng tam sao thất bổn. Ngăn cản mức tiến của Pháp Lý là một sự ý thức
sai lầm của hành giả. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí không vị nể bất cứ một ai, sự thật là sự thật, không
thay đổi. Người nào thuận theo tình trời tiến hóa, thì sẽ không cảm thấy có sự ngăn cản.
Người nào nghịch lại thì cảm thấy có sự ngăn cản. Sửa pháp và đổi pháp là một đại tội. Trí không mở, tâm
không khai, đoán sai sự thật.
Cần sự thực hành chín chắn để tiến. Không cần xen vào những điều chơn lý mà chính ta chưa
hiểu nổi. Giữ trật tự thực hành thì mới ngộ được chánh pháp. Khối óc ở trần gian không có khả năng chận
đứng được mức tiến của chơn lý. Thanh tịnh thực hành Pháp Lý sẽ thấy rõ được.
Thành thật cảm ơn câu hỏi thực tế và quý giá này.

Hỏi: Nếu có làm copyright thì phải làm thế nào để cho nhiều người ngoài Pháp Lý vẫn có thể sử
dụng những tài liệu của Vô Vi để phổ biến cho nhiều người tu.
Đáp: Khi những người tu Pháp Lý Vô Vi ý thức được sự hiện diện của Pháp Lý Vô Vi là hữu ích cho nhân
quần, thì tự nhiên nó sẽ được đưa đến khắp các nơi trong trật tự, cũng do người hành pháp đóng góp ở tương
lai. Nói tóm lại, cần có sự phổ biến trong trật tự, thay vì phổ biến bừa bãi mà không có kết quả.

Sydney, Australia - anh PMS
Hỏi: Thưa Thầy, khi ngồi Thiền hay lúc niệm Phật mà nghe trên đỉnh đầu có tiếng o o thì con có
nên theo tiếng đó mà đi không?
Đáp: Tiếng o o là do luồng điển trong gan xuất phát ra, không cần lưu ý. Giữ tâm thanh tịnh còn
hơn là nghe tiếng bất cứ từ đâu đến.

Hỏi: Trạng thái trên có phải là do nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không?
Đáp: Do bộ gan xông lên. Và cũng do Nam Mô A Di Đà Phật khai mở ra, càng ngày sẽ cảm thấy càng lớn
rộng.

Santa Clara, California ­ chị TTX
Hỏi: Thưa Thầy, Thầy thường nói: Nghe thì lời, nói thì lỗ. Sau mỗi buổi thiền tới phần Vấn đạo
và học hỏi có nhiều người không chịu đóng góp mà cứ ngồi nhắm mắt im lặng. Như vậy có phải
họ đúng và đang được lời không?
Đáp: Nghe ý thức được là lời. Nói cãi cọ không đi đến đâu là lỗ. Người có điển tâm nói đạo không lỗ. Cần
giữ sự thanh tịnh, trật tự cho chung là tốt. Hiểu được thì việc trau dồi về đạo là quý.

San Jose, California - Anh HQK
Hỏi: Thưa Thầy, Thầy nói trong Mục Bé Tám là phải "Thực Hành Đứng Đắn", con nghĩ muốn
thực hành đứng đắn là phải gia tăng giờ thiền có đúng không?
Đáp: Thực hành đứng đắn đúng là gia tăng giờ thiền. Thực hành đứng đắn thì thiền rất dễ chịu. Không nên
đem việc đời vào giờ thiền. Giờ thiền là giờ dứt khoát buông bỏ việc đời.

San Jose, California ­ anh NVK và PMT: bàn luận về đề tài "Phá Mê Phá Chấp":
1. anh NVK nói: "Phá mê, phá chấp là không nghĩ mình giỏi, như vậy mình mới tiếp tục học hỏi được."
2. anh PMT nói: "Nếu không nghĩ mình giỏi thì cũng là chấp." xin Thầy cho vài lời minh luận.
Đáp: Hiểu thì mới khai mở được, tức là phá mê. Không hiểu mà lý luận, tức là chấp. Vô Vi mỗi mỗi đều phải
thanh tịnh thì mới có cơ hội quán thông sự việc chính mình không biết.

San Jose, California ­ anh PMT và chị KTH
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1. anh PMT nói: "Mặt trời ban chiếu cho mọi người không phân biệt, trong khi đó con người
tâm eo hẹp, phân chia."
2. chị KTH nói: "Nếu muốn được như mặt trời, ban chiếu cho muôn loài mà vẫn không bị kích
động, phản động thì con người phải tu để biết giải".
Đáp: Chị KTH nói rất đúng.

Bạn đạo San Jose, California bàn về đề tài "Phục vụ không tính toán hơn thua":
1. anh PĐT nói: "phục vụ là để cho mình học hỏi từ đời tới đạo cho chính mình, chính con người mình."
2. anh PHĐ nói: "mình cần phải có điển quang cỡ như Thầy thì mới có thể phục vụ không tính toán, còn không
thì ai cũng có tính toán."
3. chị TTX nói: "nếu mình thấy người ta cần mà mình giúp là phục vụ không tính toán." Xin Thầy minh luận.
Đáp: Anh Tiến nói đúng, chị Xâm nói cũng đúng. Người thiếu hành thì hay tính toán. Người chịu thực hành
thì tạo được hạnh đức tốt cho chính mình là không so đo.

----------------------------------------------------
Vấn Đạo trong tuần lễ: 02 ­ 07 ­1995

------------------------------------------------------------

Bạn đạo Montreal
Hỏi: Nếu lúc thiền đã có sư phụ luôn luôn sát cánh với hành giả sao ông Tám còn phải đi bộ từ Chợ Lớn tới
Đa Kao để gặp Ông Tư ? Vậy Sư phụ đó là ai ?
Đáp: Đó chứng minh luồng điển của sư phụ luôn luôn quang chiếu cho nên càng ngày càng thấy
gần và thương nhớ nhau. Càng nhớ luồng điển lại càng thăng hoa. Chứng minh có thần giao cách
cảm. Người tu làm Pháp Luân Thường Chuyển, tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàn hư, thì luồng điển của
chính mình và từ quang của sư phụ không bao giờ xa cách hết. Sư phụ là ánh sáng vô cùng ân độ. Càng tu sẽ
càng cảm thấy sự lớn rộng của Trời Đất và gần gũi với đại thanh tịnh là vậy. Mắt lúc nào cũng sáng tươi, không
dấy bận và lo âu. Kinh có câu: “Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai” là vậy.

Sydney, Australia ­ Bác VNĐ
Hỏi: Khi bàn luận về câu hỏi “Có gì quan trọng hơn cái chết?”. Bác VNĐ muốn hỏi Thầy một
trạng thái sau đây:
“Khi đang ngủ sắp tới giờ thiền bỗng nhiên con cảm thấy có 1 ngón tay cái và ngón trỏ banh miệng con ra.
Nghĩ là tà ma nên con nghĩ tới Chúa và Đức Mẹ vì con đạo Thiên Chúa. Vừa lúc ấy con có cảm giác tê rần
toàn thân (giống như ngồi thiền mà bị tê chân). Con thấy có nhiều hạt
tròn nhỏ vô đầy mình từ đầu xuống tới chân, những hạt ấy đi tới đâu con cảm thấy hết tê tới đó. Và con lại
trông thấy xác của con trong lúc con đang ngủ. Thưa Thầy cho con biết hiện tượng đó
là gì ?”
Đáp: Đó là vía nhẹ, xuất khỏi thể xác, cảm thấy hà sa điển quang trong tiểu thiên địa. An tâm tiếp tục làm
Pháp Luân Thường Chuyển tương lai sẽ tốt.

Paris, France - Tse HOUI LAN
Hỏi: Khi con thức dậy vào lúc 2, 3 giờ sáng, con thấy một luồng điển màu xanh lá cây chung quanh mình con
và ở dưới đất chung quanh con. Con đã thấy như vậy 2 lần. Con kính xin thầy
cho con biết đó là hiện tượng gì ?
Đáp: Đó là nhờ Pháp Soi Hồn, luồng điển đã tụ ngay trung tim chân mày, có thể thấy màu xanh
khi nhắm mắt. Nếu mở mắt thấy, có khi mặc quần áo bằng vải nylon hay polyester có thể phản chiếu lại ánh
sáng màu xanh. Khi thiền xong, chà tay trên đùi cũng thấy ánh sáng màu xanh như
vậy. Chứng minh luồng điển của cơ thể phát triển, không cần lưu ý và lo nghĩ.
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----------------------------------------------------
Vấn Đạo trong tuần lễ: 09 ­ 07 ­1995

------------------------------------------------------------

Geneva, Switzerland ­ chị NTYM:
Hỏi: Ngày 10.05.95 Thầy có viết “căn cứ theo luật nhân quả” có nghĩa là mình đã gây nên lỗi
lầm, hay làm điều gì sai trái, nên phải chịu gặt quả này. Nếu tu thì tương lai sẽ hội tụ tốt đẹp?
Tương lai là kiếp này hay kiếp khác? Xin Thầy giảng thêm.
Đáp: Trồng cây thì phải có giống tốt, tức là nhân. Nhân tốt là quả tốt. Kiếp này làm điều thiện. Kiếp sau sẽ
được thành tựu tốt. Làm thiện mà không cần biết thiện, tính toán so đo thì kết quả phần hồn sẽ được xinh tươi.
Tu hành dứt khoát, thành tâm hướng thiện giúp đời tức là cứu mình,
thì tương lai ở bất cứ nơi nào cũng không ngộ nạn tai.

Hỏi: Ngày 13.05.95 Thầy viết “phục vụ không tính toán hơn thua nữa” là sao ? Nuôi dưỡng ý chí tham thiền
nhiều có phải là học hạnh phục vụ và có đủ để báo hiếu không?
Đáp: Nếu nuôi dưỡng tu hành liên tục, không so đo ngày tháng ­ cứ việc tu liên tục, tức là người
tròn đầy hiếu thảo, sửa mình tiến hóa, Phật chứng tâm.

Hỏi: Biết ghen là khổ, mà tại sao cứ ghen? Làm sao dứt khoát để tu giải thoát? Và làm sao sống
thủ phận để có thể làm một người mẹ hiền và một người vợ chung thủy ?
Đáp: Không biết mình thì rất dễ ghen. Nếu biết mình mà tự tu, tận dụng khả năng vô cùng để khai thác khả
năng thì tâm từ bi sẽ được phát triển, quy về tự nhiên và hồn nhiên thì rất dễ tha thứ và thương yêu.

Bankstown, Australia - Bác HTT:
Hỏi: Kính thưa Thầy, con có cho một người bạn mượn băng của Thầy nghe tham khảo để khuyến khích họ
Thiền. Họ rất thích nghe băng Thầy nhưng khi họ nghe băng niệm Phật vào ban
đêm thì họ cảm thấy sợ. Kính xin Thầy minh giải.
Đáp: Chứng minh thần kinh của họ yếu. Họ cần thực hành niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khôi
phục sức mạnh thanh tịnh của chính họ, thì sẽ không còn sợ sệt gì hết.

Montreal, Canada ­ chị MK
Hỏi: Thưa Thầy, thiếu hành, hướng ngoại nói nhiều thì sinh ra thắc mắc. Vậy khuyến khích bạn
đạo đặt câu hỏi cho bé Tám trả lời không phải gián tiếp đồng ý cho bạn đạo KHÔNG cố gắng hành nhiều,
hướng nội và thanh tịnh hay sao ?
Đáp: Bàn bạc về triết lý tức là hướng nội, dễ tu hơn và dễ thiền hơn. Còn bàn bạc về chuyện đời,
bắt buộc hướng ngoại và tạo động thì thiền không lâu.

Montreal, Canada ­ chị NTT
Hỏi: Thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho con trạng thái của con như sau:
Mỗi khi ngồi quán xét lại mình về Đời lẫn Đạo con nhận thấy thời gian trải qua thay vì con càng
tu càng tiến bộ trong đường Đạo và càng gọn gàng trong cuộc Đời nhưng con thấy càng tu lâu
con càng ngu trong mọi lãnh vực ­ Đời không làm được gì, Đạo lại càng không tu gì cả, chắc con thoái hóa
rồi chăng? Thần kinh khối óc con tối tăm rồi sao? Như vậy con càng tu càng thất
bại và càng ngu. Ngu Đời và Ngu Đạo!
Đáp: Tu mà thực hành đứng đắn. Nếu niệm Phật đứng đắn thì không có chuyện này. Vì tham nên thấy mình
ngu, tu không dứt khoát, nói một đường làm một ngã, rối trí ngu đần. Niệm Phật đều đặn, thầm kín trong thanh
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tịnh và làm Pháp Luân Thường Chuyển đều đặn thì sẽ khôi phục linh khí rõ rệt, vượt khỏi tầng số chấp mê và
thấy ổn định. Nhìn đi, chấp nhận để học sự ngu sáng suốt của chư Phật, tức là trí sáng tâm minh và ít nói.

San Jose, USA ­ Bạn Đạo San Jose
Hỏi: Thưa Thầy, hôm 23 tháng 5 1995 Thầy có giảng về Nhơn Sinh Quang, như vậy Nhơn sinh
QUAN khác như thế nào, xin Thầy giảng cho chúng con rõ, bởi vì lúc đầu chúng con nghĩ là QUANG do đánh
máy bị sai lỗi chính tả, nhưng khi nghe lời giải đáp chúng con nhận thấy là Thầy đang giảng về Nhơn Sinh
QUANG chứ không phải Nhơn Sinh QUAN.
Đáp: Nhơn sinh quang là vũ trụ quang đang xây dựng cho loài người tiến hóa. Nhơn sinh quan là
tự mình thấy mình nhiều hơn để lo tu tiến.

Santa Anna, USA ­ NHP, Lá thư Vô Vi
Hỏi: Thưa Thầy, ngày 08.05.95 Thầy viết Mục Bé Tám chỉ có câu hỏi mà không có câu trả lời,
con nghĩ Thầy Hỏi và Đáp trong cùng một câu, thưa có phải không?
Đáp: Hỏi:Mọi người ở thế gian này đều có cơ hội học thương và hiểu ghét để tự thức tâm?
Đáp: Người tu thiền lại biết thương mình nhiều hơn.....

Geneva, Switzerland ­ chị LAT
Hỏi: Thưa Thầy, tại sao đi làm việc 12 tiếng đồng hồ liên tục được, mà thiền nhiều hơn 2 tiếng
thì không tập trung nổi?
Đáp: Làm việc có sự bắt buộc phải có mặt trong vị trí làm việc của công ty, vì tiền và địa vị phải
nhận thù lao. Còn thiền là bằng lòng tự khai thác chính mình, khó hơn việc làm đổi chác tiền bạc.
Cần phải gây một tập quán tốt. Mỗi tuần chỉ cố gắng tăng thêm một phút. Lâu ngày sẽ gây được một tập quán
tốt. Tương lai sẽ ngồi được lâu và dễ tập trung.

T/V Quy Thức, France ­ anh DS
Hỏi: Thưa Thầy, làm sao phân biệt giữa Kệ và Thơ.
Đáp: Thơ là phải suy nghĩ, ngâm nga nhiều giờ mới thành thơ. Kệ là trật tự từ khối óc đã hình
thành sáng choang, và viết ra những câu ngắn gọn, diễn tả về triết lý, gọi là kệ, từ pháp Soi Hồn
mà ra.

T/V Quy Thức, France ­ chị BG
Hỏi: Thưa Thầy, mục đích của báo LED Weekly là gởi đến bạn đạo những bài mới nhất của Mục
Bé Tám. Tại sao đăng bài tháng 5 mà mình đang ở tháng 7 ?
Đáp: Báo LED Weekly là đăng những gì đã chọn lọc và trật tự. Muốn chọn lọc thì phải cần thì
giờ. Đây là bài mới nhất mà từ hồi nào bạn chưa có, nay mới có.

T/V Quy Thức, France ­ chị FM
Hỏi: Thưa Thầy, tâm được tiến: làm sao biết đó là tâm tiến? Còn thân tiến là như thế nào?
Đáp:Muốn biết tâm được tiến, thì phải nhìn ngày chưa tu, thì mới rõ tâm đã và đang tiến. Không
muốn làm bận lòng bất cứ ai, và sẵn sàng phục vụ tức là tâm tiến, vô quái ngại, dấn thân học hỏi.
Thân tiến là biết cách sống thanh nhẹ, không tham dục và ổn định.

Geneva, Switzerland ­ chị NTYM
Hỏi: Tại sao càng tu lại thấy không có tu? Càng ngày thấy càng ngu? Những cái ngu hiện tại là
mới hay đã có sẵn từ lâu trong mình?
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Đáp: Gây được một tập quán tốt. Đúng giờ là tu thiền, không có trở ngại và thắc mắc tức là tu mà không tu.
Càng ngày thấy càng ngu là phước cho hành giả đã và đang dẹp bỏ tự ái và phục thiện, trở về với cái ngu căn
bản của Trời Đất, dễ tu và thanh tịnh hơn.

----------------------------------------------------
Vấn Đạo trong tuần lễ: 16 ­ 07 ­1995

------------------------------------------------------------

Thiền Đường Bankstown ­Australia:
Thưa Bé Tám,
Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 1995 tại TD Bankstown có các bạn đạo đặt câu hỏi như sau:
anh KC:
Hỏi: Tâm và Trí khác nhau ra sao ?
Đáp: Tâm là ngay trung tim bộ đầu, cách trên bộ đầu là 3 tấc, phát sáng là chơn tâm. Trí nằm ngay chính giữa
trán. Người tu Vô Vi quan trọng là phải phát triển hai điểm này. Niệm Phật thấy trì nặng giữa trung tim chơn
mày, thành tâm niệm Phật thì đại trí sẽ sáng, gom tụ nơi giữa trán trí sẽ sáng tâm sẽ minh. Hai nơi ấy khi trụ
rồi thì làm việc không vị nể một ai, xuất phát đến vô cùng tận. Tâm minh trí sáng, không thể làm điều sái quấy,
loạn thuyết phá hoại người khác là thiếu trí vô minh. Chúng ta xem hình tượng trong chùa, thấy tượng vị Phật
nào nơi trán cũng nhô
ra. Đường đi của vị Phật nào đã thành, nếu chúng ta dày công tu luyện cũng sẽ có cơ hội đạt thành như vậy.
Mỗi mỗi đều thành tâm thực hành thì mới có kết quả, nó không phải là vật chất để trên bàn cho mọi người
xem, nhưng nó luôn luôn liên hệ với ánh sáng của đại bi nếu thực hành đúng.

Hỏi: Tại sao bên Phật giáo (tu tại chùa, hay tu tại gia) đều sợ nói đến Dục, họ cho Dục là điều
xấu xa tội lỗi. Nhưng nếu không có Dục thì thế gian này đâu có tồn tại ?
Đáp: Dục là hủy hoại thể xác, hóa hóa sanh sanh tạo nghiệp. Dục là luật tự nhiên, nếu người nào
dứt khoát diệt được dục thì tâm trí sẽ được minh chánh hơn. Thờ chơn lý Phật mà không diệt dục
thì trí không minh, ôm kinh suốt đời cũng thành ma mà thôi.

Bác NTS:
Hỏi: Ông Xã nhà tôi không có tu theo pháp thiền này, nhưng tôi khuyên ông ấy nên niệm Phật.
Ông ấy nói rằng: “Ban ngày niệm Phật thì hôm đó bị nằm mơ thấy ác mộng như là bị bắt, bị đánh đập v.v...
Còn hôm nào không niệm Phật thì có giấc ngủ bình thường”. Xin thầy giải đáp giùm ?
Đáp:Nhờ niệm Phật mới thấy được nghiệp chướng của chính mình. Cần ăn năn tu luyện mới giải được nghiệp
chướng ở tương lai. Nghiệp lực vì bám sát trong thần kinh hệ, nên cần phải niệm Phật thường niệm, vô biệt
niệm mới giải được nghiệp. Thành tâm tưởng Phật sẽ được cứu, bằng không sẽ tự đọa mà thôi.

Hỏi: Người Nữ tu hành khó tiến hơn người Nam có phải không ?
Đáp: Người nào tiết được dục thì linh khí sẽ khôi phục, dứt khoát quyết tâm xây dựng, sẽ được tiến tới giới
thanh cao tốt đẹp ở tương lai.

Anh NHA:
Hỏi: Người tu mà cảm thấy nóng ở ngực khi đến một nơi nào đó, thì có phải “Thức hòa đồng” của người đó
chưa mở nên còn có cảm giác nóng đó phải không ? Mà đến khi cái thức hòa đồng mở rồi thì có phải không
còn mê chấp thanh và trược có phải vậy không ?
Đáp: Thức hòa đồng không phải ở chỗ ngực. Thức hòa đồng ngự ở phần trí. Khi ngực nóng, cần
coi chừng trược ở trong người, từ bao tử xông lên. Chính mình trược không lo giải, đổ thừa cho người khác
là sai. Khi tu đứng đắn, giải dục thì không còn nóng. Nóng là vì luồng điển tim, can, thận không điều hòa, suy
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tư bất chánh nhiều hơn. Trí sáng mới hòa đồng được. Thiếu trí chỉ có kích bác và không hòa đồng. Người thiếu
trí có thể gặt hái bệnh nan y bất cứ lúc nào. Cần làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, luồng điển cơ tạng trở
nên thanh nhẹ, sẽ không còn nóng bức
sau lưng nữa. Băng NMADĐP đã giải thích rất rõ ràng, trược rước trược, thanh hòa thanh rất rõ ràng. Nay có
pháp khứ trược lưu thanh, hành đúng thì sẽ không còn trược, sẽ được thăng tiến về nơi thanh nhẹ, lúc còn sống
cũng như lúc chết. Hiểu biết trong sự thanh tịnh mới thật là biết, lý luận để hiểu là giới hạn mà thôi. Pháp Lý
Vô Vi Khoa Học Huyền Bí đưa người hành triển tới vô ùng nếu hành đúng. Thích khẩu tham ăn cũng có thể
làm cho ngực nóng, cần kiểm soát lại sự ăn
uống, mới thấy rõ điều này. Sống để học hỏi chứ không phải sống để hưởng thụ, cần học nhiều hơn hưởng thụ
thì mới thấy rõ nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ.

Thiền Đường Culver City, California ­ anh TVB
Hỏi: Thầy đã nhập Đại Định, xin Thầy có thể hé mở cho chúng con biết đó là trạng thái như thế
nào không ?
Đáp: Nhập đại định đối với PLVVKHHBPP, muốn nhập định phải nhờ Pháp Luân Thường Chuyển khai mở
nhiên hậu nhắm mắt lại thấy toàn thân yên ổn, phần hồn xuất khỏi thể xác, học hỏi tùy duyên và trình độ của
hành giả mà tiến. Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai, khi trí sáng tâm minh thì sẽ đi đứng dễ dãi, hiểu
những chuyện người phàm chưa hiểu tới, cảm thông nguyên lý của Trời Đất, tiến về cõi ánh sáng mà thôi.
Trong trạng thái đại định, không còn cảm thấy thể xác, ngũ uẩn giai không, tiến hóa dứt khoát, không còn lưu
luyến trong giờ đại định.

Hỏi: Làm sao biết được người tu sáng suốt, tu đúng đường ?
Đáp: Tu đúng đường là càng ngày thấy trí càng sáng, tâm càng minh. Nghe qua hiểu liền. Chính mình tự tu
mới là đúng đường, hiểu chuyện mình mới là đúng đường. Nhờ người khác tu giùm là không đúng đường.
Nhờ sự kích động và phản động mới thức tâm. Tự dấn thân hành pháp là đúng đường, hơn là nghe lý thuyết
suông. Kiên trì thực hiện công phu thì sẽ tự đạt được sự sáng suốt.

Croissy-Beaubourg, France - bà PTL
Kính thưa Thầy, hôm nay là lần đầu tiên con viết thư cho Thầy, trước hết con xin kính chúc sức khỏe của Thầy,
sau con có vài điều muốn hỏi Thầy, con theo Vô Vi cũng lâu do anh Bảo chỉ dẫn. Hiện con ngồi thiền được
một tiếng nhưng giờ giấc chưa được đều đặn lắm.
Hỏi: Không hiểu sao lúc này khi đến chỗ đông người, hay tiếp xúc với ai con cảm thấy rất mệt có nhiều người
khi gặp họ con cảm thấy mình con nhức nhối có người thì gặp họ con cảm thấy
bị nóng nực lắm như vậy con phải làm sao thưa Thầy ?
Đáp: Khi cố gắng tu thiền tâm linh phát triển, thì mới cảm thức điều này. Vậy nên cố gắng hành pháp, sẽ gặt
hái kết quả tốt hơn và ổn định hơn ở tương lai. Tin nơi pháp mà hành, tin nơi tâm mà tiến, lúc nào cũng thành
tâm niệm Phật, không nên để xảy ra chuyện mới tu. Siêng năng tu học trước khi xảy ra nạn. Nạn sẽ bớt đi theo
định luật quy định. Quyết tâm tu thì Phật sẽ xóa tội là vậy. Nghiệp lực đều bám sát trong khối thần kinh con
người. Nếu không thực hành đứng đắn thì không có cơ hội giải được nghiệp lực. Khi giải được nghiệp lực rồi
thì tu hành sẽ tinh tấn và tiến hóa nhanh hơn. Làm người tại thế gian, ai cũng bị nghiệp lực lôi cuốn. Nếu chịu
tu và hành đúng pháp thì sẽ mòn được nghiệp ở kiếp này. Không nên ước mong làm Thần Thánh Tiên Phật,
nhưng thành tâm hướng về sự trọn lành của từ bi Phật Pháp thì sẽ thấy sự mầu nhiệm trong cuộc đời hành
pháp.

Hỏi: Khoảng 6 giờ chiều đến 10 giờ tối, con bị rút bộ đầu nhiều lắm, hay mỗi lần con để ý lên đỉnh đầu niệm
Phật thì nó rút liền như vậy có tốt không Thầy? Thưa Thầy, Thầy xem trong thư này Thầy coi có gì sơ xót xin
Thầy chỉ dẫn con thêm trên đường tu đạo con rất mang ơn Thầy. Chúc Thầy luôn vui khỏe. Con, Phạm Thị
Lý.
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Đáp: Người tu Vô Vi tu đúng đường thì bộ đầu mới rút. Nếu làm không đúng đường, pha pháp này pháp nọ
thì sẽ làm yếu khối óc, không dốc lòng tu học, có thể chán nản giữa đường đi, bỏ pháp chết thành ma quỷ,
không thể tự cứu được. Bộ đầu rút mới giải tỏa được sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, bộ đầu rút thì càng
sáng suốt minh chánh, không có gì trở ngại hết.

San Jose, California - anh PGT
Hỏi: Thưa Thầy, trong bài giảng của Thầy về nguyên lý NMADĐP, có đoạn Thầy nói nhớ khó hơn niệm. Như
vậy thưa Thầy có phải nhớ là nhớ nguyên lý NMADĐP hay là nhớ thinh âm của
NMADĐP. Xin Thầy giảng rõ cho con biết, con xin cảm ơn Thầy ?
Đáp: Nhớ nguyên lý của NMADĐP. Vạn sự trên đời là không, tâm thức mới được quân bình và
sáng suốt ­ Phạm vi kiến thức sẽ rộng hơn. Nhớ nguyên lý NMADĐP khó hơn niệm Phật, người đời rất dễ bị
quên, cho nên băng NMADĐP đã nhắc người niệm Phật phải rõ nguyên lý NMADĐP mà hành pháp.

----------------------------------------------------
Vấn Đạo trong tuần lễ: 25 ­ 07 ­1995

-----------------------------------------------------------

Thiền Đường San Jose, California

Bác PPX:
Hỏi: Làm sao cho các người cao niên được vui ?
Đáp: Các người cao niên phải thấy rõ đời là giả tạm. Chính xác mình tồn tại không có bao lâu, hồn phải ra đi,
cần vui hòa với giới trẻ, thì sẽ thấy sự tươi sáng trong tâm của chính mình. Ngược lại chấp trẻ và tự cao thì sẽ
buồn cho tới giờ phút lâm chung.

Anh TQM:
Hỏi: Thưa Thầy, làm sao tu cho hào quang phát sáng mà mọi người thấy được?
Đáp:Muốn cho mọi người thấy thì thiền nhiều, tâm thanh nhẹ, trí sáng, mở lời thực chơn trong sự yêu thương
và xây dựng, vui hòa với bất cứ mọi người. Đối với người đời thì thấy đối phương sáng hơn mình, còn muốn
thấy bực sáng ra để mắt phàm thấy thì cần bấm đèn nhỏ, tạo hào quang giả với battery thì sẽ sáng. Tâm không
thiển lành, trí không minh mẫn mà tạo hào quang xuất sáng cũng chẳng có ích gì. Cần sự dẫn giải tiến hóa
chung, tức là ánh sáng chung hợp hòa bình, trí sáng tâm minh, phục vụ tận tình, không bỡ ngỡ.

Bác LTB:
Hỏi: Thưa Thầy, con phải tu làm sao mà khi con chết con được hầu bên cạnh Thầy?
Đáp: Chuyện đó không nên đặt vấn đề mơ ước, nhưng chỉ có thực hành chăm chỉ, thì sẽ có ngày tương ngộ
dễ dãi như hiện tại mọi người được gần tôi qua lời minh triết hàng tuần, giữ tâm thanh tịnh thì sẽ có duyên tái
ngộ. Hiện tại bà con trong thiền đường, mỗi người một nơi xa lạ trước kia, ngày hôm nay biết tu thiền, mỗi
chủ nhật vắng mặt một người cũng có vẻ buồn cho nhóm. Dày công tu luyện tình thương và đạo đức sẽ hội
tụ, hợp nhất vui tươi. Lúc chết sẽ tiến về ánh sáng vô tận. Đó là nguyên thủy của Như Lai Tánh, vô sanh bất
diệt là vậy.

Bác LTB:
Hỏi: Thưa Thầy con là người có tội với Thượng Đế, bây giờ con thức tâm tu hành thì con có xóa được tội
không?
Đáp: Chắc chắn xóa được tội nếu chăm chỉ lo tu, dứt khoát không hướng về đời nữa, thì tội sẽ được xóa.

Anh PĐT:
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Hỏi: Thưa Thầy, con không thấy đời sống này là tạm mà có giá trị vĩnh cửu, và thấy Thượng Đế ở ngay đời
sống này, như vậy có phải là sai hay không?
Đáp: Đúng vậy. Người tu thanh nhẹ thì lúc nào cũng có cơ hội thấy Thượng Đế trong ta và ngoài ta. Chúng
ta khổ là Ngài khổ, chúng ta vui là Ngài vui. Bất cứ lãnh vực nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Đời tạm là
xác tạm thôi, chứ tâm linh là vĩnh cửu. Biết được Thượng Đế là sẽ có cơ hội hội nhập thanh quang của Ngài
mà đạt được hạnh phúc đời đời. Người tu thiền thanh tịnh, lúc cảm thức được điều này chỉ có biết rơi lệ mà
thôi. Quá sung sướng mà tiến, cảm động mà khóc. Tất cả nghiệp tâm sẽ được giải trong cơ hội này.

Anh TT:
Hỏi: Thưa Thầy, không khí còn có trọng lượng, vậy Điển có trọng lượng không?
Đáp:Điển có trược có thanh. Trược là nặng, thanh là nhẹ. Trong trược, có giới nặng giới nhẹ của trược. Thanh
cũng có giới nặng giới nhẹ của thanh, tùy theo sự cảm thức của người đời. Ví dụ khi chúng ta xuất hồn được,
nhìn vị đó là Phật, nhưng một hồi biến thành quỷ, đó cũng do tâm của hành giả chứng minh mà thôi. Tâm
trược thì mọi sự thanh cao cũng có thể biến thể thành ô trược và ma quỷ. Mỗi mỗi đều do tâm mình mà thôi.
Không dốc lòng tu tiến, nửa chừng thấy có trọng lượng, còn dứt khoát tu tiến thì không có giờ phút nào cảm
thức có trọng lượng cả. Lúc nào cũng thanh nhẹ và tự tại, mới là người tu Vô Vi. Có tâm nhưng không bao
giờ vướng bận vào tâm đời, dễ tha thứ và thương yêu, sẽ không còn ly gián giữa người này và người nọ, chia
phe lập nhóm để tự hại mình. Người tu Vô Vi hướng thượng tận dụng khả năng thanh cao của chính mình thì
sẽ có sự hội tụ tốt đẹp trong tình thương và xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế.

Chị G. con bác T. :
Hỏi: Thưa Thầy, sao điển của con yếu quá, mỗi lần con gặp Thầy là con sợ, con phải làm sao cho hết sợ?
Đáp:Muốn hết sợ thì phải cố gắng niệm Phật nhiều, càng niệm Phật thì khối thần kinh càng dũng mãnh, khối
hòa đồng và bình đẳng càng ngày càng mở. Ngược lại lo chuyện đời nhiều, niệm Phật ít, lãnh vực đạo tâm
không sáng, thấy người nào mạnh cũng là sợ.

Thiền đường Culver City, Los Angeles
Anh TVB:
Hỏi: Làm sao hành giả có thể phân biệt được giữa xuất Hồn/Vía và "nằm mơ" thấy?
Đáp: Xuất hồn là khối thần kinh ổn định, cũng do dày công niệm Phật và làm Pháp Luân Thường Chuyển
đều, nhắm mắt thấy sáng, hồn mới xuất, còn nằm chiêm bao thấy đi đây đi đó, mới chuyện này chuyện nọ, đó
là vía đang hành tùy duyên theo sự phát triển của cơ tạng trong tiểu thiên địa mà thôi. Nhiều người đọc lịch
sử của Phật, nằm mơ thấy Phật cũng là vía mà thôi. Ngồi thiền nhập định, xuất ra khỏi bộ đầu, đi tới nơi thanh
tịnh đảnh lễ Phật, nhiều khi biến thể từ Phật thành quỷ, cũng do tâm của phần hồn, còn động chưa toàn giác.
Khi xuất được phải thử nhiều lần như vậy, nếu hình ảnh không thay đổi thì là đúng. Nếu thay đổi thì tâm ta
chưa ổn định, cần chăm chỉ tu hơn để tự đạt tới toàn giác, có thể tương ngộ Như Lai Phật Tổ. Lúc đó sẽ chỉ
nhận được lời quở trách của Ngài mà thôi, trở về phải nghiêm chỉnh tu học hơn và tự lập lại trật tự của cuộc
sống mới. Thật thà và dứt khoát đối với đời thì đạo mới tiến thân.

Anh TVB:
Hỏi: Khổ là gì? Tại sao khổ? Làm sao để diệt khổ?
Đáp: Khổ là muốn không được mới diệt khổ. Trở về với tự nhiên và hồn nhiên sẽ không còn khổ nữa. Chứng
minh sự hiện diện của chúng ta là tự nhiên và hồn nhiên. Nghiền ngẫm lại xem cha mẹ không biết được giờ
chừng nào mới sanh chúng ta ra, nhưng ngày hôm nay chúng ta đã hình thành trên mặt đất, càng ngày càng
lớn lên, liệng ở góc nào thì chúng ta sẽ học điều đó. May thay và lành thay! Chúng ta được chung họp để bàn
luận Vô Vi Vô Sanh là gì, và cố hành sẽ đến nơi, lần lượt sẽ khôi phục bản chất hồn nhiên và tự nhiên, sáng
suốt hơn lúc sơ sanh.
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Thiền đường Vancouver, Canada
Tất cả bạn đạo T/D Vancouver có câu hỏi như sau :
Hỏi: Sự “thành tâm” đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm tu học cũng như những hiểu biết về chơn lý
thực hành trong Mục BÉ TÁM có giúp ích gì cho người đang thực hành thiền Vô Vi cũng như người mới bước
vào tu Vô Vi hay không ? Cảm ơn Thầy.
Đáp:Mục Bé Tám đóng góp trong tự nhiên và hồn nhiên, liên hệ với thanh quang của Đại Bi. Người mới cũng
như người cũ đọc nhiều lần sẽ cảm thức điển khí của Trời Đất, chứ không phải văn chương giả tạm của tình
đời. Hiểu được điển khí của Trời Đất là sẽ có cơ hội dẫn tiến giữa luồng điển tim, gan, thận đều hòa. Cho nên
bạn đạo ý thức được thì sẽ đọc say mê và vui khỏe, chứ không có buồn bực từ trang này cho đến trang nọ.
Người tu có điển sẽ dùng nó làm thành một cây gậy kim cang để tiến hóa, bất cứ lãnh vực nào, đều cảm thức
nguyên lý của Trời Đất, vui và sẽ dấn thân rất dễ dãi.

Thiền Đường Paris, France:
Bà PTL
Hỏi: Trước hết con cảm ơn Thầy đã hồi âm thư con thật sớm! Sau đây là câu hỏi mới của con:
Vì tu thiền nên lúc này về tình dục con không muốn nữa, nhưng chồng con không tu cứ đòi hỏi hoài, không
cho thì chồng con đòi cưới vợ bé, thưa Thầy con phải làm sao để giữ cho gia đình được hạnh phúc?! Con PTL.
Đáp: Chuyện vợ chồng là trong luật tự nhiên mà hình thành, không có hại. Người tu phải dấn thân dũng mãnh,
phục vụ đầy đủ thì gia đình sẽ được an vui. Luật Trời có trước luật đời, mỗi mỗi đều giới hạn, không sao hết.
Người vợ tu mới thật là vợ của chính mình. Nếu đổ thừa vợ tu, đi lấy vợ khác tức là người thiếu đạo đức, tình
yêu đời đời bất diệt, chứ không phải tình yêu trong sự đụng chạm thể xác năm mười phút là thật sự yêu. Hiểu
được luật nhân quả thì phải giữ sức khỏe cho nhau. Gia đình tươi vui trong khỏe mạnh, trí sẽ sáng, tâm sẽ minh
là cứu cánh duy nhất của phần hồn.

-----------------------------------------------------
Vấn Đạo trong tuần lễ: 30 ­ 07 ­1995

----------------------------------------------------------

Canberra, Australia:
Bé Bự:
Hỏi: Thưa Bé Tám, Bé Tám hằng ngày bú sữa gì mà ý đạo lúc nào cũng trong sáng và cao siêu, tinh thần lúc
nào cũng dũng mãnh và dứt khoát vậy ? Xin Bé chỉ cho Bé Bự này ở đâu có bán thứ sữa đó, tốt nhất và rẻ
nhất, để Bé Bự cũng được thong dong tự tại như Bé và để làm việc trả bớt nợ đời ........ Thành thật cảm ơn Bé
Tám.
Đáp: Bé Tám chỉ uống sữa Trời, đêm đêm uống sữa Trời bằng cách làm Pháp Luân Thường Chuyển, đem
thanh khí điển vào tâm thân, bổ tì vị và bổ trí não. Nhờ đó mà lúc nào cũng thơ thới và bình an. Hành đạo
không cần tiền, thị trường mua không có, chỉ tự hành mới có. Vậy bé Bự nên nuôi dưỡng trí nhiều hơn là xác,
thì tương lai sẽ được thong dong, dễ dứt bỏ trần tâm.

Thiền đường Culver City, California:
Hỏi: Xin Thầy giải thích và hướng dẫn thêm cho chúng con rõ Tinh, Khí, Thần là gì ? Và tu sao
để có được Tinh, Khí, Thần.
Hỏi: Thưa Thầy, đến trình độ nào mới có Khí lực, Thần Lực, Ý lực?
Đáp: Tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàn hư thì tâm thức mới được thong dong. Tuổi trẻ có sức ăn uống
nhiều, bảy ngày tựu một giọt tinh, mặt mày tươi tắn trẻ đẹp, nay ngộ được PLVVKHHBPP, cần chú ý đêm
đêm hành đúng Pháp Luân Thường Chuyển. Tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàn hư, da mặt tươi tắn, hành
đúng hành lâu thì trí sẽ sáng, tâm sẽ minh trong chơn thức tự nhiên và hồn nhiên. Kinh Phật có câu: Pháp Luân
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Thường Chuyển Huệ Tâm Khai. Huệ tâm khai tức là đạt được thanh tịnh rồi. Đến giai đoạn này, tinh thần phục
vụ rất dũng mãnh và vô quái ngại, nằm trong nguyên ý tận độ quần sanh.

Thiền đường Paris, France:
Bà PTL:
Hỏi: Trước hết con cảm ơn Thầy đã hồi âm thư con thật sớm, sau đây là câu hỏi mới của con Thưa Thầy, Thầy
nói niệm Phật thì dễ, nhưng nhớ nguyên lý "Nam Mô A Di Đà Phật" mới khó, nhớ nguyên lý là nhớ làm sao
xin Thầy giải đáp thêm cho con? Cảm ơn Thầy!
Đáp: Phải niệm Phật cho quen thành một tập quán tốt, khi nhớ trên bộ đầu thì không còn nhớ cái nào khác
ngoài nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, sẽ đạt tới cách nhìn và hiểu tận tình nguyên lý Nam Mô A Di Đà
Phật, mỗi mỗi một cử một động ở thế gian này đều nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm thức tự
nhiên và hồn nhiên bừng sáng và hiểu rõ vạn sự trên đời là không. Rất dễ quán thông và an nhiên tự tại. Phải
hành mới thấy, lấy lý không bao giờ vói tới. Cần thực hành để tự đạt lấy sự quân bình trong nội thức thì mới
biết được giá trị của tự nhiên và ồn nhiên là gì.

Thiền đường Bankstown, Australia
Anh VQM:
Hỏi: Thưa Thầy rằm tháng bảy sắp đến, chùa Phước Huệ có tổ chức buổi lễ cầu siêu cho các vong linh ngoài
biển cả vào thứ bảy 5/8/95. Chùa có nhờ con ngâm bài thơ vào lúc bắt đầu buổi cầu siêu trên tàu. Con kính
xin Thầy ban cho một bài thơ để cứu vớt những vong hồn ngoài biển cả đó. Con VQM chân thành cảm tạ và
kính bái.
Đáp:Muốn cứu vớt những linh hồn chết ngoài biển cả, phải cần những người sáng suốt có nhiệm vụ mới làm
được. Còn nếu làm thơ để ngâm cho bá tánh nghe thì phải cảm động lòng họ, hướng tâm về người thân thì họ
mới được ấm áp một phần.

Vu Lan là lễ cầu siêu
Cùng chung đóng góp cùng yêu người nhà
Vong hồn nghiệp quả ta bà
Tâm thành tận độ thật thà nhớ thương
Tâm đời tâm đạo gieo gương
Giúp hồn tiến hóa quý thương Phật Trời
Cùng chung học hỏi kịp thời
Tâm linh ấm áp hướng Trời mà tu
Chẳng còn oán trách khờ ngu
Thương yêu tha thứ trùng tu hoài hoài
Càn khôn ban chiếu hằng ngày
Giữ tâm thanh tịnh hướng quay về Trời
Âm u cũng cảnh của Trời
Tâm tu hiếu đạo hợp thời tiến thăng
Đạo đời thức giác tự phân
Hồn khôn tiến hóa chẳng cần cầu xin
Vu Lan đem lại niềm tin
Nam Mô thực hiện sửa mình tiến thân
Nhớ thương ban chiếu các tầng
Quy y Phật Pháp ân cần dựng xây
Nam Mô nguyện niệm hằng ngày
Hồn thân tái hợp vui say đạo mầu
Cảnh chùa vui đẹp cao sâu
Cùng chung vui hợp nhiệm mầu Trời ban.
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Anh ĐNB:
Hỏi: Trong lúc công phu hay khi không công phu, thỉnh thoảng con có cảm giác một luồng hơi nóng ở sau
lưng từ lưng quần đến trên giữa lưng một chút. Cảm giác đó rõ rệt hơn vào những khi trời lạnh, con không
biết đó là gì, kính xin Thầy chỉ dạy.
Đáp: Cái đó là trược khí trong người, cần thanh lọc thì chỗ đó sẽ bớt đi. Uống nước chanh cũng giải được.

Trung tâm Holland
Anh VVV:
Hỏi: Thưa Thầy, cổ nhân thường dạy, làm người phải có tài đức song toàn mới là người có ích cho xã hội
nhân sinh. Vậy tài đức đối với người tu Vô Vi ra sao ? Con xin cảm ơn Thầy, VVV.
Đáp: Làm người muốn có tài đức thì phải biết tự tu tự tiến, tức là khai sáng chính mình. Đó là tài đức. Nếu
còn học lóm lời xưa thì không bao giờ biết được chính mình. Cổ nhân là chuyện của cổ nhân, sự hiện diện của
thân xác bây giờ cần sự thanh tịnh để khai sáng lấy chính mình. Càng tu càng hiểu chính mình, tức là người
có tài đức. Đức Thích Ca tu một mình, không thầy nào dạy hết, tự hiểu đạo, đó mới thật sự là người tài đức.
Muốn có tài đức thì phải nhìn tấm gương lành của Ngài mà dũng mãnh hành sự, tương lai sẽ có kết quả tốt.

-----------------------------------------------------
Vấn Đạo trong tuần lễ: 27 ­ 06 ­1995

----------------------------------------------------------

Thiền đường Culver City, California
Anh Khương Bửu Võ:
Hỏi: Thưa Thầy, Thầy đáp “,...chẳng cần và chẳng thích,...” trong câu hỏi “Nghiệp quả của con người bị
bám vào nơi nào ?” Vậy mình làm thế nào để chẳng còn cần hay còn thích nữa ?
Đáp: Thích tiến hóa đào sâu tâm đạo, cuối cùng sẽ không còn thích vá víu chuyện đời nữa. Chăm chỉ thích
tiến hóa về phần hồn thì không còn thích chuyện đời nữa. Đào sâu tâm đạo là đường hướng tiến về thiên quốc.
Ngược lại, đào đất chỉ có chôn thân mà thôi.

Anh Trần Việt Bắc:
Hỏi: Theo PLVVKHHBPP “Thiền” là gì, và mục đích của Thiền là gì? Xin Thầy minh giải.
Đáp: Thiền là tự tạo sự quân bình tâm thức từ khối óc cho đến cơ tạng. Thiền nhiều tâm đời sẽ phẳng lặng, trí
sẽ sáng tâm sẽ minh.

Thiền Viện Nhẫn Hòa, Washington State
Anh Nguyễn Trí Vượng:
Hỏi: Thưa Thầy, vấn đề copyright (giữ bản quyền) của LED weekly nhằm mục đích giới hạn việc trích dịch
vô trật tự hay là giới hạn việc phổ biến.
Đáp: VôViLED muốn giữ tài liệu quý báu cho những người kế tiếp. Cần giữ bản quyền để ngừa những người
gian manh bóp méo sự thật và vụ lợi cá nhân. Muốn phổ hóa cho quần sanh thì phải cần trật tự và rõ rệt.

Thiền đường Giao Liên, Australia
Hỏi: Tại sao có hiện tượng gọi là linh hồn mồ côi? Linh hồn mồ côi là gì? Tại sao họ lại vẩn vơ lẫn lộn tại
thế?
Đáp: Những linh hồn mồ côi tục gọi là cô hồn. Vì lúc sống bất hiếu với cha mẹ, tánh tình phản trắc, không
hiểu luân lý đạo mầu, khi chết lạnh lẽo và cô đơn, thuộc về loại âm binh vô tổ chức, thường hay nhập xác vào
người mê tín dị đoan.

Hỏi: Người tu Vô Vi làm thế nào biết được mình sẽ được giải thoát luân hồi sau khi chết?
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Đáp:Người tu Vô Vi muốn biết là mình sẽ giải thoát thì lúc sống hành pháp đứng đắn, thương yêu chính mình
và cống hiến hạnh đức tốt đẹp cho mọi nơi mọi giới. Lúc sống cảm thấy tâm thân nhẹ nhàng, lúc thiền gặp
bình an và thoải mái, chứng minh hồn đang khai triển hướng về cõi
thanh nhẹ, chăm chỉ mà tu thì sẽ chứng minh được tự mình đang xây dựng trong đường lối thanh nhẹ và hướng
về thanh tịnh mà tu, chứng minh hồn đã tự giải nghiệp lần lần. Người tu cương quyết thực hành thì Phật sẽ
chứng cho tam liều là vậy. Tam liều là thượng, trung, hạ khai thông, chứng minh ta đang ở trong hành trình
tiến hóa vô cùng tận, khai tâm mở trí, tức là có đất dung thân ở tương lai, đời cũng như đạo sẽ được sống bình
an.

Hỏi: Trong trường hợp vô tình làm hại mạng người, làm sao để giải oan nghiệp cho người đó và cho chính
mình?
Đáp: Hại người là trí chưa mở, hướng về cõi âm, chỉ biết ăn thua mà thôi. Nếu chịu tu tự khai sáng tâm hồn,
đó là cơ hội tự gỡ rối cho chính mình, từ bi sẽ rộng lượng cứu rỗi những phần hồn vô minh tạo loạn. Người tu
không biết đến phần hồn thì rất dễ tạo loạn, hại người mà không hay, tưởng lầm là mình đã sáng suốt. Luật
nhơn quả sẽ trừng trị những phần tử tự hại mình và hại người, áp dụng lý thuyết vô luân, nghịch Trời Phật, tự
giam hãm mình trong cõi âm u, không lối thoát.

--------------------------------------------------------
Vấn Đạo trong tuần lễ: 13 ­ 08 ­1995 và

tại đại hội Hợp Thức Hòa Bình
-----------------------------------------------------------

T/Đ Culver City ­ Los Angeles, California
anh NHP:
Hỏi: Thưa Thầy, Thầy nói: “...làm việc đạo không dùng cá tánh lo âu và sanh chuyện, phải hướng theo nguyên
lý của Trời Đất mà hành sự, thì việc làm mới tốt được .....” Thưa Thầy, hướng theo nguyên lý của Trời Đất
là như thế nào mới đúng, xin Thầy giúp con hiểu rõ hơn, đa tạ Thầy.
Đáp: Hướng theo nguyên lý của Trời đất tức là, việc làm đó là việc chung, lợi ích chung chứ không riêng cho
cá nhân nào. Nếu hướng cá tánh thì so đo, đó là việc cá nhân. Còn việc chung không có cá nhân.

T/Đ Saint Jacques ­ Montreal, Canada
Hỏi: Thực hành theo phương pháp Vô Vi sẽ giúp ích cho sức khỏe và trị được nhiều chứng bệnh. Thầy đã thực
hành phương pháp Vô Vi này mấy mươi năm nay tại sao thấy vẫn còn bị nhiều bệnh tật. Xin Thầy giải đáp,
cám ơn Thầy rất nhiều.
Đáp: Nếu Thầy bị bệnh tật hoài đâu có đi đâu được. Đi thuyết giảng khắp thế giới đâu có gì bệnh tật. Bệnh là
phải có. Ăn uống, nhiều khi ăn trật nó chỉ mệt một chút thôi, sau lại hết, đâu có bệnh tật gì.

T/Đ Thông Hải ­ Dallas, Texas
anh LVM:
Hỏi: Kính thưa Đức Thầy, Thầy có đáp một thắc mắc về VôVi LED giữ bản quyền. Thầy có viết một câu: “cần
giữ bản quyền để ngừa những người gian manh bóp méo sự thật và vụ lợi cá nhân.” Kính thưa Đức Thầy,
chân lý tròn vo không dư không thiếu. Luật trời có thưởng có phạt, công minh trong trật tự. Biết bao kẻ có
bóp méo chân lý nhưng rồi chân lý vẫn tròn; sự thật vẫn còn đây và trật tự của càn khôn vẫn còn đó. Vô Vi bị
nhiều báo chí nhục mạ nhưng rồi Vô Vi có bao giờ nhục; bao kẻ muốn diệt Vô Vi nhưng rồi Vô Vi càng lớn
mạnh thêm! Con kính xin Thầy soi sáng cho con. Con kính xin tạ ơn Đức Thầy.
Đáp: Những người bóp méo sự thật, mang nghiệp. Vô Vi biết được những người đã bóp méo sự thật của Vô
Vi đều lâm nạn. Những người thực hành bây giờ hiểu được, không muốn cho người kế tiếp lâm nạn, cho nên
phải đâu đó có luật lệ bảo vệ chơn lý, để người kế tiếp khỏi bị lâm nạn nếu bóp méo sự thật.
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=====================================================================
Phần sau đây là các câu hỏi do bạn đạo đặt ra tại Đại Hội “Hợp Thức Hòa Bình”, Las Vegas mà Thầy Tám
đã không có đủ thì giờ giải đáp tại đại hội.

Bạn đạo HN ­ Kính Thưa Thầy giải đáp mấy câu hỏi cho con, cảm ơn Thầy:
Hỏi: Ăn cơm cúng của người chết có sao không?
Đáp: Ăn đồ cúng của người chết thì ở cái chỗ mà giới ô trược. Thật sự của ma quỷ thì ăn thấy đồ ăn lạt lẽo
không có mùi vị tốt, nhưng mà ăn đâu có sao. Nếu chúng ta tâm lành thì tất cả mọi vật đều của Trời Đất hợp
thành, có ăn cũng không sao. Tâm ta đừng có nghĩ bậy về người khác ám hại mình, không có sao.

Hỏi: Đang Thiền chuyện đời đến làm Pháp Luân Thường Chuyển có được không ?
Đáp: Cần làm Pháp Luân Thường Chuyển để giải tất cả những cái chuyện áp đảo trong khối óc.

Hỏi: Thiền thấy bộ xương sườn sáng ?
Đáp: Hơi thở, thấy được hơi thở sáng thì thấy xương sườn sáng. Thấy được hơi thở sáng là bắt đầu nhẹ nhõm
rồi.

Hỏi: Thiền thấy: nửa người trên đầu không thấy, chỉ một cục tròn sáng ?
Đáp: Cố gắng thiền nữa để nhập định luôn.

Hỏi: Thỉnh thoảng Pháp Luân Thường Chuyển thấy đau trên đầu.
Đáp: Thấy đau là phải coi chừng vấn đề ăn uống mất trật tự. Coi chừng nhiều người máu cao không nên ăn
mặn lắm, ăn mặn là có thể nhức đầu liên tục.

Bạn đạo:
Hỏi: Bản thân của mình không ít nhiều cùng có dũng, như vậy dũng này do đâu. Có phải là do phần hồn mình
không ? Nhưng tu theo Pháp Lý Vô Vi nó có tăng thêm chữ dũng không?
Đáp: Tu theo Pháp Lý Vô Vi chắc chắn tăng thêm chữ dũng. Dũng là luật tự nhiên. Mỗi một cơ thể, mỗi một
vật thể đều có cái dũng của nó, vì chưa đụng trận, chứ đụng trận nó cũng phát triển được. Tu Vô Vi thì chữ
dũng gia tăng, nó dẹp bớt cái nghiệp lực lôi cuốn, và chữ dũng được phát sáng và đi lên.

Bạn đạo:1
Hỏi: Kính thưa Đức Thầy, trong cuốn Tôi Tầm Đạo có câu Đức Hắc Bì Phật Tổ có từ vô thủy, ngài là Thượng
Đế Vô Cực. Hôm qua Thầy giảng là Chúa có trước Phật, phải qua Phật mới lên tới Chúa vậy ngày Chúa giáng
sinh theo Tây Lịch mới được 1995 năm. Còn Phật Tổ thì từ vô thủy. Con xin đức Thầy giải rõ hơn. Kính bái.
Đáp: Hai gốc cũng đều tự trong vô thủy. Muốn biết được cái tối cao là vô thủy thanh tịnh, thanh nhẹ đã có từ
lâu thì người phải đau khổ mới hướng về con đường Phật mà tu. Phật có sau do con người tu thành Phật thì
Phật có sau, có bằng chứng rõ ràng.

Bà LTT, Australia:
Hỏi: Kính thưa Đức Thầy, 8 năm về trước con của con bệnh sốt rét ác tính bác sĩ đều bó tay con nghĩ nó sẽ
chết, trong lúc bối rối con đã có xin Thượng Đế và Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cứu con của con qua cơn
bệnh con sẽ xuống tóc, quả nhiên ngày hôm sau cháu qua cơn ngặt nghèo rồi bình phục lại. Sau đó con có
đến chùa xin xuống tóc thì sư ông nói làm mẹ, con không
nên nguyện như vậy được. Vì có lời nguyện không thực hiện được nên con cảm thấy lòng không yên và sức
khỏe yếu kém, khó ngồi thiền. Xin Thầy một lời minh giải cho con.
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Đáp: “Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm” là tâm mình nghĩ như vậy thì phải thực hành đứng đắn như vậy, đường
về Trời là đi thẳng không có méo mó được. Cho nên ý chí thực hành mà hành không được nó bực tức như vậy
đó. Đã nói sao làm vậy thì luồng điển nó sẽ thăng hoa tốt đẹp, con người nó sẽ vui tươi lên.

Bạn đạo:
Hỏi: Trong đời sống, khi ngủ hồn và vía ở đâu ? Khi bất tỉnh nhân sự hồn và vía phải theo định
luật thế nào trước khi luân hồi ?
Đáp: Hồn vía tùy theo luật nhân quả. Coi hàng ngày ta làm cái gì. Hàng ngày niệm Phật lo tu lo sửa thì tối
ngủ được an nhiên khỏe mạnh và nó hiện ra những cái gi có thể biết trước những cái gì sắp xảy ra nếu nghiệp
lực của chúng ta nhiều.

anh LVN, France:
Hỏi: Xin trình bày về sự mầu nhiệm của 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật". Nhờ niệm 6 chữ này mà tôi thoát
chết và đến dự đại hội này.
Đáp: Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là giúp đỡ, giải nghiệp tâm trở về KHÔNG thanh nhẹ. Khi mà trở về
KHÔNG được là giải được nạn.

Bạn đạo:
Hỏi: Kính thưa Thầy, có một lần con ngồi Thiền đến lúc gần xả Thiền tự nhiên trong đầu con hiện ra 4 câu
thơ như sau:

"Học xong bài học nghiệp duyên,
Cha thương hỗ trợ con thì lo tu.
Thương con cha quá mỏi mòn,
Thân này con nguyện lo tu suốt đời"

Tại sao con mới tu mà đầu hiện ra được thơ ?
Đáp: Cái đó là trật tự thần kinh khối óc, trở về trật tự là tự nhiên kinh và kệ. Kinh là thần kinh. Khi mà thanh
nhẹ hội tụ được trật tự, tự nhiên nó hiện ra một câu một câu rất rõ rệt, là để giải thích cho hành giả lo tiếp tục
tu thêm chứ không thể bán ăn được.

Hỏi: Đó có phải là Cha chiếu điển cho con không ?
Đáp: Không cần phải Cha. Chúng ta thanh sạch thì tự nhiên nó thể hiện trật tự như vậy.

Hỏi: Hai chữ “học xong” có nghĩa là như thế nào ? Xin Thầy giảng giải cho con hiểu, vì con thấy nghiệp còn.
Đáp: Học xong! Không sao học xong được. Học xong một giai đoạn nào nặng trược trở nên về nhẹ, thì chỉ do
cái Pháp Luân Thường Chuyển mới lập lại trật tự được. Nó thấy những câu thơ như vậy mà chép ra là để dạy
mình mà thôi, chớ không có khoe khoang được. Tiếp tục tu đi. Bởi
vì nó hội tụ bởi từ li từ tí, hội tụ thành cái nghiệp. Bây giờ mình từ li từ tí mới giải được cái nghiệp. Phân minh
rõ rệt. Tiếp tục như vậy thì sáng suốt. Đừng tưởng tôi giải được cái nghiệp rồi. Chưa đâu. Không ai giải được
nghiệp. Còn mang xác không giải được nghiệp đâu, nhưng mà
nó nhẹ để hiểu và tiếp tục tu và hạnh đức càng ngày càng gia tăng. Tu tiến nhiều chừng nào hạnh đức gia tăng,
lần lần mới thoát nghiệp.

Ghi chú: Số câu hỏi còn lại do bạn đạo đặt ra tại đại hội sẽ được Thầy tiếp tục giải đáp trong kỳ tới.
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Thiền Viện Vô Vi Thế Giới
Thiền Viện Vĩ Kiên

22125 Crest Forest Dr.
Cedar Pines Park, CA 92322
U.S.A.
Mailing Address:
P.O. Box 2045
Westminster, CA 92684-2045 - U.S.A.
Tel : (909)-338-6691

Thiền Viện Hai Không

392 Wayman Lane
Oroville, CA 96565
U.S.A.
Mailing Address:
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966 - U.S.A.
Tel : (530)-589-6972
Email : maioro@yahoo.com

Thiền Viện Nhẫn Hòa

4514 Gold Ridge Ln SW
Olympia, WA 98512 - U.S.A.
Tel : (360)-357-5675
Email : nguyenvg@comcast.net

Thiền Viện Quy Thức

Lieu dit Le Senaillet Lot 220
Publier, 74500 - FRANCE
Tel : (045)-070-8355
Email : santelli.dominique01@tele2.fr

Thiền Viện Quy Hội Tình Người

105 Wrights Road
Mareeba, QLD 4880
Australia

Thiền Viện
Hội Tụ Tâm  Linh Cùng Tiến Tới

2922 Jolicoeur
Montreal - Quebec
H4E 1Z3 , Canada
Tel : (514)-769-8799
Email : meditation.jolicoeur@primus.ca
http://tvjolicoeur.jimdo.com/
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Kính  Vô  Vi  là  biểu  trưng  cho  thanh
quang  của  Càn  Khôn  Vũ  Trụ  và  cũng  là
biểu trưng cho lòng trung nghĩa.

1.  Cách tốt là thượng kính Vô Vi trong phòng khách, hướng về cửa ra vào hay cửa sổ,
nơi sáng sủa, khang trang, có nhiều ánh sáng chiếu vào. Kính nên dùng hình bán nguyệt
(nửa hình tròn) vì hình bán nguyệt nhận ánh sáng mặt trăng dịu hơn. Ban ngày thì nhận
ánh sáng mặt trời.

2.  Chọn  ngày mùng  một  hay  ngày  thứ mười  lăm (ngày  rằm) trong  tháng  âm  lịch  để
thượng kính.

3.  Kính Vô Vi khi gắn lên tường phải phủ vải đỏ cho đến khi làm lễ thượng kính.

4.  Khi dâng hoa và ngũ quả (năm loại trái cây tượng trưng cho ngũ tạng) thì dùng hoa
màu  trắng  (tượng  trưng  cho  huệ  linh) đặt  phía  bên  trái (từ  ngoài  nhìn  vào  kiếng).
Đức Thầy có dạy phía bên  trái mạnh hơn, ngũ quả thì đặt ngay chính giữa.

    Nếu làm ăn buôn bán thì nhớ dâng hoa mỗi ngày, còn không vào mồng một hay rằm
thì dâng hoa và ngũ quả.

5.  Đúng  12  giờ  trưa,  gia  chủ  đứng  trước  kính,  chắp  tay  trước  ngực  và  nguyện  3  lần:
“Xin Đức Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia cang chúng con được bình an, tu hành
tinh tấn.”

6.  Rồi ngồi  trước kính  trong  tư  thế  thiền và  tập  trung ý  trí  lên  trung  tâm bộ đầu  thầm
niệm Nam Mô A Di Đà  Phật  liên  tục  từ  năm  tới mười  phút. Xong  rồi  xá  3  lần.

7.  Mỗi nhà  chỉ  nên  thượng một  kính Vô Vi  thôi. Nếu bạn nào đã  thượng kính  rồi mà
không phải hình bán nguyệt thì cứ giữ kính cũ.

Cách Thượng
 Kính Vô Vi
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